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İddianamede Mehmet Leblebici hakkında şunlar belirtiliyor: "Sanık Ökkeş Kenger'in ifadesinde açıkça belirttiği üzere Kahramanmaraş ÜGD Şubesi Başkanı Mehmet Leblebici ve ikinci başkanı Mustafa Kanlıdere'nin görüşmeleri sonunda, bu iki şahısça halkı sol çevrelerin aleyhine kışkırtmak için solcuların attığı süsü verilerek, tahrip gücü az bir dinamiti sinema salonuna atıp patlatma kararı alınmış ve bu işin icrası Ökkeş Kenger'e verilerek... 
Mehmet Lebleci, Ökkeş Kenger yasXunus İlhan' ın ortasında (okla işaretli 


İzmir 2.Ağır Ceza Mahkemesi 
141. maddenin 


iptali için başvuruda bulundu 


141 de Anayasa 
Mahkemesinde 


” Düşünce 
142'yi ihlal ettiği Anayasa gerekcesiyle tarafından 


Aydınlık | “eze 
Yayı n | ari edilmemelidir” 


; 
! 
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Ökkeş 

Kenger, Çiçek 
Sinemasına bombayı 
UGD Başkanı 
Leblebici” nin 

Fatğrafar: Katan kay ALLITĞIĞINI itiraf etmişti 


Maraş katliamı davasının 2 numaralı sanığı 


LEBLEBİCİ SERBEST BIRAKILDI 


i © Leblebici, henüz yakalanmamış olan UGD ağ 
Eaa: ki G. p 


s^ à: 
İzmir 2. Ağır Ceza 

sahibinin SOn) sizi. siniz A kapatılan GSB ile ilgili rA bir duruşmada müdahil 

Ir a | ın e avukatların 141. maddenin Anayasaya aykırı olduğuna ilişkin dilekçesini ciddi bularak 141. 

ez maddenin iptali için Anayasa Mahkemesine baş- 


. ` vurdu. 

i a (S a in | Yusuf Köymen Başkanlığındaki Mahkeme Heyeti aldığı kararda ANKARA (ÖZEL) şöyle diyor: Aydınlık Yayınları sahibi Gereği konuşulup Leyla Yurdakul'un 142'yi ihlal düşünüldü. Sanıklar ettiği gerekçesiyle son bir ayi-A 10 kez ifadesi alındı. 

ayınevinin son aylarda lami r yayınladığı Komünist Enter- işgüzar in 


nayana yaris Türkiye ` . .. 

i d "Türki; 

Komni “e İş une? | yerine bir süre isimli eserin önsözünde, “Parti, 


Günışığı, ve Nardalı" adh şiir atama 


ergen ve bundan yaklaşık 

ir buçuk yüzyıl önce 1848' k de yayınlanan ve bugüne ka- yapılmayaca dar hemen hemen bütün dillere s Çevrilen "Komünist Partisi Ma- ANKARA (ÖZEL) nifestosu"'nda 142'yi ihlal etti- Hilmi İşgüzar'ın istifa-Bi öne sürüldü. Ayrıca bundan sıyla boşalan Sgsyal Gü- 
11 yıl önce yayınlanan Pro- venlik Bakanlığı için bir- 

(Devamı sa.7, sü.9'da) çok kişinin adından söz- 

(Devamı «2.7, sü.3'de) 


(Devamı 40.7; sü.5'de)" 


Ikinci Başkanı Mustafa Kanlıdere'yi suçladığı ifadelerine itiraz etmedi 


© Yunus Ilhan ifadeler arasındaki çelişkileri izah edemedi.Salman Ilıksoy'u kurtarmak için kendine karşı tertip yapıldığını iddia etti 


©'TKP'nin Sesi” Radyosu, K. Maraş davasında TIKP'nin de yargılanmasını istedi 


Gözaltına alınan 8 köylü yayınımız üzerine serbest bırakıldı ama... 


j AYDINLIK EKİBİ MHP K. araş olaylarının mahkemede ayrı ayrı Î A ADANA ele alınmasını istedi MİNE Iya ir in ai ve | A danai İ f } DA > Mi > sorgusu yoğ Zikkeş 


Kenger, Sıkıvönetim Ko- 


Yunus İlhan'ın sorgusunda bocalaması üzerine, Mahke- mutan Yardımcısı Tuğ- 


me Heyeti Ökkeş Kenger'i de sanık kürsüsüne çağırarak general Tayyar Argun'un iki sanık ifadeleri arasındaki çelişkiyi çözmeye çalıştı. önünde yaptığı itirafları 


Kelemo köyle inde y o Sanıklar, birlikte sorgulanmaları süresince de aralarındaki Serbest bırakılan 4 numaralı sanık POL—BİR Başkanı mahkemede inkar etti. 
d m h | n ifade çelişkisini gideremediler. Muhammed Demirbaş, (Fotoğraf THA) İddianamede, Çiçek urum hala gergi ai 


Sinemasına bomba atılması olayının tertipçisi @TiKP Di olduğu belirtilen ÜGD iyarbakır il örgütü, ” ilgilileri ağa Muharrem 


TA Başkanı Mehmet Leblebici, dünkü duruşmanın l 0 an r sonunda serbest bırakıldı. 


K. Maraş davasının 


Üstün” in kışkırtma .. . dünkü beşinci gününde 
ve tertiplerine karşı Kk ES l m 7 1 
önlem almaya” N ©CHP'li bir öğrenciyi öldüren Klm YAZI rn çağırdı MHP Gençlik Kolları ÖKKES KENGER 


Sorgusunda uzun 
DİYARBAKIR (ÖZEL) 


Bir süre önce Bismil'e bağlı Çatal ve Kelemo köylülerini zorla köyden kovmak isteyen ağa Muharrem Üstün şimdi de yeni tertip ve kışkırtma- 


Lİ į i işkenceler anlatan 
A aa n Kenger. polen aamemahkum oldu suna tecavüze yeltenmel 


leri karşısında verdiğini öne sürdüğü Ankara'da- 


ize saldırdı ix. AS > 


lar düzenliyor. Yasal yol- 


muhabirim 


ağ Aaaa Lisesinde Parçaları birleştirin, rem Üstün şimdi özellik. l © Komandoların 50 öğrenci Kürtçe U lu u bulun le dağ köylerinden ve ka. görevli askerlere ve suçluy a A A de saldırması konuştukları için pe (Devamı sa.7, sü,7'de) üzerine gözaltına alındı © Tasıtl duruşmalar MARDİN (ÖZEL) 150 bin YA Y-KUR aşıtlara ertelendi Görene AE NRN . İSTANBUL (ÖZEL) müştak 1 in .. “0 verilecek aylık İstanbul Sıkıyönetim alındığı ayıklanır. Halkın : 0 rencisi akaryakıt P E büyük Goğunluğunun @Bu yı! açıkta şm = ürtçeden başka dil bilmiktarları lan muhabirimiz MHP'li mediği Mardin İlinde kalacak 350 bin x L omandoların msna ürtçe konuşanların göz- M $ belirlendi De uğradı. Bu arada adam (Devamı sa.7, 7'de)  Oğrenci de çıkmazda AUR si öldürmekten sani Ä İSTANBUL (ÖZEL) “Yeşim Bilezik” oyunundan bir sahne MHP'li 15 yıl ağır hapis SALT-2 öncesinde YAY-KUR 


İstanbulda dün akaryakıt kıtlığı konusunda 


Pekin Operası 13 Hazirana 


cezasına mahkum olunca, mahkeme heyetine 


Carter MX 


aldatmacası kapsamına alınacak 


hi tler ederek hesa; se . 
bir basın toplantısı düzen iz j RRAN diye tehditler. füzelerinin ABDULLAH KURTAY leyen İstanbul Valisi, ye- k d b | d de bulundular. Bunun 15 Haziranda ya üni P 

i z . pılacak üniversite seçme sınavına E namie bi si adar İstanbul da üzerine koridorda bekle- yapımına katılacak 434 bin 57 adaydan 350 bininin açıkta kalagok âxsaxuğın gideñie- 80 kişilik kadrosuyla 1 Hazirandan beri İstanbul Atatürk yen 8-10 kadar tutuklu karar verdi cağı anlaşıldı. Öğrenciler bu yıl da YAY - KUR aldatci ni belirterek alınan Kültür Merkezinde geleneksel Çin oyunlarını sergileyen Pekin komando tekrar muhabi- M f = <A i macasıyla çıkmaza sürüklenecek. 
LAR AN DİŞİ (Beycing) Operasıtopluluğu ,13 Hazirana kadar 5 gösteri sunacak rimize saldırarak tehdit- M—,.. DIŞ HABERLER ele irili 
3 a TAA Dans, şarkı, akrobasi ve pandomim ögelerinin kullamıl- lerde bulundular. Bu sal- - > —— —— e > <p SERVİSİ 1974-1975 öğretim yılında, vü be ki 
değinir? her sürücü Í dığı değişik bir sanat etkinliğ: an Pekin Operası, ülkemiz. [dinlar sonucunda Sıkıyö: CHP Gençlik Kolları üyesi ve Sik Köle yeisi Ahmet Ağdoğul ABD Başkanı Jimmy giriş sınavında üniversitelere giriş için, yeterli puan ye değişik renkte bir > Biev im Mahkemesi du di rını öldüren ati, ençli otları üyesi Umi eniz Kul- o” " A r (Devamı sa.7, sü.7'de) (Deveria 6.7, sü.6'da) esin Daaa, M3) luk (sağda) 15 yıla mahkum oldu. Carter, MX füzelerinin (Devamı sa.7, sü.5'de) 


(Devamı 84.7; v0.6'da) 
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SOL 


nasıl birlesecek 


Sayın Aydınlık Gazetesi Mensupları 

Sizin "Sol Nasıl Birleşecek " adlı yazı dizinizi gazeteniz elime geçtikçe okudum. 

Türkiye'deki sol klikler içinde oportünist, revizyonist gruplar mevcut; Bu klikler sizin köşenizde sol'u kendi görüşleri çerçevesinde açıklamaktadırlar. Aslında Marksizm-Leninizmi en iyi benimseyen ve uygulayan gerçek sol'dur. 

Ama genede bunu zaman gösterecektir, Ni 


Üst yapıda "revizyonist bir düşünce hakim olmakla birlikte bir ülkenin alt Yapısının tamamen sosyalist" olmasını mümkün görmüyoruz. 

Bir kere revizyonizm derken ne anlıyoruz? Revizyonizm Marksizmin bir türü müdür? Proletarya ideolojisinin biraz sulandırılmış şekli midir? Değildir. Revizyonizm, Marksist laflar arkasına gizlenmiş burjuva ideolojisidir. Revizyonizm de bir sınıf tabiatı vardır. Birçok arkadaş, revizyonistlerin laflarına aldanmakta onun sınıf tabiatını gözden kaçırmaktadır. "Revizyonizm burjuva ideolojisidir, ama son tahlil- de!” derken yapılan budur. Böyle derken aslında revizyonistlerin, hiç bir zaman emperyalistler, büyük burjuvazi ve toprak ağalarının temsil ettiği nitelikle bir gericiliği temsil edemeyeceklerini anlatmaya çalışmaktadırlar. 

Demek ki, Revizyonizmin burjuva sınıf tabiatını hangi şekilde ortaya koyacağı, tamamen içinde bulunulan şartlara bağlı birşeydir. Yalnız tarihi tecrübe gösterdi ki, :Marksizmin yerine revizyonizmi geçirmeye çalışanlar, Marksistlerle karşı mücadele içinde kaçınılmaz olarak karşı-devrimin saflarına gitmektedirler. Kautskileri; “Tröçkistleri hatırlayalım. - 

Üst yapı derken, parti, devlet-ordu, sanat ve kültür kurumları gibi şeyleri kasdetmekteyiz. Özellikle, parti ve devlet iktidarına revizyonistler hakimken, burjuva düşüncesi yönverirken, bir ülke nasıl tamamen sosyalist olabilir? Bunu revizyonizmin hakimiyetinin üzerinden yirmi yılı aşan bir süre geçtiğini gözönün- de tutarak söylemekteyiz. Eğer sizin dediğiniz gibi olsa, proletarya diktatörlüğünün sosyalizm tarihi dönemi boyunca zorunluluğuna ne gerek kalır? Revizyonistler proletarya diktatörlüğünü uygulayamaz. 
Revizyonistler sosyalizmi uygulayabiliyorlarsa, devrimi de niye onlar yapmasın? 

Rusya'da revizyonistler son derece güçlü ve merkezi bir devlet aygıtını ve partiyi ele geçiriyorlar. 
Marksistleri tasfiye ediyorlar. Tüm karar mekanizmasına hakim oluyorlar, siyasi gücü de ellerine alıyorlar. İktidarı ele geçirme faaliyetleri de, ele geçirdikten sonra yürüttükleri faaliyetler de onların' sınıf niteliğine uygundur. Onlar kendi sınıf çıkarlarının gerektirdiği gibi, kendi sosyal konumlarını güvence altına alan, kendi hakimiyetlerine temel olacak ilişkileri alt yapıda da yaratmaya giriştiler. 

Bugün Rusya'da tam bir kapitalist ekonomi hakimdir. Sosyalizmi devletçilikle karıştırmayan, kapitalizmi de özel mülkiyetten ibaret görmeyen herkes bunu tespit edebilir. Rusya'da üretimin amacının ve sebebinin kâr olduğunu, üretim araçlarının ve işgücünün meta haline geldiğini, kapitalist değer yasasının tüm yönleriyle işlediğini görebilir. 
Yeterki olgulara baksın. 

Rusya'da emekçilerin yarattığı değerin en büyük kısmı zaten devlet tarafından alıkonmaktadır. Savunma, eğitim, üretim vb. için. Bu kısmın kullanımı tamamen revizyonistlerin denetimi altındadır. İşçilere ödenen ücretlerde durum ise şöyledir: Yöneticiler ve işçiler arasında 


Aydınlık $ 
\ meclisi 


Zonguldak Filyos'tan birDEV-YOL sempatizanı 


Sovyetler Birliğini her defasında suçlamaktasınız 


Bazı fraksiyonlar ozellikle Aydınlık yalnızca bir devleti ıÇin'i) benimsemekte, üst yapıda revizyanist bir düşünce hakım olmakla beraber alt yapı tamamen sosyalist olan Sovyetler Birliği'ni her def/asın- da suçlamaktlasınız 


Size göre Sovyetler sosyalem peryalisi'te Çin tam anlamıyla soslalist bir ülke Bu tam anlamıyla yanlış bir görüştür Sol içinde bu ve bunun gibi görüşler hakim oldukça solun birleşmesi imkansızdır. 


+*+ 


15-20 misli fark vardır. bunun dışında teşvik fonunun yüzde 18'i işçilere, yüzde 82'si yöneticilere gitmektedir (Yöneticilerin bıravuç olduğunu hatırlayalım). İşçilerin aldığı ücret ve primler onların temel ücretlerini yüzde 4 arttırırken yöneticiler için bu oran yüzde 40 a kadar çıkmaktadır. Bu sadece ücretler açısından kısa bir görünüm. Yönetici burjuvazinin kendi denetimindeki devlet aygıtına dayanarak yarattığı ve yararlandığı sosyal ayrıcalıklarına değinmedik. 

Bölüşüm ilişkilerinin yanında, Sovyetler Birliği'nde birikim süreci- nin niteliği, merkezi planlamanın durumu fiyat mekanizmasının işleyişini biraz dikkatli incelersek, kapitalizmin bütün kanunlarının yürürlükte olduğunu görürüz. Bu konuların hepsinden örnekler vermek isterdik. Ne var ki köşemiz yetersiz. Bu bakımdan, Rusya'da kapitalizmin geri geliş sürecini ve bunun temellerini anlatmayacağız. Yalnız sizin somut olgular yerine, laflara takıldığınızı sanıyoruz. Bu bakımdan bir örnek vermek istiyoruz: 

1972 ve 1974 yılları arasında 
Rusya'da yaşayan Fransız "Komünist” Partisi üyesi iki Kişinin izlenimlerinden bir bölüm alalım. 

“Sınıf farkı Moskova sokakların- da farkedilir. Bu sınıfları rejim taraftarı bürokrat kesim ve halk diye ayırabiliriz. Günlük yaşamda, sokaklarda arabalı, şoförlü, kürk mantolu bürokrat rejim taraftarlarına rastlamak mümkündür. Halk bunlardan nefret etmektedir. Bu bürokrat kesim istedikleri her yere, sinemaya, tiyatroya kolayca girebilirler. İstedikleri yiyecekler ve eşya için para bulabilirler onların et, kahve, çay diye dertleri yoktur. Halk bunlara ödeyecek para bulamıyor. 

"Apandisit ameliyatı mı olmak istiyorsunuz? Ameliyat yapacak doktora 100 ruble bahşiş vermek zorundasınız. Bizim başımızdan da geçti... Ameliyat için bir işçinin kazandığı kadar yani 100 ruble rüşvet verdik. 6 Ocak 1979 Aydınlık 

Buna benzer örnekleri hergün izliyoruz. Bunlar bir olgu. En başta bu olgulara bakmak ve ismini koymalıyız. 

Bunlar sizin “tüm sasvalist * dediğiniz alt yapının göstergeleri. 

Bunların dışında, dış politikası da gözler önünde. İşgalci, sömürücü ve zalim. Hangi ekonomik temel üzerinde bunları yapabilir? 

Aslında mektubunuzdan sizin Rusya'nın dünya çapındaki faaliyetlerini de göz önünde tutmadığınız kanısına vardık Yoksa onun giriştiği saldırgan faaliyetleri tespit eder, zayıflayan ve çöken ABD emperyalizminin yerini almak ve dünya hakimiyetini ele geçirmek için neler yaptığını, nasıl Orta Doğuya yüklendiğini, Avrupayı neden kuşatma- ya çalıştığını, neden ülkemizi zayıf halka ilan ettiğini ve bunun gibi görürdünüz. 

Rusya'ya karşı mücadele etmek şu veya bu devleti “benimsemek için değil, ülkemizin bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunraâk için temel sonundur. Rusya'ya direnmek niye “Çin'cilik" olsun? 

“Çin'i benimsediğimiz" şeklindeki değerlendirmenizi Çin konusuna değineceğimiz başka bir yazıya bırakıyoruz. 


Bu derleme, proleter devrimci hareketin 1969-71 yıllarında sürdürdüğü ideolojik ve siyasi mücadelelerin en önemli belgelerinden oluşmaktadır. Prolete Devrimci AYDINLIK, İşçi-Köylü ve Türk Solu gilerinde yayınlanan yazılar, bu dönemin tari ve proleter devrimci hareketin geçmişine ışık iutmaktadır. Mihri Belli revizyonizmine ve maceracılı- 


ğa karşı yürütülen iki çizgi mücadeleleri, Türk Solu ve AYDINLIK dergilerindeki bölünmelerin temelini oluşturan ideolojik saflaşmalar. . . Doğu Perinçek - in bu dönemi değerlendiren geniş önsözüyle. . 


Proleter Devrimci Aydınlık SEÇMELER I, 1969- 
70 yıllarını kapsamaktadır. . . 


Proleter Devrimci Aydınlık 


SECMELER-I 


FİKİR MEYDANI 


RUSYA'NIN KUYRUĞUNDAKİ “MİLLi UYANIŞ” 


USYA'NIN Orta- 

Doğuda İran, Türkiye, Pakistan gibi ülkeleri zayıf halka ilan etmesindan sonra, bölücülük faaliyetleri de yoğunlaştı. Bu bölgede yıkıcılık ve bölücülük faaliyetleri esas olarak milliyetler meselesine dayanmaktadır. Milli çelişmeleri körüklemek ve ateşlemek. 
İran'da meydana gelen son olayların da gösterdiği gibi halk içinde milli boğazlaşma siyasetini güderek Kürdü Azeriye, Azeriyi İranlıya kırdırtma- ya çalıştı. 

Sahtekarca, ulusların kaderlerini tayin hakkı- nın Savunucusu ve milliyetler meselesinin kurtarıcisı pozuna bürünen Rusya'nın bu gerici faaliyetleri Orta Doğudaki birçok revizyonist ve milliyetçi örgüt arasında genis yankı buldu. Revizyonistler Rusya'ya kurtarıcı gözü ile bakarken sözde devrimci özde milliyetçi gruplarda Rusya' nın estirdiği bölücülük rüzgarına kapıldılar. Bu revizyonist rüzgarın estirdiği fırtına devrimci saflara kadar sızdı. Gerek revizyonist gerekse milliyetçi. saflarda bir “milli uyanış" vardır gürültüsü ortalığı kapladı. 
Gerçekten bu milli uyaniş nedir, ne değildir buna bir bakmak lazım. 

Bu arkadaşlara göre milli uyanış, Kürt halkı- nin ayrılıp devlet kurma hakkı için vermiş olduğu mücadeledir. Milli uyanıştan anladıkları tek şey ise devlet kurmadır. Ama bunun yanında gerçeklere ve hayata bakıyoruz hiçte böyle abarttıkları bir manzarayla karşılaşmiyoruz. Aksine bu gün "Milli uyanış" denilen şey tam da Rusya'nın güdümünde olan bir devlet kurmadır. Bu gün dünyanın her yerinde milliyetler meselesini kışkırtıp onlara "Bağımsız" bir devlet kuracağını va- 


Haydar Uzunyayla 


ad eden ülke Rusya'dır. 


Rusya'da bu emperyalist © 


taleplerini yerine getirmek için işte böyle milli uyanışların başina geçer. 
Böyle bir "Milli uyanış” için mücadele vermek ve propogandasını yapmak, açıkça Kürt milletinin köleliği için çalışmak demektir. Gerçek anlamda devrimci milli uyanış özgürlük için verilir, antiemperyalizmdir, köylünün toprak ağasına karşı vermiş olduğu mücadeledir. Bugün Doğuda Kürt halkı içerisinde toprak ağalığına ve Rusya'ya karşı gelişen mücadele; milli uyanıştır. Kürt halkının kendi dili ve kültürü üzerindeki baskılara karşı çıkması, eşitlik ve özgürlük için vermiş olduğu mücadele milli uyanıştır. Jandarma ve Komando zulmune karşı mücadele milli uyanıştır. 
Proletarya, oemperyalizme karşı birliği pekiştirmek ve mücadeleyi kazanmak için bu mücadelelerin başına geçer ve zaten başındadır. 


Rusya'nın estirdiği bölücülük ve bu bölücülük yaygarasından korkanların öne sürdükleri şey milli uyanış değildir, bunun en güzel adı milli köleliktir. Somut ifadesini devlet kurmada bulan "milli uyanış''ın başında Rusya ve Rusya" nın Türkiye'de ki uzantıları Şıwan, Özgürlük Yolu ve onlara alet olan Apo, KUK vb. gibi örgütler bulunmaktadır. o Çünkü milliyetler arasındaki düşmanlığı ve devlet kurma mücadelesini en iyi bunlar yapıyorlar. Bu somut gerçeklerin ışığın- da ve bugün proletarya "milli uyanış" denilen 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


CEYHAN ADANA 


17 Mayıs 1979 günü 
Aydınlık o muhabirlerine vermiş olduğunuz beyanatı okuduk. Beyanatında ilkönce toprağın- dan bahsediyorsun. "Bemim toprağımda kimin ne hakkı var, Alevilerin gençleri benim topragıma göz dikiyorlar" diyorsun. Bu topraklar senin değil. Çünkü bu toprakları sizlerin değil, bizlerin ecdadı kanlarını sererek kurtardı. Sana soruyorum K. Maraş'ı Fransız istila ettiğinde yalnız senin baban yahut senin gibi toprak ağaları mı kurtardı? Bu halk bu vatan için kanını döktü. Hepimizin ecdadıöldü, öldürdü. O zamanlar siz şimdiki toprak ağaları tilki gibi köşeler- de sinmiş, Fransızlarla 


devlet kurma mücadelesinin başına geçebilir mi? 
Rusya'ya karşı ülkelerin birlik ve bağımsızlığını savunduğumuz bir dönemde, böyle bir talebin başına geçmesi demek açıkça Rusya'yı buyur etmesi demektir. Çünkü bugün Rusya'nın istediği ülkelerin bölünüp parçalanmasıdır. Proletarya böyle bir talebi destekler veya onun başına geçerse Rusya'nın gerici emellerine hizmet etmiş olur. 


Buraya kadar yazdıklarımızdan şu sonucu çikarmak mümkündür: Eşitlik, özgürlük ve antiemperyalizm temelindeki mücadeleler milli uyanıştır. Rusya'nın bölücülüğü ve kışkırtıcılığı temelinde ki mücadeleler "milli uyanış" değil milli köleliktir. Çok şükür ki bu gün Doğuda "milli uyanış'' üç beş tane küçük burjuva aydını ve toprak ağasının Rusya'nın desteğindeki milli uyanışıdır. 


Rusya'nın saldırısı koşullarında devrimcilere düşecek en büyük görev eşitlik ve özgürlük temelinde birlik propagandasını yapmaktır. Kürt halkınında eşitlik ve özgürlüğe kavuşmasının yolu bölge halklarıyla birleşip Rusya'ya karşı mücadeleden geçer. Rus belasını defetmeden kurtuluş da, eşitlik ve özgürlük de hayaldir. Birlik için mücadele etmeden eşitlik ve özgürlük sağlanamaz E şitlik ve özgürlük gökten zenbille inmez, mücadele içinde elde edilen şeylerdir. Bugün kendine proleter devrimci diyen KAWA'nın içinde taşıdıgı en önemli zaaflardan birisi de budur. Onlara göre eşitlik ve özgürlük 


olmadı mi birlik de olmaz... Onların eşitlik ve özgürlüğe bakış açısı idealisttir. Zira bu arkadaşlar eşitlik ve özgürlügü anında elde edilebilir şeyler olarak görüyorlar, mantıkları ya hep ya hiçtir. Eşitlik ve özgürlük sağlanırsa varım yoksa yokum! Oysa her şeyin göreceli olarak geliştiği gibi, eşitlik ve özgürlükte göreceli ve mücadele içinde elde edilen şeylerdir. > 


Bu arkadaşlar bütün meselelerde dar milliyetçi bakış açısına sahiptirler. Dünya devrimi perspektifi ve .emperyalizme karşı savaşmak derdi olmayan akımların varacağı yer milliyetçiliktir. Bir siyasi akım düşünün ki, dünyadaki tüm gelişmeleri hiçe sayarak gözünü bayrak ve devlet kurmaya diker ve bunun sonucu tüm taraftarlarının kafasına sınıf bilinci ve sınıf devrimi yerine devlet kurma fikrini aşılarsa doğal olarak varacağı yer şudur: Orta Doğuda bir Kürt devleti kurulsunda nasıl kurulursa kim kurarsa kursun... Yeterki bir devletimiz olsun, diye düşünür. Bu anlayışlar dünya devrimci hareketi- ne her zaman zararlı olmuştur ve bugünde Rusya'ya karşı mücadele de zararlı olacaktır. Bugün KAWA'cıların Rusya'ya karşı somut mücadele diye bir sorunları varsa, birlik yönünde propogan- da yapmaları gerekirdi. 
Oysa işin tam aksini yapıyorlar. Devlet kurma hakkı Kürtlerin bir tale- 


bidir diye Rusya'nın başında bulunduğu bölücülüğe karşı çıkmıyor, 


nerde bir hareket olsa başında kim var kim yok 


AP K.Maraş İl Başkanı Faruk Kadıoğlu'na açık mektup 


SORUYORUM, MARAŞ'I FRANSIZLARDAN SENİN GİBİ TOPRAK AĞALARI Mi KURTARDI? 


nasıl işbirliği yapsak diye düşünürken, bizim ecdadımızın kanları bu toprağa akıyordu. Hilekarlık ve kurnazlıkla ecdadımı zın saflığından ve bir kısmının ölümünden istifa- de ederek siz topraklara sahip çıktınız. Şimdi de vicdanınızdan ızdırap duymadan 'Bu topraklar benim ve Alevilerin gençlerinin bu topraklarda gözü var diyorsunuz. 
Aleviliği ve Sunniliği elinizde koz olarak kullanıyorsunuz. Bilinçsiz halkı mezhep kavgası kışkırtmasıyla, birbirine düşürerek kendi saltanatınızı korumaya çalışıyorsunuz. Biz Alevi-Sunni davasında değiliz. Biz Alevi toprak ağasına da Sünni toprak ağasına da karşıyız. Çünkü bu top- 


KIRIKHAN ANTAKYA 


MHP” liler ilçemizde duvarlara “Maraş” ta gündüz, Kırıkhan” da gece” diye yazıyorlar 


Kırıkhan'da 25 Mayıs günü gece saat 02.00 sıralarında CHP Gençlik Kolları üyesi İsmet İnci'nin annesi dışarıda yumurta soyarken otomatik silahlarla taranmış, şans eseri kurşun isabet etmemiştir. 


Görgü tanığının “ifadesiyle iki 


kişi gözaltına 


alınmıştır. Tanık Mejlis Şaşmaz zanlıları şöyle tarif etmiştir: "Orta boylu, zayıf, kıvırcık saçlı, siyah pantolonlu." Bu tarif komando Turgay Karasu 'ya aynen uymaktadır ve gözaltındadır. 
Diğeri uzun boylu, zayıf, bı tanım da Turgay'ın Adanalı misafirine uymaktadır. O da gözaltındadır. 
İkisi de Adana Eğitim Enstitüsünde 1. sınıf öğrencisidir. Olay yerine yarım saat sonra gelen polisler zanlıları gözaltına almışlardır. Ancak baba Binali İnci'nin uyarılarına rağmen evlerini aramamışlardır. Hasta olan İsmet İncı'yi polisin birisi yalancı- 


lıkla suçlamıştır. 


rakları onlar haksız yere elimizden almışlardır. 


“Sayın Kadıoğlu, Aydınlık muhabirinin olaylara hangi açıdan bakdığınızı sorduğunda "Siz bana MHP'yi suçlu çıkartmak istetiyorsunuz. 
Ama onlar suçlu değil dir. Ben onları suçlayamam, hakiki suçlu Alevilerdir.” diyorsunuz. Bu hususta çok haklı konuştunuz. Zavallı biçare Aleviler, hiç bir şeyden haberi olmadan tedbirsiz bir vaziyette dururken zalim ve canilerin istilasına uğrayarak bir aylık çocuktan 70-80 yaşındaki ihtiyara kadar hunharca kesilerek ve vurularak öldürülen insanlar suçlu, bu cinayeti işleyenier sizce suçsuz. Han- 


gi vicdanla bunu söylüyorsun. İşte olaylar bütün çıplaklığıyla, ortada. 
Siz buna Aleviler suçlu, MHP ve bu olaya karışanlar suçsuz derseniz bilin ki tarih sizi lanetler. 

Bir de Aydınlık muhabirlerine: “Siz birçok insanları gazetenizde suçluyorsunuz. Bunlar suçsuzdur. ve siz kafirsiniz. 
diyorsunuz. Af buyurun, kafirliğin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Esas kafirlik kitabımızın ve Müslümanlığın usulüne göre "gerçekleri gizleyerek haksızı haklı çıkartıp, haklıyı da haksız çıkartan insanlar kafirdir.' Bunu bilmiyorsan K. Maraş' ın müftüsüne danış. Hem Alevileri suçluyorsun hem de Alevilerle kardeş 


Saldırılar Ankara'da Etlik'te öldürülen üç kişiden birinin cenazesinin Kırıkhan'a getirilmesi bahane edilerek sürdürülmektedir, Nitekim Ankara'da öldürülen Çetin'in Kırıkhan'a getirilmesinden bir gün önce,gece komandolar yerlere ve duvarlara "Maraş'ta gündüz Kırıkhanèda gece", "Katil Ecevit" gibi sloganlar yazmışlardır. Cenazenin gömülmesinden iki gün sonra kahvede oturmakta olan İsmet İnci'ye "'burada oturma, seni öldürecekler"" denilmiştir. Aynı gün bir başka yerde kardeşine de İsmet'i öldüreceklerini söylemişlerdir. 
Birçok devrimci kişi de komandoların tehdidi aitındadır. Kırıkhan'da olay çıkartmak için Adana' dan altı komandonun getirildiği söylenmektedir. 


Ökkeş Yıldırımlar 


hiç tahlil vapmadan olumlu göstermeğe çalışıyor. Ve ona göre Orta Doğuda hiç bölücülük yoktur. 
Oysa. bugün Rusya'nın 
Orta Doğuda ki bölücülügü objektif bir olgudur. 
KAWA'cıların niyetlerinin dışında gelişen bir meseledir.Orta Doğudabölücülük vardır ve gün ışığı gibi parlayan bu meselenin başında kendi emperyalist emelleri için Rusya KAWA için in kuyruğunda gitmektedir. İşte KAWA" nın bu tavırları Marksistlerin milli meseleyi ele alışına ne kadar yabancı olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Onun bu tavrı diğer milliyetçi maskeli revizyunist örgütlerle arasında farkı azaltmaktadır. KA-WA bugün istediği kadar proleter devrimci geçinsin ve yine istediği kadar Rusya'ya karşı mücadelenin "kalesiyiz"' lafazanlıgını yapsın, Rusya'nın oyunlarına âlet olacaktır. 
Zira birlik yönünde en ufak adım atmaya niyetli olmayanların varacağı yer budur. Hem Rusya" 
ya karşı mücadele edeceksin, hem de Rusya'nın istediği bölücülük bayrağını kaldıracaksın. 

Devrimcilere düşen en büyük tarihi sorumluluk Rusya'nın bölücü faaliyetlerine karşı birliği savunmaktır. Bugün ülkelerin zayıflamasını, parçalanmasını ve çeşitli milliyetlerin birbirine düşürülmesinin mimarı Rusya" 
dır. Rusya'nın planları birlik bayrağı kaldırılarak bozulabilir. 

Bütün mesele bugün şudur: Milli meseleye ve diğer bütün meselelere emperyalizme. karşı :mücadele cephesinden mi bakacağız, yoksa sınırlı dar milliyetçi cepheden mi bakacağız? Bu tutum devrimci olanla devrimci olmayanın arasında ki farkı belirleyecektir. 


kardeş geçindiğini söylüyorsun. Evet kardeş kardeş geçindiğin insanları biliyoruz. Bunlar senin seviyendeki toprak ağaları, zalim Alevilerden başkası değildir. Bu kadar insan katledildi, ne kabahatleri vardı? Bunlar devletin yasalarına mı karşı çıktılar? Müslümanlığın yasalarına mı karşı çıktılar? Eğer vicdanın- dan ızdırap duymuyorsan hangi iftirada bulunuyorsan bulun. Sizce haksızlar Alevilerin ölenleri olduğuna göre, yeni 
doğan bebeler 1,2,3, 5 
yaşında, nispeten buluğa ermemiş masum bebeler” hangı suçu işlediler de buna layık oldular, Ev kadınları evlerinde dururken hiç bir şeyden haberi olmadan 60-70 yaşındaki ihtiyarlar hangi yasalara karşı çıktılar da bu cezaya layık oldular. Bunlara lütfen cevap verin, MHP'yi bu açıdan suçlamamakta sizce büyük haklısınız. Çünkü onlar sizin koruyucu meleginizdir. Parayla tutulmuş satılmış insanlar işte bu cinayetleri sizin saltanatınızın devamı için işlediler. Onları nasıl suçlu çıkarırsın? 


Zaman gelecek ki, hepinizin suçu meydana çıkacak. Halk huzurunda haksızlığınızı siz de kabul edeceksiniz. 


Mektubumu baştan sona kadar okumanı dilerim. 


Hayrullah YİĞİT 


lütfü oflaz 


Bilardo toplarının takırtısı , tavlaların şakırtısı, iskambillerin tıpırtısı kahvede bir anda kesiliyor... 
Çünkü TV'de 8.30 haberlerinin müzikli anonsu duyuluyor... 

Istakayı, zarı, kağıdı bırakan televizyonun başına koşuyor... 

Derken haberler başlıyor. 

Birinci haber, ikinci haber ve işte o haber... 

Spiker okuyor: 

"İstanbul da yapılan bir operasyon sonucu yakalanan THKP-C adlı gizli örgütün üyeleri..." 

Görüntüler ekrana yansıyor... 

Ekranda onbir kişi.. Üçü kız... 

Kızlar ellerini başlarına kenetlemişler.. Arkalarını dönmüşler.. Pencerenin önüne dizilmişler... 

Yüzlerini göstermemek için, olağanüstü gayret sarfetmekteler... 

Hele erkekler onlardan da beter vaziyetteler! 

Hepsi yanyana dizilmişler.. Hepsi iki büklümler.. Hepsi elleriyle, kollarıyla hatta bacaklarıyla yüzlerini örtmüşler... 

Flaşlar patlıyor.. 

Kameraman, kamerayı eylemcilerin yüzlerine iyice yaklaştırıyor... 

Belli ki bir açık arıyor ama nafile... 

Erkekler kaplumbağa gibi, adeta kabuklarına çekilmişler... 

Kahvedekilerin yüzlerinde gülümsemeler... 

Birbirlerini dürtüklemeler : 

“Bunlar kimler?" 

"Kim olacak anarşistler..." 

"Yine ne halt işlemişler?" 

“Bana soracağına, kulağını açıpta haberleri dinlesene be adam...” 

“Dinliyorum ama anlamıyorum..." 

"Niye?" 

"Niye olacak, spiker hep yabancı kelime kullanıyor da ondan..." 

“Senin o yabancı kelime dediğin arı dit cahil..." 

“Her neyse.. Peki bu anarşistler neden yüzlerini böyle gizlemekteler?" 

“Tanınmamak için.." 

"İyi ama onları polis zaten tanıyor.. Acaba onlar yüzlerini kimden saklıyor?" 

Evet.. Karşılıklı konuşmalar bu şekilde sürüp gidiyor.. 
> Ama hemen herkesin kafasına aynı soru takı- 

Or.. 

THKP-C eylemcileri yüzlerini niçin saklıyor? 

Öyle ya onlar halk savaşçıları değiller mi? 

Halk için` herşeyi göze alarak döğüşmemekteler mi?“ “ 

Silahlı" propagandâdan amaçları halkı eğitmek değil UR, 3 — Giriştikleri her eylem buna hizmet etmemekte 

i? 

Öyleyse eğer, eylemciler yüzlerini kimden gizlemekteler? 

Polisten mi? Değil.. 

MİT'ten mi? O da değil... 

Değil çünkü onları yakalayan polis, sorgularını yapan polis, fotoğraflarını çeken polis, yüzlerinin coğrafyasını belki de kendilerinden iyi bilen polis... 

Peki o halde kimden? 

Kurtaracaklarını söyledikleri halk kitlelerin- den mi? *** 

O gece; milyonlarca televizyon seyircisi, bu manzarayı gülümseyerek seyretmiştir... 

"Bari yüzlerine peçe örtselerdi!" vari şakalar birbirini izlemiştir... 

Dolayısıyla da her devrimcinin teslim alındıgında, böylesine komik duruma düşeceğini zannetmiştir... 

Nerden bilsin ki halk; gerçek bir devrimci, kendi halkından yüzünü hiç bir zaman gizle- 


Gizlemek isteyipte işte böyle komik durum- 


lara düşmez... 
Çıkar ekranın karşısına, başını dik tutar, 


göğsünü gerer: 
"Senin için ey halk..." der. "Senin için.." 
"Ne yaptımsa, sana yararlı olacağına inandığım için yaptım..." 
Galiba devrimcinin gerçeğiyle, sahtesi böyle zamanlarda belli oluyor. 


SOLDAN SAĞA: 1) Geçenlerde politikayı bıraktığını açıklayan, Adalet Partisi Bitlis Senatörü, 2) Bacağın bir bölümü- Yasaklama- Tersi bir emir. 
3) Soytarı- Tersi Hz. Muhammed'in niteliklerini öven kaside.4) Bir müzik aleti- Takviye, sağlamlaş- 


ar tırma. 5)Engel, uymazlık amm AE (eski dil)-Eskrim sporu- 


nun bir dalı, 6) Büyünün yansı- Kimyada Çinko'nun simgesi Tapınma. 7) Yaren, dost- Bir köpek türü. 8) Bir harfin okunuşu- 14 ve 15. yylarda yaşamış olup, maddeci fikirlerinden dolayı derisi yüzülerek öldürülen tasavvuf şairi- Yabancı bir haber ajansının simgesi. 


g dü aaag 
Wialsir eğer ele| dali DE 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Kumar oynamayı meslek edinmiş olan kimse. 2) Altır Gümüş gibi madenlerin arılık derecesi Vücuttan idrarla atılan zararlı bir madde. 3) Sahte solcu bir terör örgütünün kısa adı, 4) Tersi geçer fiyat- Namaza çağrı. 5) Hemen arkasından, ardından, 6) Tersi baş- Kürkü değerli bir av hayvanı. 7) Bayındırlık, bayındırma- Mesleği. 8) Şaşırma belirten bir ünlem- Tersi futbolda bir mevki. 9) Soğukluk, sevemezlik. 10) Tersi neredeyse, sanki, 11) Bir tür ağaç-Üzme, sıkıntı verme. 12) Göğüs- Hekimlik. 


Müslüman gerillalar yeniden saldırı ya geçti 


Yüzlerce Afgan askeri ve Sovyet |... 


subayları saf dışı bırakıldı 


İSLAMABAD 
Afganistan'da Moskova yanlısı Nur Muhammet Taraki yönetimine karşı silahlı mücadele yürüten Müslüman gerillalar, haziran başında, Hozai eyaletinde meydana gelen çarpışmalarda, 


90'ı subay olmak üzere yüzlerce Afgan askeri ve 
9 Sovyet askeri uzmanını öldürdüklerini açıkladılar. 

Müslüman gerillalar ayrıca, bölgedeki Sayed Hil « askeri garnizonunu da 10 gündür kuşatma al- 


İran tüm bankaları millileştirdi 


İran, petrol sattığı ülkelerin İsrail ve Güney Afrika” ya petrol vermesi halinde 


bu ülkelere petrol 


TAHRAN 

İran hükümeti, ülkede- 

ki tüm bankaları millilâştirdiğini açıkladı 


Tahran Radyosunda konuşan Başbakan Mehdi Bazergan , "Karar, özel bankaların olumsuz durumları nedeniyle, İslam Devrim Konseyi tarafından alınmıştır. Karar, 7 
Hazirandan başlayarak geçerlidir" dedi. 


Bazergan 
$öyle sürdürdü: 


sözlerini 


"Millileştirmenin en önemli amacı, ulusun hakları ve refahının korunması, aynı zamanda halkın tasarruflarının güvence altına.alınmâsıdır."' 


Bazergan, tüm banka yöneticilerinin değiştirileceğini, bunların yerine devletçe seçilmiş kişilerin atanacağını da belirtti, 


"İSRAİL'E 
PETROL VERMEYİN" 


İran Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Hasan Nezih, petrol sattıkları ülkelerin “İsrail'e petrol vermesi halinde, bu ülkelere petrol osatmayacaklarını belirtti. k 


Hasan Nezih, "Japonya, Brezilya, Hollanda, Fransa, İspanya, Portekiz, Türkiye, İsveç, Norveç, Finlandiya, Polonya, Bulgaristan, Güney Kore, Bangladeş, Filipinler ve Belçika gibi müşterilerimizden bizden aldıkları petrolü kesinlikle İsrail ya da Güney Afrika" ya vermemelerini istedik. 
Böyle bir şey olduğu takdirde kendilerine petrol sevkiyatını derhal durduii belirttik" de- 
1. 

Hasan Nezih ayrıca 


BM Genel Kurulu 
Güvenlik Konseyini 


Namibya konusunda acele toplantıya çağırdı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Namibya sorunu üzerindeki görüşmelerini tamamladı. Kurulda 118 olumlu oyla kabul edilen kararda Güney Afrika yönetimi ağır bir dille suçlandı ve Güvenlik Konseyi acele toplantıya çağrıldı. Oylamada olumsuz oy kullanılmadı. ABD, Avustur- ya, Belçika, Danimarka, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İtalya, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Portekiz, Swaziland ve Yunanistan çekimser kaldılar. 


Sözkonusu kararda, 
Güney Afrika'nın Nanibya'yı gayrimeşru ir biçimde işgal altınla tuttuğu ve Birleşmiş Milletler'in bölge için loğrudan sorumluluk aşıdığıt se bir kez da- ta vurgulanıyor. Ayrıca jüney -Afrika'nın çeşit- i tarihlerdeki Birleşmiş lilletler ve Güvenlik (onseyi kararlarını çiğyerek, Namibya'da bir ukla rejim kurma giriimlerinde bulunduğu elirtiliyor. Genel Kuru- ın Namibya halkının endi geleceğini sapta- 
1a, özgürlük ve ulusal ağımsızlığı için silahlı iücadele dahil her yol- an mücadelesinde, Nalibya halkının tek ve zgün temsilcisi, Güney atı Afrika Halk Örgü- i'nü (SWAPO) destekleiği bir kez daha yineniyor. 


satmayacak 


petrole zam yapabileceklerini de kaydetti. 


Bayan Thatcher, 


çalışacağını söylüyor. 


“Eğer dünyadaki durumu bir 


fazladır." 


konuşulmalıdır." 


Avrupa Parlamentosu seçimleri İngiltere, irlanda, Hollanda ve Danimarka'da yapıldı 


LONDRA/LAHEY 

7 Haziranda başlayan 
ve ilk elde İngiltere, İskoçya, Hollanda ve Danimarka'da yapılan Avrupa Parlamentosu! seçimleri- ne katılma oranı düşük oldu. 

İngiltere ve İrlanda'da seçimlere katılma oranı yüzde 50'yi ancak bulurken, Hollanda'da yüzde 
58, Danimarkada ise yüzde 45 oldu. 

Ancak seçimler sonunda, bu ülkelere ait 137 
milletvekili seçildi. 

Geri kalan beş AET üyesi ülkede ise seçimler 
10 Haziran günü yapılacak, 

Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının 
10 Haziran Pazar akşamı alınması bekleniyor. 


tında tuttuklarını, yakın- da burayı düşürebileceklerini belirttiler. 


Öte yandan, Taraki rejimine karşı mücadele eden Mohmand Kabilesine yakın kaynaklar, kabile üyelerinin Nangarhar eyaletinin en büyük kenti olan Celalabad'a doğru üç koldan ilerlemekte olduğunu kaydettiler. 


Bu arada Kabil radyosu, İran ve Pakistan'a yaptığı suçlamaları sürdürdü. 

Taraki başkanlığında toplanar "Afganistan Yüksek Savunma Konseyi"'nir. açıklamalarına yer veren radyo, Pakistan-Af- 


in saldırısından sonra 


Falanjistlerde top ateşine başladılar TEL AVİV 

İsrail savaş uçakları, 
8 Haziran günü şafakla 
beraber, Lübnan sınırlarını aşarak, Mutalla Kenti- nin kuzeyindeki bazı Filistin mevzilerini bombaladı. 

Bir İsrail askeri sözcüsü, İsrail-Lübnan sınırının 
14 kilometre kuzeyinde 
bulunan Filistin mevzilerini, "tedhiş üsleri" gerekçesiyle bombaladıklarını söyledi. 

İsrail, Amerikan yapısı savaş uçaklarıyla söz konusu bölgeyi bombaladıktan sonra, Falanjist topçu birlikleri de Aysi- ye bölgesindeki Filistin kamplarını ateşe tuttular. 

Filistin Haber Ajansı "Wafa", İsrail saldırısı sırasında 3 Filistinlinin öldüğünü bildirdi. Wafa, İs- 


giriştiği altıncı saldırıdır. 
İsrail'in saldırısı FKö 

ve Arap ülkelerince sert 

tepkiyle karsılandı. 


İSRAİL'DE 
TUTUKLANDI 


Suudi Arabistan bir “Avrupa-ArapBlok'u”önerdi 


DOHA (AA) 

Katar'da yayınlanan "El Rayah" gazetesi, Suudi Arabistan'ın, Fransa ve Batı Almanya'ya bir "Avrupa-Arap Blok'u" kurulması önerisinde bulunduğunu bildirdi. 

Suudi Arabistan'ın önerisine göre bu blok, bir yandan Körfez ülkelerinin petrol ve mali gücüne, öte yandan Batı Avrupa'nın sanayi ve askeri potansiyeline dayanacak. 

Gazete, bu tasarının, Suudi Arabistan Veliahtı Fahd ile Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing'in geçenlerde Paris'te yaptıkları görüşmenin ağırlık noktasını oluşturduğunu belirtti. Tasarı, “Körfezdeki Arap ülkelerinin ABD'ye bağımlılığını azaltmayı" amaçlamaktadır. 


İLK MISIRLI TURİST 


İsrail'e gelen ilk Mısır- 


İsrail, Filistin kamplarını yine bombaladı 


lı turist dün Tel Aviv yakınlarında tutuklandı. 
Gazetecilere, "'şaşkınlığını" dile getiren ve “Vize gerekmediğini sanıyordum. Ama yine geleceğim. Çünkü İsrail 
güzel bir ülke” diyen 50 


aşındaki Mısırlı turist, srail'e El-Ariş'ten girmişti. 


MISIR PİLOTLARI 
ABD'DE EĞİTİLECEK 

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Thomas Ross 
7 Haziranda Washington' 
da yaptığı açıklamada, Mısır'ın ABD'den avcı bombardıman uçağı alması olasılığına karşı 16 
Mısırlı pilotun, İngilizce eğitiminden geçtikten sonra, teknik eğitimden geçeceklerini söyledi. 


Mısır'ın alacağı ve 


Muson yağmurlarıyla birlikte Demokratik Kamboçya askerleri işgalci Vietnam'a karşı saldırıya geçti 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Kamboçya'da işgalci Vietnam'a karşı savaşan Demokratik Kamboçya askerleri başlayan muson yağmurları ile birlikte Vietnam tanklarının birçoğunu safdışı bıraktı Geçen çarşamba günü Tayland sınırına yakın Poipet kentine 15-20 kiivmetre yaklaşan gerillalar, Vietnam mevzilerine saldırmaya başladılar. 
Cumartesi günü de kente 5 kilometre yaklaştılar, Gerillalar daha önce kente giden yolları tahrip ettikleri için Vietnam tankları mevzileri korumaya gelemediler. Ayrıca muson yağmurları da birçok yerde tankları hareketsiz hale getirdi 


Bloksuz Ülkeler Toplantısının hazırlık konferansı Kolombo’ da basladı 


Demokratik Kamboçya ve Mısır'ın 


Sudan, Küba ile diplomatik ilişki 


ganistan sınırında çarpışmalar meydana geldiğini 


ve Afganistan" 


rafa kayıplar verdirdiğini 


iddia etti. 


İngiltere 'nin Avrupa Topluluğunun başarısı için 


önümüzdeki yıllarda li sokmak 

istiyorsak, Avrupa Top 

likte çalışmamız gerekiyor. Birlikte 

Ibaşarabileceğimiz şeyler, ayrı ayrı başarabileceğimiz şeylerden çok daha 


uluğuyla bir- 


"Biz üye ülkelerle dış politika alanında işbirliğini savunuyoruz. Süper devletlerin hakim oldukları bir dünyada İngiltere'nin ve diğer üye ülkelerin çıkarlarını en iyi şekilde korumak, dünyada barış ve istikrara katkıda bulunmak için tek bir ağızdan 


Bundan kısa bir süre önce büyük bir çoğunlukla iktidara gelen Margaret Thatcher'in Muhafazakar Partisinin Avrupa'nın birliği konusundaki görüşleri böyle. Bugün Avrupa'da yükselen Sovyet tehlikesini en iyi gören liderlerden biri olan Thatcher" in partisi, İngiltere'nin İşçi Partisi hükümeti döneminde Avrupa Topluluğuna üye olmanın sağladığı faydalardan yararlanamadığını belirtiyor. 
İşçi Partisi bakanlarının engelleyici 


rail saldırısından iki saat sonra Falanjist saldırısı- nın başladığını belirtti. 

İsrail'in bu saldırısı, son bir buçuk ay içinde 


ın karşı ta- 


kendisini 


ile tartışmayı üstlenmiştir. 


Gazeteye göre, Giscard d'Estaing'in tasarının “son derece etkilediğini" söylemiş ve konuyu, Federal Almanya Başbakanı Schmidt 


Margaret Tkatcher'in Muhafazakar Partisi, Işçi Partisini şiddetle eleştiriyor 


“İşçi Partisi, İngiltere'ye 


işçi Partisi teslimiyetçiliğin başını çekerken Muhafazakar Parti, barış ve istikrarın korunması için tek bir ağızdan konuşmayı öneriyor 


tutumlarının o Topluluğu zayıflattığını ve İngiltere'nin Topluluktaki yerini kaybettiğini söylüyor. 

Muhafazakar Parti'nin Afrika ve Orta Doğu konusundaki görüşleri de şöyle: 

“Afrika ve Orta Doğuda Sovyetler Birliği ve işbirlikçisi Kiiba'nın tehdidi artmaktadır. Bu tehdit, sadece Avrupalı yandaşlarımızla degil, aynı zamanda bağımsızlıkları tehdit edilen Afrika ve Orta Doğu halk ve hükümetleriyle beraber önlenmelidir. Bizim yoksul ülkelere yardım etmemiz gerekmektedir. Böylece bize gerekli hammaddelerini daha ‘kolay temin edebiliriz." 

Muhafazakar Parti, Thatcher hükümetinin, Topluluğun diğer üyelerini İngiltere'nin Topluluğun başarı ve birliği için çalıştığına ikna edeceğini söylüyor. Bunun bir yandan İngiltere" nin çıkarlarıfi korurken, öte yandan Topluluğun önüne çıkan sorunlarda önder ve yapıcı bir rol oynamasını sağlayacağını belirtiyor. 

İŞÇİ IPARTİSI 

İngiltere'de önceki gün yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, Muhafazakar Partinin iktidara gelmesinin sonucu İşçi Partisinin aldığı oy sayısının düşmesi bekleniyor. 

İşçi Partisinin görüşleri insanda, “Nereden çıktı Avrupa Parlamentosu" der gibi bir izlenim bırakıyor. 
Programının her yanı Ortak Pazara eleştirilerle dolu ve savunma konusu hiç ele alınmıyor. 

“Biz yumuşama siyasetini benimsiyoruz" diyen İşçi Partisi teslimiyetçiliğin başını çekiyor. Helsinki Nihai Anlaşmasının tamamlanması ve Viyana'da silahların karşılıklı indirilmesi 


görüşmelerinin başarıya ulaşması için çalışacaklarını belirtiyorlar. 

İşçi Partisi “Silahsızlanma çalışmalarını “destekleyeceğiz. Müttefikimiz Amerika'yı, SALT'ın başarıya ulaşması için desteklememiz gerekir. 
NATO'yu savunmayı azaltmamak şartıyla, yumuşamanın aracı olarak destekliyoruz” diyor. 

Avrupa Parlâmentosunun gerçek bir parlamento olmadığını söyleyen İşçi Partisi, Topluluğun gevşek bir yapısı olduğunu ve bunun böyle kalmasını savunuyor. İşçi Partisi, Topluluktaki komisyonların yetkilerinin artırılmasına karşı. 

İşçi Partisi, Avrupa Parlamentosunun rolünden bahsederken "ortak sorunlara karşı ortak hareket etmekten" hiç bahsetmiyor. Yükselen savaş tehdidine karşı hiç bir önerisi yok. 
Üstelik Avrupa'da NATO ve Varşova Paktlarının arasında karşılıklı ve "tatmin” edici ilişkiler kurulmasını sayunuyor. 

İşçi Partisi, Roma Anlaşmasının değişmesini istiyor. İstediği bazı değişiklikler yapılmadığı takdirde üyelikten ayrılmayı öneriyor. 

LİBERAL PARTİ: 

Liberal Partinin Avrupa Parlamentosuna pek üye gönderecek bir durumu yok. Ama yine de oldukça taraftarı olan bir parti. Liberal Parti programında, “Avrupa bugün yeni tehlikelerle karşılaşıyor. Hızlı bir ekonomik kalkınmadan sonra işsizlik, enflasyon enerji sıkıntısı gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Eski tipte çözümlerle çözülemeyen bu sorunlar yeni bir yaklaşım gerektiriyor. 
Birleşik Avrupa düşüncesi bu sorunların çözümünde önemli bir yer tut- 


DEVLET ORMAN İŞLETMESİ AYANCIK M ÜDÜRLÜĞÜNDEN 


PAZARLIĞA KALAN EMVALLERE AİT LİSTE 


F-4 
Vietnam 


Avrupa topluluğundaki yerini kaybettirdi” 


McDonnell 


Fantom 


savaşında 


kullanılmıstı. 


Çallaghan'ın İşçi Partisinin ortak 


bir savunma programı bile yok. 


maktadır " deniyor, Liberal Parti Topluluğun ortak dış 


politikasının 


hürriyet, 


demokrasi, 


kendi kader ni tayin hakkı ve insan haklarına saygı temelinde kurulmasını 


istiyor. 


Liberal Parti Avrupa'nın birleşerek güvenlik konusuna ağırlık vermesini savunuyor. 

Avrupa'nın birliğine, esas olarak ekonomik açıdan önem veren Liberal Parti, Avrupa Topluluğunun barışı korumada üzerine düşen görevi yerine getirmesini istiyor. 


Liberal Parti 


Avrupa Topluluğu- 


nun NATO ile birlikte çalışmasından ve NATO'ya üye ülkeler arasında eşitlik sağlanmasından yana. Ayrıca "yumuşamanın” uygulanmasına Avrupa' nın öncülük etmesi gerektiğini iddia 


ediyor. 


YARIN:Fransız partilerinin Avrupa Birliği konusundaki 


tutumları 


lığa bırakıldığına dair ilandır. 30.5.1979 


(Basın: 16145—567) 


Parti Mik Muhammen - i ici 

Bölgesi Deposu Emvalin Cins ve Nev'i Adedi Adet Tis Bedel ii İni 
Çangal Karaçalı lll. SNB. Kayın tomruk 1 110 24.011 1975 3600 
Kumluk Yenikonak lll. SNB. Kayın tomruk 1 248 69.838 1975 10400 

Merkez Fidanlık lll. SNB. Kayın tomruk 2 309 127.937 1975 19.100. 

S F lll. SKB. Kavak tomruk 2 43 15.311 1000 1300 

a 3 lll. SNB. Kavak tomruk 8 1035 433.991 1325 43400 

>: lll. SKB. Gürgen tomruk 1 59 9.987 1600 1200 

h f lll. SNB. Gürgen tomruk 5 480 120.482 1975 11800 

S sÀ lll. SNB. Karaağaç tomruk 1 46 12.140 2925 2700 

n i Ill. SNB Karaağaç tomruk 1 17 9.003 4400 3000 

Cangal Karaçalı Kayın maden direk 5 1549 171.132 1600 20700 

Merkez Fidanlık ” N- 11 3763 359.388 1600 43600 

> A Meşe maden direk 5 938 81.058 1925 12100 

z m, Gürgen maden direk 3 607 51.771 1600 6300 

Çamgal Karaçalı Kayın yarma sanayi 1 Ster 28.000 825 1800 
Merkez Fidanlık A TTR 2 yi 57.000 825 3700 
İnaltı Orman İçi 8 mog 9 t 1311.500 710 70400 
Çangal T “ Sey 1 di 50. 000 710 2700 
Göldağ u pe e ai 1 ed 94.000 710 5100 
Kepez ğ vd h l B 4 A 480.000 710 25700 
Yemişli F ` er le 1 yi 141.000 710 7600 

YEKÜN 9204 1486.049 M3 

2161.500 Ster 302500 

Yukarıda müfredatı yazılı orman emvallerine 30.5.1979 tarihli açık artırmalı satışta talipli zuhur etmediğinden 15 gün pazar- 


Douglas firması tarafından yapılan uçakları, 


3 
kuracağını li 

durumunun görüşülmesi 

açıkladı önerilerin z HARTUM önerileri reddedildi Sudan, Küba ile dip- DIŞ HABERLER SERVİSİ lomatik ilişki kurmaya Bloksuz Ülkeler Koordinasyon Bürosunun Dışişhir ae a leri Bakanları düzeyindeki toplantısı 7 Haziran günü açıl- 


"Suna", Devlet Başkanı Cafer Numeyri'nin, bu konudaki isteğini, ülkede bulunan Fidel Castro" nun özel temsilcisine ilettiğini bildirdi. 

Haberde ayrıca, özel temsilcinin Numeyri'ye, eylül ayında Havana'da yapılacak Bloksuzlar Zirvesine katılması için bir davetiye verdiği açıklandı. 


Mayıs ayında 30 bin Vietnamlı daha ülkeyi terketti 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Birleşmiş Milletler Mülteci Bürosu Şefi Paul Hartling, son aylarda, Vietnam'dan kaçanların sayısında büyük bir artış olduğunu açıkladı. Hartling, sadece geçtiğimiz Mayıs ayı içinde, 30 bin Vietnamlının ülkesini terkettiğini belirtti. 

1978 yılı içinde ise 
188 bini deniz, 61 bini 
kara yolu ile olmak üzere, 249 bin Vietnamlı başka ülkelere iltica etti. 

Vietnamlı mültecileri çeşitli Okyanusya, Güneydoğu Asya ve Batılı “ilkeler kabul ediyor. 
ABD'nin bu yıl içinde 
B4 bin Vietnamlıya sığın- 


ima hakkı tanıyacağı be- 


lirtiliyor. Şimdiye kadar Fransa 35 bin, Federal Almanya ise 2600 Vietnamlı mülteciyi kabul etti. Ayrıca bu ülkelerin yeni mültecilere sığınma hakkı verebileceği bildiriliyor. 

Öte yandan genellikle basit deniz araçlarıyla ülkelerinden kaçan Vietnamlılar, açık denizlerde, çoğu zaman ölümle sonuçlanan kazalara uğruyorlar. Bu yüzden şimdiye kadar binlerce Vietnamlı boğuldu. 

Yabancı ülkelere sı- 


yüzünden ülkede açlık; ve ağır ekonomik buhran “lduğunu; kendilerine bâskı yapıldığı- 


nı; Laos ve Kamboçya'ya, 


savaşa götürülmek istendiklerini belirtiyorlar. 


OAPEC, gelecek yıl fakir ülkelere 
400 milyon dolar 


yardım yapacak 


MANAMA (AA) 

Petrol İhraç Eden 
Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC), 1976-78 döneminde, kalkınmakta olan ülkelere 329 milyon dolarlık yardımda bulundu. 
“Bahreyn'de yapılan bir açıklamaya göre, 
1978 'de yapılan bu tür 
yardımın miktarı 143 
milyon doları buldu. Bu yardım sayesinde çok sayıda kalkınmakta olan ülke, petrol dış alımlarını 


finanse etme olanağına kavuştu. 
UAPEC gelecek yıl 


içinde 64 ülkeye 400 milyon dolar daha verecek. 


ADAPAZARI ŞE. 


Bu toplantı eylül ayında Havana'da yapılması tasarlanan Bloksuz Ülkeler 6. 


Zirve Konferansı için 


hazırlık toplantısı niteliği taşımaktadır. 

91 ülke ve örgütten gelen 465 delegenin katıldığı 
toplantıda açış konuşmasını yapan Sri Lanka Devlet Başkanı her iki süper devletle de ittifak yapmama- nın, geçmişte olduğu gibi şimdi de hâlâ Bloksuzluk hareketinin temel ilkesi olduğunu söyledi. iki kutuplu dünyanın varlığını yitirmiş olduğunu belirten Başkan, iki süper devlet arasındaki çatışmalara, bloksuz ülkelerin katılmamasının zorunluluk olduğunu da ek- 


ledi. 


Öte yandan Bloksuz Ülkeler Koordinasyon Bü- 
.rosunun: Büyükelçiler düzeyindeki son toplantısı 


yapıldı. 


Toplantı Başkanı, Demokratik Kamboçya'yı kimin temsil edeceği konusunun ertelenmesini öner- 


di. 
dı. 


Öneri Genel Oturum üyeleri tarafından onaylan- 


Hatırlanacağı üzere Vietnam, Kamboçya'da ikti- 


dar değişikliği olduğunu 


ve Kamboçya'nın Demok- 


ratik Kamboçya hükümeti tarafından temsil edilmemesi gerektiğini iddia etmişti. 
Toplantının sözcüsü, Genel Oturumun, Mısır so- 


rununun gündeme alınmamasına 


ladı. 


karar verdiğini açık- 


Carter, Rodezya'ya uygulanan ekonomik ambargonun kaldırılmasına 


karşı çıktı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Zimbabve'de ırkçı beyaz yönetimin kendini gizlemek için kurdurduğu kukla yönetime karşı Başkan Carter da tavır aldı. Carter ABD' nin, Rodezyalya Birleşmiş Milletler kararları uyarınca 1965 yılından bu yana uyguladığı ekonomik yatırımları kaldırmasına karşı olduğunu açıkladı. 

Jimmy Carter, Rodezya'da siyah Abel Muzoreva'yı iktidara getiren seçimlerin dengeli ve özgürce yapılmadığını ve bu ülkede ırkçı beyaz azınlığın, ordu ile güvenlik, adalet ve idari örgütleri halen denetimi altında bulundurduğunu söyledi. 

Carter, Washington 


NİKARAGUA 


Çarpışmalar başkentin 45 km güneyine sıçradı 


MANAGUA 
Nikaragua'da Sandinista gerillalarının başlattığı genel saldırı başkent Managua'nın 45 kilometre güneyinde Jinotepe kentine yayıldı.. 
25 bin kişinin yaşadığı kentin beş mahallesinde çarpışmalar sabahın erken saatlerinde şiddetlendi, 

Bu arada beş gün önce başlayan genel grevin sürdüğü ve başkentin güney ve güneybatısında top atışları duyulduğu bildirildi. 

Öte yandan çarşamba günü şiddetli çarpışmaların sürdüğü bölgelerden hiç bir haber gelmediği belirtildi. 


R FABRİKASI 


MÜD) ÜĞÜNDEN: 

1-T.K.I. Zonguldak'ın Alpullu, Ankara, Amasya, Eskişehir, Kayseri, Turhal ve Uşak Şeker Fabrikalarında 500'er tondan cem'an 
3500 ton 18/50 eb'adında maden kömürünün 
karayolu ile nakliye ihalesi şartname esasları dahilinde, kapalı zarf usulü ile fiat teklifi alınmak suretiyle 18.6.1979 tarihi Pazartesi günü saat 10.00'da fabrikamızda yapılacaktır. 

2- İlgililerin fiat teklifinde bulunmaları için bu işe ait bedelsiz şartnameyi fabrikamız Ticaret servisinden almaları ve teklif mektuplarını ihale saatinden önce fabrikamız muhaberat servisine vermeleri gerekir. 

3- Bu işe ait muvakkat teminat teklif fiatları ile sevkedilecek miktârlarını çarpımları toplamının 75'i olacak; kat'iteminat ise iş hacmi- 


nin %10'u olacaktır. 


4- Fabrikamız 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbest olup gerektiğinde açık eksiltmeye gidileceğinden teklif sahipleri- nin belirtilen saatte fabrikamızda olmaları ge- 


rekmektedir. 


Basın; 16175—568 


da yaptığı! açıklamada, bu kararı, İngiltere'yle birlikte Rodezya'da seçimlerden sonra ortaya çıkan durumu ayrıntılarıyla inceledikten sonra aldığını bildirdi. 

Birleşik Amerika: Başkanı Carter, Rodezya'ya ekonomik yatırımların kaldırılmasının, uluslararası yasaları çiğnemek. 
olacağını ve ülkesinin çrkarlarını zedeleyeceğini de belirtti. 

Birleşik Amerikā Senatosu, daha önce aldığı bir kararla, Başkan Carter'dan Rodezya'ya ekonomik Yaptırımların kaldırılmasını istemişti, ABD Senatosunun, Carter'ın kararına karşı çıkacağı belirtilmektedir. 

Öte yandan Carter'ın bu kararına şiddetle saldıran Muzoreva'nın Dışişleri Bakanı David Mukome "Başkan Carter bu kararı bazı kara Af. 
rikalı ülkeleri ve Amerika'nın zenci seçmenlerini memnun etmek için aldı" dedi. Mukome Carter'ın böylece Nijerya gibi petrole sahip ülkeleri memnun etmek 


istediğini, o Nijerya'nın ABD'nin Rodezya'ya ekonomik ambargoyu 


kaldırması halinde ABD' iye petrol sevkiyatını ke- 
“seceğini açıkladığını ekledi. 


Mısır seçimlerinde Sedat'ın partisi önde gidiyor 


KAHİRE 
7 Haziranda yapılan 
seçimlerde, 174 seçim 


bölgesinden 12'sinde sonuçlar açıklandı ve Devylet Başkanı Enver Sedat' ın Başkanı olduğu Ulusal Demokratik Parti adaylarının kazandığı görüldü, 

Diğer bölgelerde de, büyük bir olasılıkla, Ulu- 


sal Demokratik Parti adaylarının kazanacağı belirtiliyor, 


Seçim sonuçları açıklandıktan sonra, Başbakan Mustafa Halil, yeni hükümetin kurulmasına olanak vermek için, hükümetin istifasını Sedat' a sunacak, Ancak Sedat, büyük bir olasılıkla hükümeti kurması için yeniden Mustafa Halil'i görevlendirecek, 


rü 


9 Haziran 1979 


örse cek 


sae 


Gülay Kurnaz 


Devrimci Bank-Sen'in başarısı 


Bu yazımızda İstanbul Bankası emekçilerini ve Devrimci Bank-Sen Sendikası yöneticilerini kutlamak istiyoruz. 


1400 İstanbul Bankası emekçisi, sendikalarının etrafında kenetlendiler ve kararlı bir mücadeleyle işkolunun en ileri sözleşmesini yaptılar 


Bu sözleşme, sadece İstanbul Bankası emekçileri açısından değil, banka işkolunun bütünü 


açısında büyük önem taşıyan ve ilgiyle izlenen bir sözleşmeydi. 


Bank-Sen, bundan bir kaç ay önce, İstanbul Bankasına doğru bir atak yapmış fakat başarısızlığa uğrayıp geri çekilmişti. Aylardır kötü bir sözleşmenin pususuna yatmış bekliyordu. 


İstanbul Bankasının, Bank-Sen yanlısı bazı yöneticileri de bütün umudunu kötü bir sözleşmeye bağlamış görüşmeleri baltalamaya çabalıyordu. 

Istanbul Bankası emekçileri ve Dev-Bank-Sen in tüm dostları ise, umut ve güvenle bir başarı haberi beklemekteydi. 


İşte sonunda, düşmanları kedere garkeden, dostları sevindiren sonuca ulaşıldı. Dev-Bank-Sen, İstanbul Bankasında imzaladığı sözleşmeyle ekonomik haklar açısından işkolunun en yüksek düzeyine ulaşırken, işgüvenliği, işyeri demokrasisi gibi temel meselelerde örnek alınacak çözümler getirdi. Bu sözleşmeyle, Türkiye'de belki de ilk defa, işverenlerin işçi temsilcilerinin onayını almadan tek bir işçiyi bile işten atamayacakları bir "Disiplin Kurulu" oluşturuldu. Bir başka deyişle, İstanbul Bankasında 13 ve 17' inci maddeler fiilen işlemez hale getirildi. Yine bu Şözleşmeyle işyeri demokrasisi konusunda da ileri adımlar atıldı. Terfi, atama, gibi meselelerde işçilerin karar sahibi olması sağlandı. 


İstanbul Bankasında sağlanan bu başarı, herşeyden önce binbir dedikoduya, baltalama ve sızma çabasına rağmen sendikasına olan güvenini kaybetmeyen ve ona sımsıkı sarılan İstanbul Bankası emekçilerinin bir zaferidir. 


Bu zafer aynı zamanda, revizyonist saldırılara karşı aldığı açık ve cesaretli tutumla tabanın desteğini kazanmayı, işçinin birliğini korumayı bilen, toplusözleşme mücadelesi boyunca izlediği ilkeli, esnek ve gerçekçi politikayla devrimci sendikacılık -örneği veren Devrimci Bank-Sen yönetimine aittir. 

Li 

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, İstanbul Bankasında imzalanan sözleşme, sadece bu işyeri açısından değil, banka ve büro işkolunda, revizyonizme karşı mücadelenin bütünü açısından da büyük önem taşımaktadır. 


Bilindiği gibi, banka ve büro işkolunda TKP' nin yönetimindeki Bank-Sen ile devrimcilerin yönetimindeki Dev-Bank-Sen arasında uzun süredir devam eden bir mücadele vardır. 


Bu mücadelenin 


çeşitli aşamalarını şöyle özetleyebiliriz: 


Geçtiğimiz mart ayından önceki bir yıllık dönem, Bank-Sen açısından bir ilerleme dönemi oldu. Bank-Sen'in TKP'li yönetimi, bu dönem içinde fikirlerini işçi kitlesinden ; gizleyerek, he nüz yüzünün teşhir olmamasından yararlanarak, belli bir yayılma gösterebildi. Bazı sendikaları tepeden kurduğu ilişkilerle yutarak genişledi. ` 


Ancak bu gelişme çizgisi bir noktada geldi, İstanbul Bankasına ve Dev-Bank-Sen'e dayandı. 


Devrimci Bank-Sen, Bank-Sen'li TKP'lilerin önüne korkulu bir rüya gibi dikilmekteydi. TKP” li yönetime karşı yürüttüğü mücadele gitgide daha "tehlikeli boyutlar" kazanıyordu. Dev-Bank-Sen, Bank-Sen'e karşı mücadelede Banksif, Tez Büro-İş gibi sendikalarla da güçbirliği çalışmala- 
¿"i yapıyordu. Üstelik, son Genel Kurulunda iş- 

"kolunda açılma kararı almış, Bank-Sen'e karşı açıkça savaş ilan etmişti. 


Bank-Sen'in ilerlemeye devam edebilmesi Dev-Bank-Sen engelinin kaldırılmasına bağlıydı. 
İşte, bundan bir kaç ay önce bu tespiti yapan Bank-Sen yönetimi İstanbul Bankasına doğru saldırıya geçti. Hedef, toplusözleşme arifesinde sendikanın tabanmı parçalamak ve İstanbul Bankasında başarısız bir sözleşme yapılması için çalışmaktı. 


Ancak bütün şubelerde birden başlatılan revizyonist. saldırı kısa zamanda boşa çıkarıldı. 
Böylece, Bank-Sen'in bir yıldır yukarı doğru seyreden gelişme grafiği, İstanbul Bankası engeline takılıp kalıyor, TKP'li yöneticiler de kötü bir sözleşme imzalanması umuduyla bir süre için geri çekiliyordu. 


Ne var ki, imzalanan sözleşme, Denizmen ve Şürekası'nın bütün heveslerini kursaklarında bıraktı. Devrimci Bank-Sen'in TKP'ye karşı yürüttüğü aktif mücadelenin yanı sıra ekonomik mücadele alanında kazandığı bu zafer, banka emekçileri arasında daha da büyük bir güven ve itibar kazanmasına yol açtı. 


Şimdi, Dev-Bank-Sen'in önünde, işkoluna, geniş emekçi kitlelere doğru açılacağı bir dönem uzanıyor. Bu dönemin banka işkolunda revizyonizme karşı mücadelenin kızışacağı, Dev-Bank-Sen'in yeni emekçi kitlelerle birleşerek güçlenirken, Bank-Sen'in bundan üç ay önce duralayan gelişme eğrisinin aşağıya doğru ineceği bir dönem olacağı görülüyor. 

Biz, Devrimci Bank-Sen'in tüm üye ve yöneticilerini tekrar kutluyor ve bu yeni dönemde, Rus işbirlikçiliğine karşı işkollarında verecekleri mücadelede başarılar difivoruz. 


düştü 
Otellerin 


cefakar emekc kulak veren 


Son günlerde basın, büyük otellerde başlamak 


üzere olan grevden söz ediyor. Turizm mevsiminde 


döviz kaybından tutun da neler neler anlatıyorlar. 


Ama bu "cennet" gibi otellerde "cehennem" hayatı çeken emekçilerden söz eden, onların sorununa eğilen kimse yok. 


Biz de bu otellerin üç kat altında havasız mutfaklarda,sıcak buharlı çamaşırhanelerde çalışan cefakar emekçiler ne diyorlar onu öğrenmek için gittik, sohbet ettik. 

Kimi uluslararası tekellerin yaptığı talandan, kâr transferlerinden anlattı, kimi ortaçağdan kalma sömürü yöntemlerinden... Ama hepsi de haklarını vermezlerse grev yapacaklarını söylediler. 

Parasal ve sosyal haklar konularında anlaşmaya varılamaması üzerine Oleyis Sendikası tarafından grev kararı alınan 20 işyerinden Moda Deniz Kulübünde 5 Haziran günü grev uygulamasına başlandı. 
Uluslararası bazı tekellerin yönetimindeki büyük otellerde ise grev her an yaşanabilir. 

Aşağıda grev kararı alınan 3 otel temsilcileriyle yaptığımız görüşmeyi yayınlıyoruz. 


Gülay Cazgır 


İnter-Continental Baştemsilcisi Asım Gür ve diğer temsilciler bir arada 


Inter-Continental Baştemsilcisi Asım Gür: 


“Bizim müdürün kedisine yapılan masraf 5 işçiye verilen ücret kadardır” 


işçi sendika 


iç Herkes turistleri derdine ea 


n 


otellerde 


grev 


hazırlığı 


yok! 
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çilerine 


temsilciler bir arada 


Pera Palas Baştemsilcisi Kadir Kazancı ve diğer 


Pera Palas 


Baştemsilcisi Kadir Kazancı: “71 yıl sonra yeniden greve hazırlanıyoruz” 


İşçiler tarafından "Antepli Derebey" olarak adlandırılan ve Vakıflar İstanbul Otelcilik ve Turizm Şirketinin yüzde 50 
hissesine sahip olan Hasan Süzer'in yönettiği Pera Palas Oteli Baştemsilcisi Kadir Kazancı, otelde hüküm süren orman kanunlarının yanısıra uyuşmazlık hakkında da şunları söyledi: 


"Biz de en iyi şekilde yaşamasak bile karnımız tok yaşamak istiyoruz. Pera Palas 1 asırlık bir geçmişi olan bir otel. 
1908'de bir tersane işçileri grev yapmış, bir de Pera Palas Oteli işçileri. 
Mücadeleci günler yaşamış, Kurtuluş Savaşında hizmet vermiş bir otel burası, Gelin görün ki iş- 


karşılığını o zamandan bu yana hiç alamamışlar, uzun yıllar hiç bir hakları verilmemiş. Sendikasız çalıştılar işçiler. Ama şimdi sıka sıka son deliğine taktık kemerleri. Artık haklarımız için grev yapmak zorunluluk haline geldi. 71 yıl sonra yine Pera Palas işçileri greve hazırlanıyor. 

"130 kadar işçiden üçte ikisi asgari ücret seviyesinde ücret alıyor. 
Biz bu günlere kolay gelmedik. Silah tehditleri ile direnişlerimizi engellemek istediler. Bizi birbirimize düşürmek istediler. Şimdi de "greve gideceksiniz ne olacak? Aç kalacaksınız" diyorlar. Ama biz de diyoruz ki, biz zaten her gün açız. Şimdi onları korkutan bizim birliğimiz." 


İnter-'ontinental Baştemsilcisi Asım Gür grev kararının nedenleri ile ilgili olarak şöyle dedi: 

“İşveren zarar ediyoruz diyor. Buna imkan yok. Hiçbir işveren "yazık bunca kişi işsiz kalmasın" diye işleri devam ettirmez. Öyle olsa işyeri 


kapanırdı, Ama şunu söyleyelim ki MTA'nın uluslararası konferansı 


var. Eğer greve gidersek 
25 milyon işte o zaman 
zarar edecektir. İşte işveren o zaman edeceği zararı düşünsün. Zaten o düşünüyor da. 

"Sendika yayınladığı bir broşürde bu büyük otellerdeki talandan söz ediyor. Duyup da okuyup ta geçenlere duyurun. ` 

"Bizim Genel Müdü- 


4aydır maaş alamayan 


rünbir kedisi var, hafta da 
2 kez sağlık muayenesin- 
den geçiyor. Sinirsiz ve kemiksiz bonfileden başka birşey yemiyor. Dokunuyormuş. Bizi ise iki yıldan beri sağlık kontrolünden Oo geçirmediler, Bu kediye yapılan masraf beş işçiye verilen ücret kadardır. 


"Uzlaştırma Kurulu Başkanının, Cumhuriyet Gazetesi Yönetim Kurulunda Başkan olan Reşat Ataberk ölduğunu duyunca oldukça umutlandık. Ama o kraldan fazla kralcı çıktı, Uzlaştırma Kurulu kararını almadan önce işveren bir liste ile hemen hemen kararın aynısını verdiğini ilan etti Uzlaştırma Kurulu gördük ki işverenin verdiği hakları bile fazla bulmuş. 


çiler yaptıkları hizmetin 


Sheraton Baştemsilcisi İlyas Uçar 


Sheraton 


Baştemsilcisi İlyas Uçar: “Bizen çok 


Van Belediyesi işçileri direnişe geçti 


VAN ÖZEL) dürlüğü ve Hal Müdürlüğünivesi de başlayan direnişi me-Van Belediyesinde ça- < lışan 135 işçi, 4 ayd murlar da destekliyor. 


Direnişle ilgili görüşlerine başvurduğumuz Belediye Başkanı Burhanettin Türkoğlu şöyle konuştu: 

“İşçilerin direnişi haklıdır. Son yapılan toplusözleşme Belediyemize büyük bir mali külfet getirmiştir. 
Paramız olmadığı için 4 
aydır işçilerin parasını ödeyemiyoruz. 


maaşlarını alamadıkları için direnişe başladılar. Genel-İş Sendikasına bağlı olan işçiler şehir içinde önceki gün sessiz yürüyüş yaparak haklarını alıncaya kadar direnişi sürdüreceklerini açıkladılar 

Belediyeye bağlı Tanzim Satış Yeri, Garaj Mü- 


Uluslararası ITT Şirketinin işlettiği ve 450-550 arasında personelin çalıştığı Sheraton Oteli baştemsilcisi, uyuşmazlıkla ilgili olarak şunları anlatti: 


"Üzerinde en çok durduğumuz 13. maddenin toplusözleşme kapsamına alınmasını ve disiplin kurulu kararı olmaksızın işçi atılmasını engellemek istiyoruz. Zaten bizim işyerimizde bugüne 


iş güvencesi istiyoruz” 


kadar yapılan direniş ve eylemler parasal haklar için olmadı. 

"Ne kadar yüksek parasal haklar alırsak alalım patron bizi kendi istediği zaman kapı önüne koyabilecekse ne kıymeti var? 
Biz en çok iş güvencesi istiyoruz. 

"“Terfimizi işçi ve işverenin eşit oranda ve yetkide katıldığı bir kurulda yapılmasını istiyoruz, Keyfi terfiler. olmasın." 


[Aydinlik] 


Adana’ da bir işçi öld 


“Doğumevi 


istanbul” da bir öğretmen, 


HABER MERKEZİ Okmeydanı'nda kimliği tespit edilemeyen kişilerin bir minübüse ateş açması sonucu bir öğretmen öldü, iki kişide yaralandı. Okmeydanı Fatih Sultan Caddesinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen saldırı sonucu, Okmeydanı Ortaokulu 
Türkçe öğretmeni Savaştan Arsal öldü. 34 EV 
349 plakalı minibüse ya- 


pılan saldırı sırasında minibüs şöförü Zekeriya Günay ile yolculardan 


Mehmet Çetin yaralandılar. Yaralılar Okmeydanı SSK Hastanesine kaldırıldı. 


ADANA'DA BİR İŞÇİ ÖLDÜRÜLDÜ 

SASA fabrikasında çalışan Salih Yıldırım ve Ferhan Gültekin dün sabah saat 06.00 sularında Caddesinde servis beklerlerken bir kişinin silahlı saldırısına uğradılar. 

Sol eğilimli olduğu bildirilen Salih Yıldırım adlı işçi kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak öldü. Ferhan Gültekin adlı işçi ise ağır yaralanarak tedavi altına alındı 
© Öte yandan 25 Mayıs gecesi evinde ders çalışırken sahte solcuların 


saldırısına uğrayarak ağır yaralanan MTTB üyesi Halil Çetin önce- 


ki gün hayatını yitirdi. 

Olayla ilgili olarak bir açıklama yapan MTTB 
İcra Konseyi Başkanı üyelerine yapılan saldırıyı kınadı. 

SAKARYA'DA 

Sakarya'da sürdürülen 

aramalar sırasında Tütün- 


TİKP” nin afişlerine el konuldu 


Ula Jandarma Komutanı: “Benden izin alınmadan afiş yapıştıranın 
« kemiklerini kırarım” 


© THKP-C Eylem Birliği yöneticisi Mustafa Hilmi Begümcan yakalandı 


çiftlik soygunu Eyüp Em niyet Amirliği olayı ve İstanbul'da çeşitli banka soygunu olaylarına karıştıkları gerekçesiyle aranan THKP-C Eylem Birliği üyesi üç kişi yakalandı. Yakalananlar içinde Mustafa Hilmi Begümcan da bulunuyor. 

Sakarya Emniyeti ve Jandarması, İstanbul Siyasi Polisi ve MİT ekiplerinin katıldığı aramalar önceki gece saat 23.00 sıralarında başladı. 

Saat 02.00'ye doğru Yağcılar Mahallesi Uygun Sokâk 53 numaralı evde yapılan aramada Tütünçiftlik soygun sanığı olarak aranan THKP-C örgütü üyesi İbrahim Akkaya ve Cemalettin Metin ile Eyüp Emniyet Amirliği olayının ve ayrıca İstanbul'daki çeşitli soygunların faili olarak aranan Mustafa Hilmi Begümcan yakalandılar. 

Mustafa Hilmi Begümcan ve iki arkadaşının tuttuğu evde beş tabanca, üç el yapısı bomba,137 mermi, on bin lira para, dört askeri parka, çeşitli gözlükler, el fenerleri ve beş adet öğretmen ve memur kimlikleri bulundu. 

Öte yandan çarşamba gecesi üç evde yapılan 
aramada yakalanan 14 
kişiden dokuzu soryuları sonucu serbest bırakıldılar. 

Dördü 
DMMA'da 


Sakarya öğrenci 


MUĞLA (ÖZEL) 

Ula'da 5 Haziranda yapılan jandarma aramaları sırasında Türkiye İşçi Köylü Partisi İl Yöneticisi Salih Fetih Erdem'in arabasının kapısı açılarak 60 adet "Amerikan U-2 Uçaklarına Hayır" yazılı afiş alındı. 

Görgü tanıklarının arabanın yanında askeri bir aracın bulunduğunu afişlerin jandarmalar tarafından alınmış olabileceğini söylemeleri üzerine Salih Fetih Erdem afişlerin iadesini istemek üzere Ula Jandarma Komutanına başvurdu. Jandarma Komutanı: "Ula ve çevresinde siyasi partiler de dahil olmak üzere afiş yapıştırılamayacağını ve afiş yapıştırmak isteyenlerin kendisinden izin almaları gerektiğini, izinsiz afiş yapıştıran kim olursa olsun kemiklerini kıracağını” söyledi. Daha sonra Erdem'in yapılanın kanunsuz olduğunu belirtmesi üzerine Jandarma Komutanı,kimseye hesap vermeyeceğini en en iyi kendisinin bildiğini söyledi. 

TİKP Muğla İl Yönetimi de yaptığı açıklamada Jandarma Komutanının kanunsuz tutumunu protesto ederek bununla mücadele edeceklerini belirtti. 


"DİLUZATANIN DİLİNİ KESECEĞİZ”“(!) 
diye tehdit ediyorlur 


İGD, İzmir'de Dev-Yolculara karşı saldırıya hazırlanıyor 


IZMIR (ÖZEL) "İGD, nasıl Halkın 

Yüksek Hemşirelik O- Kurtuluşu Maocu bozmakulu'nda geçenlerde Hal- larını inine tıktıysa, onkın Kurtuluşu taraftarı larla anti İGD işbirliği olan 4 kız öğrenciyi dö- yapanlara da aynı metoven İGD'liler, daha sonra du izleyecek. 
okulda dağıttıkları bildi- o "İGD savaş yolundan ride Dev-Yol taraftarları- yürüdüğü işçi sınıfına bunı tehdit ettiler güne dek dil uzattırmadı. 

Amaçlarının H.Kurtu- Şüpheniz olmasın ki, luşçularına ders vermek bundan sonra da ona dil olduğunu bildiren ve uzatmaya çalışanların Cem Yaykın adlı İGD'li- dillerini kesecektir." 
nin başını çektiği 15 kadar saldırgan, Yüksek Hemşirelik Okulu'na gelerek yakaladıkları öğrenciieri dövmeye başladılar. Kız öğrencileri saçlarından tutup duvarlara çarpan bu zorbalar, 
ikisi ağır olmak üzere 4 
öğrenciyi çeşitli yerlerinden yaraladılar. 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Devrimci 
Gençlik Birliği Başkanı 


Öte yandan bu olayın ardından İGD'li zorbalar, aynı okulda bir bildiri dağıttılar. Bildiride "İGD'nin, Halkın Kurtuluşu Maocu bozmalarını inine tıktığı" belirtiliyor. 
Utangaç Maocu diye nitelendirdiği Dev-Yol'u da tehdit ederek şöyle diyor: 

"Dev-Yol şefleri şunu iyi bilsinler ki: İGD özellikle 8 Mayıstan bu yana kendisine yapılan tüm saldırıların hesabını ödetecek. Zaten biliyorsunuz ki bu hesabı vermeye başladınız bile. 


Atilla Aytemur, Cerrahpaşa Ebe Hemşire Laborant okulu öğrencilerinin, uyarı direnişiyle ilgili olarak basına bir açıklama yaptı. 

DGB Başkanı Aytemur, konuyla ilgili açıklamasında, çeşitli okullarda, staj yapan öğrencilere ucret verildiğini belirterek şöyle dedi: ."Bu okulda böyle bir durum sözkonusu değildir. Milli Eğitim Bakanlığını ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığını, eşitliğe aykırı olan bu uygulamalara ve hiçbir 


olan-beş sanığın sorguları sürüyor. 
SAHTE SOLCULAR 
BİLDİRİ DAĞITTI 
BÜTÜN MAHALLE 
ARANDI 


Elazığ'ın Fevzi Çakmak Mahallesi sahte solcu grupların üst üste bildiriler dağıtmaları üzerine sokak sokak arandı. 

4 Haziran gecesi TKP/ 
ML ve Dev-Sol imzalı iki bildiri dağıtıldı. TKP/ML adlı grubun bildirisinde 1.Kongrelerinin toplandığı Dev-Sol'un bildirisinde ise Hüseyin Cevahir' 
in anıldığı yazılıydı. Bunun üzerine 5 Haziran gecesi Fevzi Çakmak Mahallesi sokak sokak arandı. Yapılan aramalar sırasında Emeğin Birliği ve Dev-Sol yanlıları boş bir arazide bir paket bildiri- yi yakmak isterlerken güvenlik kuvvetlerinin geldiğini görerek kaçtılar. 


İKİ ÖĞRETMEN 
YARALANDI 


Tarsus Endüstri Meslek Lisesinden iki öğretmen Kleopatra Kapısı civarında bir grup sahte solcunun saldırısına uğradı. 

Sağ eğilimli oldukları bildirilen öğretmenlerden Bilal Duman kaldırıldığı hastaneden taburcu edilirken, bıçakla karnın- dan ağır yaralanan Ahmet Akalın'ın sağlık durumu kötüye gidiyor 


BİR KOMANDO, 
SAFLARINA 
KATILMADIĞI İÇİN 
DAYISINI VURDU 


İzmir'in Kemalpaşa İlçesinde ÜGD Eski Şu- be Başkanı Mirat Güneş önceki gece, dayısı Türkücan Kolkıran'ı "Niye saflarımıza katılmıyorsun? Sen Türk değilmisin diyerek tabanca ile ağır yaraladı. } 

Daha önce Abdurrahman Kandemir adli bir 
TİP üyesini yaralamaktan hakkında gıyabi tutuklama kararı olan 
Murat Güneş olaydan sonra kaçtı. 

Saldırgan komandonun yaraladığı dayısı Kolkıran ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Türkücan Kolkiran'ın vücudundan 3 kurşun çıkarıldı. 

MALATYA'DA 


Arapgir İlçesi ülkü 


ürüldü 


Ocakları binasına patlayı cı madde atıldı. Olayd: can kaybı olmadı. Şüphe li görülen üç kişi gözaltı na alındı. 

ALTI TİKKO ÜYESİ 

Gürçeşme'de Başko. 
miser Mustafa Can'ı ağı yaralamaktan tutuksuz olarak yargılanan TİKKO üyesi 7 kişiden altısı dün Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaları sonucunda beraat ettiler 

Levent Kepenk adlı sanık hakkında ise savcı öldürmeye tam teşebbüsten ömür boyu hapis istedi. Duruşma başka bir güne bırakıldı. 


İZMİR'DE EYLEM 
BİRLİĞİ 
OPERASYONU 
GENİŞLETİLDİ 


Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesinde önceki gün silahlı çatışma sonuyakalanan Eylem Bir- üyesi Hüseyin Taşkınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Taşkın'ın ifadesinden sonra aynı örgüt üyesi 9 kişi daha gözaltına alındı. 

Önceki gün silahlı çatışmadan sonra yakalanan Cavit Taşkınöz'ün asıl kimliğinin Hüseyin Taşkın olduğu anlaşıldı. 

Cumhuriyet Mahallesinde örgüt merkezi olarak kullanılan evde çeşitli eylem planları ve bombalanacak ve kaçırılacak bazı kişilerin adresleri bulundu. Polis ayrıca örgüt içi koordinasyonu sağlayan ve Sarı Nebahat" ismi ile anılan bir genç kızı da arıyor. 

Polisin çatışmadan sonra, çevre semtlerde yaptığı aramalar sonucu yakalanan 9 kişinin so- 


ruşturması da çok yönlü olarak sürdürülüyor. 
KONYA'DA BİR 
ÖĞRETMEN 


AĞIR YARALANDI 


Konya'da bir öğretmenin evinin kapısına konan bombanın patlaması sonucu 'öğretmen ağır, eşi ise hafif şekilde yaralandı. 


Selçuk Eğitim Enstitüsü Öğretmeni Emin Yener'in Aydınlıkevler YSE lojmanlarının 5. katında bulunan dairesinin kapısına dün sabah bomba kon- du. Saat 7.30 sıralarında okula gitmek için Emin Yener kapıyı açtığı sırada bomba patladı. Patlamada Öğretmen Emin 
Yener ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
Olayda öğretmenin eşi Nermin Yener de hafif şekilde yaralandı. 


Geçen yıl Kayaş” ta bir aileyi katletmeye kalkışmişlardı 


İki komando 33 yıl ağır hapse mahkum oldu 


HABER MERKEZİ 
Kayaş Tepecik Mahallesinde sol görüşlü iki kardeşin evine bombalı ve silahlı baskın yaparak, aile fertlerini yoketmek girişiminde bulunmaktan sanık iki komando, Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde dün yapılan duruşmalarında 16 ve 17 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldilar, 

15 Ekim 1978 gecesi 
komando İdris Güven ile kardeşi Ünal Güven'in arkadaşları Rauf Özer, Mehmet Korkmaz ve 
Mevlüt Atmaca ile birlikte komşuları olan sol görüşlü Ahmet ve Hüseyin Kurnaz'ın evine bombalı ve silahlı saldırida bulunarak, adı geçen kişileri aileleri ile birlikte yoketmek girişiminde 


okulda olmayan anti-demokratik tutumlara son vermeye çağırıyoruz." 


Cerrahpaşa Ebe Hemşire Laborant Okulu öğrencilerinin mücadeleleri- 


bulundular. 

Yapılan baskın sırasında ev sahibi Hüseyin Kurnaz olay sırasında kendini bir çukura atarak öldürülmekten kurtuldu. 
Saldırıyı düzenleyen komandolar “ Hüseyini vurduk karısı bize kaldı" dediler, 


Mahkemede her iki samk da ölüm cezasına çarptırıldı, daha sonra katliamın girişim düzeyinde kaldığı gözönüne alınarak sanık İdris Güven 17 yıl 6 ay, sanık 
Ünal Güven ise 16 yıl 8 
ay ağır hapis cezasına çarptırıldılar. Duruşmada aynı olaydan yargılanan Rauf Özer Mehmet Korkmaz ve Mevlüt Atmaca delil yetersizliğinden serbest bırakıldilar. 


İstanbul DGB Başkanı Aytemur: 


"Cerrahpaşa Hemşire Okulu öğrencilerinin mücadelesini destekliyoruz” 


ni yürekten desteklediklerin belirten Aytemur, “öğrencilerin bu haklı mücadelesi halkımızın ve gençliğimizin birliğine, ülkemizin bağımsızlığına hizmet ediyor" dedi. 


—ğ——————— — 


İTÜ” de bir DGB üyesi 


daha Dev-Solcuların 


saldırısına uğradı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Devrimci Sol taraftarlarının İTÜ'de DGB üyelerine karşı yürüttükleri saldırılar sürüyor. 


Önceki gün bir öğrencinin Oo yaralanmasından sonra dün de saat 12.00 
sıralarında Elektrik Fa- 


kültesi öğrencisi Âli Rıza Saral 2 Devrimçi Sol taraftarının saldırısına uğradi. Saldırıda DGB üyesi yüzünden yaralandı. 

Olaydan sonra okulda bulunan polislerin iki saldırganla birlikte DGB üyesini de karakola götürdükleri bildirildi. 


9 Haziran 1979 
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TİKP İstanbul'da”1-2 Uçaklarına ve Rusya'ya 


Teslimiyete Hayır” 
mitingi düzenliyor 


© Miting, izin verildiği takdirde 24 Haziranda Saraçhane”den bir yürüyüşle başlayacak 


HABER MERKEZİ 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi (TİKP) İstanbul İl Örgütü bir basın bildirisi yayınladı ve "Amerikan 
U-2 uçaklarına ve Rusya' ya teslimiyete hayır"' mitingi düzenlediğini açıkladı. 

TİKP İstanbul İl Yönetim Kurulu, yayınladığı basın bildirisinde 24 
Haziran 1979 Pazar günü saat 14.00'de Saraçhane' den yürüyüşle başlayacak ve Sultanahmet Meydanındaki konuşmalarla sona erecek mitinge izin alabilmek için yetkili makamlara başvurduklarını 


da bildirdi. 

Basın bildirisinde ayrıca şu görüşlere yer verildi: 

"Amerika, Rusya ile imzaladığı Salt-2 anlaşmasının ardından ülkemiz üzerinden U-2 uçakları uçurarak Rusya'yı denetlemek istiyor. U-2 uçakları daha 'öncedeül kemizdeki Amerikan üslerinden uçmuş, milli bağımsızlığımız ve egemenliğimiz ayaklar altına alınmıştı, 

Bu kez Başbakan Ecevit böyle bir uçuşa izin verilebilmesi için Rusya' nın onayını öngörüyor. 


AP lideri Demirel’ ise, çok "hassas" bulduğu bu konuya değinmemeyi yeğliyor. Siyasi partilerimizden hiç biri ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığını bu denli yakından ilgilendiren bu konuda sesini yükseltmiyor. 

"“"'TİKP İstanbul İl örgütü, yetkililerce gerekli iznin verileceği inancıyla hangi partiye ve görüşe mensup olursa olsun, tüm yurtsever İstanbul halkını yürüyüş ve mitinge katılmaya, Rusya'ya teslimiyete karşı bağımsızlık bayrağını yükseğe kaldırmaya çağırır." 


Man f n dis ergurCümhuriyet 


Basında Kahramanmaraş Davası 


Kahramanmaraş Davasının önceki gün yapılan 4. gün duruşmaların- 

da Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin 

“ duruşmalara müdahil olarak katılması talebi reddedildi. 

Kahramanmaraş davasına dünkü sayılarında yer veren bütün gazeteler bu olayı ve bu olay çerçevesinde duruşma salonunda yapılan tartışmaları ön plana çıkardılar. Ancak bu gazetelerden ikisi bu haberi vermekten duydukları sevinci belirtmeye özel bir önem veriyordu. Bu gazeteler, halkın iki düşmanı MHP ve TKP'nin yayın organları Hergün ve Politika gazeteleriydi. 

Hergün gazetesi haberinin tamamını bu olyg ayırırken Politika, haberinin başlığına "Maraş davasında TİKP'lilerin müdahil 


Hergün 


avukatlığını 


mahkeme reddetti” ifadesini koyuyordu. Politika, daha önce de, Kahramanmaraş'ta halkı savunan müdahil avukatların "bölgede siyasal güç kazanmak ve kitlelerden puan toplamak için" duruşmalara katıldıkların yazmıştı.. Şimdi onlar, meselelerinin halkı savunmak olmadığını, tam tersine bütün meselelerinin halkı savunanların güçlenmemesi olgan itiraf etmiş oluyorlar. 

HP ve TKP'nin TİKP ve Aydınlık'a saldırıda bir kez daha birleşmeleri de ayrıca uyarıcı olmalıdır. 

Şimdi Hergün ve Politika'nın dünkü yayınlarıyla onların tutumlarının tersi olan iki tutumu, Refik 


Erduran'ın Milliyet gazetesindeki 


yazısından bir bölümle "Gırgır"' dergişinden bir karikatür sunuyoruz. 


Hergün'ün sorusü:”Bu gazete MHP'nin yargılandığı hükmüne nereden varmaktadır?” 


Hergün gazetesinin esas derdi bu. 
MHP'yi sanık sandalyesinde gösteren yayınlardan dehşetli bir korku duyuyor Gazete, bu yayının Aydınlık tarafından yapıldığını belirttikten sonra şöyle soruyor: 


“Zanlılara siyasi görüş beyan ettirilmiş midir? Görüldüğü kadarıyla böyle birşey yoktur. O hâlde bu gazete MHP'nin yargılandığı hükmüne nereden varmaktadır? 

& OPE] 
Politika 


m a ana an 


Politika da karardan ‘büyük bir sevinç duymuş. Bu sevinci en iyi bir şekilde ifade edebilmek için de haberi başlığa çıkartmış. Çünkü malum, böylece halkı savunan müdahil 


ema ; Milliyet 


Bu sorudan hemen sonra gelen paragrafta da sorunun cevabı geliyor. 

“K.Maraş olayları öncesinde, adı "ETKO" olarak konmuş bir dava var, Sıkıyönetimden önce komünist basın bu davayı yeterince şişirmişti. Bu davadan ötürü, bugün yaşları 14'ü geçmeyen birkaç zanlı, K.Maraş tutukluları arasında yer alıyor. Bunların arasında şu partili veya bu partili tefrikini yapmak da, çok erken ve gereksiz." 


Politika'nın sevinci 


avukatlar, "bölgede siyasal güç kazanmak ve kitlelerden puan toplamak" olanağından yoksun kalacaklardı. Politika, TİKP'nin talebinin reddini başlığa çıkartan tek gazete. 


Refik Erduran:”Suç kurmaylarının'yakasına ne zaman ve nasıl yapışılacak?” 
Refik Erduran, dünkü yazısında 


“Güneş Ne Zaman Doğacak" adlı filmin gösterildiği sinemaya atılan 


bombanın olayların başlangıcını öluşturduğunu ve bunu planlayanların, "bir derneğin yöneticileri" olduğunu belirttikten sonra katliamı planlayanların daha sonra kendilerini başka bir şehirde göstermek. 
için giriştikleri yanıltma çabalarını sergiliyor. Daha sorira gerçeğin adalet mekanizması tarafından ortaya çıkarıldığına değinen Erduran, yazısını şöyle bitiriyor: 

"Demek ki, olay hazırlayıp me- 


GIRGIR 


“KEND HALINA BiR AITAN DERG 


kanında bulunmamak adalete karşı zırh değil. 

"Peki, o numarayı denemekte olanlar yalnızca söz konusu derneğin yerel yöneticileri mi? Yıllardır yurdumuzu kana bulayan binbir facianın gerçek yaratıcıları hâlâ sırıtarak devletimizin burnuna gülmekte değiller mi 'olay mekanlarından uzaklarda?" 


"O suç kurmaylarının yakalarına nasıl ve ne zaman yapışılacak? 
“Asıl bu sorunun yanıtı aydınlanınca güneş doğacak Türkiye'de." 


ig 


KENDİNİZE GELİN BEYEFENDİ NE ZAMAN SANIK AYAGA KALK DESEM SİZ KALKIYORSUNUZ. 
SİZ SEYİRCİ DEĞİL MİSİNİZ 2. 


çözümü görüşme etmekle mümkündür” 


© Türk ve Rum görüşmeciler haftada dört kez toplanacak 


LEFKOŞE(AJANSLAR) 
* Kıbrıs Türk Toplumu 
Lideri Rauf Denktaş, 15 
Haziranda Lefkoşe'de başlayacak toplumlararası görüşmelerde görüş ayrılıklarının “çözümünün görüşmelere devam etmekle sağlanacağını söyledi. Rauf Denktaş, Maraş'ın Rumlara verileceği şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu da savundu. 

Lelkoşe'ye dönmeden önce gazetecilerin çeşitli sorularını cevaplayan Denktaş, "görüşmelerde olumlu! yaklaşım beklenmezse ne olur" şeklindeki bir soruya şu cevabı verdi: 

“Görüş ayrılıklarının halledilmesinin yolu büyük bir sabırla, iyi niyetle görüşmelere devam etmektir. Karşılıklı sondajlara devam etmek ve masayı terk etmemektir. 
Aski halde derhal sorunlara cevap bulunması beklenir, ön şartlar koşulur, teklifler bir art niyetle reddedilirse görüşmeler çıkmaza girer. 

"Çıkmaza girdiğinde, yine meselelerin halli görüşmeye bağlı olduğuna göre, yeni bir görüşme yöntemi bulunur. 
Çıkmaza girdiğinde yine bir doruk toplantısı yapılır, çıkmazın sebepleri araştırılır ve kapalı kapı- 


İki aylık süre 

içinde primli olarak 
450 milyon dolar 
civarında döviz geldi 


Dövize ek prim 


uygulaması sona erdi 


ANKARA (ÖZEL) 
Ekonomik önlem paketi çerçevesinde 10 Nisandan itibaren yurda getirilmesi zorunlu olmayan dövizlere prim ödenmesi uygulaması fiilen dün akşam sona erdi. 


İki ay süren bu uygulama sonucunda Türkiye'ye yaklaşık 400- 
500 milyon dolar civarında bir döviz geldiği öğrenildi 

Açıklanan uygulamaya göre 10 Nisan-10 Mayıs arasında getirilen dövizlere dolar başına 10 
lira, 10 Mayıs-10 Haziran arasında getirilenlere de 
5 lira fark ödenmişti. 


Merkez Bankası yetkilileri bu sisteme oldukça büyük ilgi gösterildiğini, henüz kesin sonuçların belli olmamasına rağmen yaklaşık 450 milyon dolar civarında ek bir döviz girişinin sağlandığını öne sürdüler, 


Yarından itibaren işçi ve turist dövizlerine yüzde 40 oranında prim uygulaması ise devam edecek. 


10 Haziran tarihinden 
sonra devam edecek olan yüzde 40'lik prim uygulamasıyla bir dolar 37 lira 
10 kuruştan, Federal Alman markı 19 lira 40 kuruş, İsviçre frangı ise 21 
lira 28 kuruştan işlem görecek. 


pancar taban fi 


ların açılmasına çalışılır” 

Rauf Denktaş, ayrıca, çıkmaz var diye sorunun uluslararası platformlar- da ele alınmasının iyi niyet gösterisi olamayacağını söyledi ve bunun Sirilanka'nın başkenti Colombo'daki Bağlan- 


Denktaş: “Görüş 


ayrılıklarının lere devam 


tısızlar Konferansına yapılan başvurularda belirlendiğini belirtti. 


HAZIRLIKLAR 
İLERLİYOR 
Birleşmiş Milletler gö- 


zetiminde 15 « Haziranda Lefkoşe'de başlayacak 


toplumlararası görüşmelerle ilgili hazırlıklar devam ediyor. 

BM yetkililerinden alınan bilgilere göre, görüşmeciler haftada 4 kez bir araya gelecekler, BM'nin Kıbrıs'taki özel temsilefsi Galindo Pohl, Türk ve 


Ta köylerinden kalkıp toplantıya gelen Kocaeli muhtarları Valinin keyfi tutumunu sessiz yürüyüşle protesto ettiler 


ilişkilerde aksayan yönleri tartışacaklardı 


Kocaeli Muhtarları, düzenledikleri toplantıyı 


terkeden Valiyi kınadı 


Muhtarlar sessiz yürüyüşle Valiyi protesto ettiler 


İZMİT (ÖZEL) 

Kocaeli ! muhtarları «Valinin bir yazıyla hiç bir yargı organına da başvurmadan. keyfi olarak , İŞ" lerine son vermesinden şikayetçi olduklarını belirttiler. Bu şikayetlerini defalarca belirtmeleri üzerine İzmit Valisi Kocaeli muhtarlarını bir sempozyumda ilişkilerin aksayan yönleri tartışmaya zıtlıklar tamamlanmış ,sempozyum "Köy ve Mahalle Muhtarlarının Kamu Kuruluşlarıyla Olan İlişkilerin- 


çağırmıştı. 


de Aksayan Yönler ve Çözüm Yolları" olarak belirlenmişti. Ve önceki gün de «Kocaeli'nin bütün muhtarları, köylerinden kalkmış, hatta saatinden önce toplantıda yerlerini almışlardı. Ama toplantı başladığın- da Valinin toplantıyı sessizce terkettiği öğrenildi. İlişkilerde aksayan yönleri karşı taraf olmadığı için tartışamayan muhtarlar ''nedeni işte bu tutumdur" dediler ve derneklerine doğru sessiz yürüyüşe geçtiler. T 


MEM-DER:” U-2'lerin semalarımızı kirletmesine ve Rusya'ya teslimiyete karşıyız” 


e MEM-DER, bağımsızlığımız üzerinde oynanan oyunlara karşıtüm memur kuruluşlarını mücadeleye çağırdı 


ANKARA (ÖZEL) 


MEM-DER Genel Sekreteri Ümit Bayram "U-2'ler Uçamaz, Rusya Geçemez" şiarını hayata geçirmek-için ülke çapında yapılacak olan tim eylemleri desteklediklerini belirterek, "'U-2'lerin semalarımızı kirletmesıne ve Rusya'ya teslimiyete karşı çıkıyor. Egemenlik hakkımızı ve bağımsızlığı mızı U-2 Amerikan Casus Uçaklarının teminatına terk etmeyeceğimizi ilan 


ediyoruz 


Bayram, 4. Olağan Genel Kurulda alınan karar doğrultusunda kampanya açmaya karar verdiklerini belirterek şunları söyledi: "U-2'ler ABD'nin isteği ve Rusya'nın izni ile uçurulmaktadır. Milli bağımsızlık ve egemenliğimiz iki süper devletin ellerine terk edilmektedir. Hükümet süper devletlerin Türkiye'yi pazarlık masasına yatırmasına göz yumuyor, yurdumuzun geleceğini denge politikasına ve ülkemizi 'zayıf halka' ilan eden Brejnev'in güven- 


cesine bağlıyor." 


Öte yandan MEM—DER,memur kuruluşlarına bir mektup göndererek, onları bağımsızlığımız üzerinde oynanan oyunlara karşı mücadeleye çağırdı.MEM-DER'in çağrısında şöyle denildi: "Memur kuruluşları olarak birleşelim. U-2'lerin uçmasını ve Rusya'ya teslimiyeti nasıl mahkum edeceği- 


mizi tartışalım, bu konuda ortak eylemler yapalım. Biz inanıyoruz 


bu te- 


melde attığımız adım memurların ve memur mücadelesinin birliğinin sağlanması yolunda önemli bir adım olacaktır." , 


İstanbul Ticaret Odası 


yatının 


125 kuruş olmasını istedi 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuh Kuşçulu, dün yaptığı açıklamada şeker pancarı taban fiyatının 125 
kuruş olmasını önerdi. 


İTO tarafından, Tütki- ye ekim alanının yüzde 50,4'ünü oluşturan 9 ilde yapılan araştırma sonucunda şeker pancarının bir kilogram maliyetinin 
103 kuruş olarak belirlendiğini, ifade eden 
Kuşçulu, geçen yılın 75 
kuruşluk maliyetine göre, bu yıl maliyetlerde 


yüzde 36,8'lik bir artış görüldüğünü belirtti. Kuşçulu, yüzde 20 kar oranı 
uygulandığında yüzde 16 
şeker varlığına göre 1979 
yılı şeker pancarı destekleme alım fiyatının 125 
kuruş olarak saptanması- nın uygun olacağını savundu. 

Kuşçulu, pancar üreticilerinin avansların geç ödendiğinden ve yeterli olmadığından yakındıklarını belirterek bu gecikmelerin önlenmesi ve avansların yeterli düzeye getirilmesinin gerekli olduğunu.vurguladı. 


BM Doğal Kaynaklar Komitesi Toplantısında Türkiye:” Gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelerden istediği teknoloji ve para 

yardımı doğal haktır” 


İSTANBUL(AA) 
BM Doğal Kaynaklar Komitesinin 6, Dönem Toplantısındalürkiye, gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelerden, maden kaynaklarının aranması ve işletilmesi konusunda istediği teknoloji ve transfer yardımının “doğal hak" olduğunu belirtti. Türkiye, bu hakkın bugüne değin gelişmiş ülkelerin sanayi hammaddelerini (o sağlayarak sanayileşmelerine katkıda bulunmalarından doğduğunu söyledi. 
Doğal Kaynaklar Komitesi 6. Dönem Toplan- 


tılarına katılan Türk delegasyonu Başkanı DPT 
Uzmanı Erdal Kabatepe, komitenin üç gündür sürdürdüğü çalışmalarda, maden kaynakları, özellikle krom ve nikel konusu ile bu alandaki terimlerin standardizasyonu ve BM döner fonunun ele alındığını bildirdi. 

Erdal Kabatepe, Toplantıda, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelerin cev- her yerine nihai ürün dışsatımı yapmalarının, ekonomik gelişmeleri açısından zorunlu olduğunu savunduğunu da belirtti. 


Rum taraftarlarına, Lefkoşe Ledra Palas Otelinde yapılacak (o görüşmelerin haftada 4 kez yapılmasını teklif etti. öğrenildiğine göre taraflar, özel temsilcinin bu önerisine itiraz etmediler. 

15 Haziranda başlayacak toplumlararası görüşmelerin haftada 4 defa yapılması prensip olarak kabul edilmekle birlikte, bunların hangi günlerde yapılacağı henüz karara bağlanmadı. Bunun, toplumlararası görüşmelerin ilk toplantısında belirleneceği bildirildi. 

Bu arada, 15 Haziran. 
da başlayacak görüşmelerde, görüşmecilerin yanında tarafların danışmanlarının da hazır bulunacağı öğrenildi. 


Hükümet hem IMF” yi hem üreticiyi memnun etmeye kalkınca 


Bütün yurtta ekmek fiyatlarına zam gelmeye başladı 


ANKARA (ÖZEL) 
Hükümet hem IMF'yi hem de üreticiyi memnun etmeye kalkınca bunun faturasını ödemek geniş halk kitlelerine kaldı. Hükümet buğday üreticisinin sattığı ürünün taban fiyatına yüzde 40 dolayında zam yaptı. Üre- 


İvtimde * kullanılan gübre, 


mazot gibi malların fiyatlarının artması yüzün- 


— den yetersiz kalan bu 


zamma, bu haliyle bile IMF'nin itiraz ettiği öğrenildi 

Hükümet IMF'nin bu tepkisini Oo yumuşatabilmek için bu defa da ekmeklik buğdaya ödenen subvansiyonu (desteği) kaldırdı. Eskiden belediyeler tarafından fırınlara dağıtılan ekmeklik una hükümet belli bir prim ödeyerek bunun daha ucuza dağıtılmasını sağlıyordu. 

Şimdi bu destek kaldırılınca, ekmek zamları birbirini izlemeye başladı. İlk olarak Ankara ve Konya'da ek- 


mek zammı yürürlüğe girdi. 
Ankara'da ekmeğin 


fiyatı 5 lira olarak kalırken ağırlığı 610 gramdan 480'e indirildi. 

Konya'da ise ekmeğin ağırlığı 500 gramdan 525'e çıkarıldı, ama fiyatı da 3 liradan 5 liraya fırladı. 

Elazığ'da ekmeğin gramajı ve fiyatı yeniden ayarlandı. Buna göre, 
500 gram ekmek 500 kuruştan satılacak. 

İl Koordinasyon Kurulu iki ay önce yaptığı ayarlamayı yeniden görüşerek, ekmeğin 4475 
gramdan 500 grama, fiyatının da 350 kuruştan 
500 kuruşa çıkarılmasına 
karar verdi. 


İTÜ'de bir DGB üyesi daha 
Dev-Solcuların saldırısına uğradı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Devrimci Sol taraftarlarının İTÜ'de DGB üyelerine karşı yürüttükleri saldırılar sürüyor. 


Önceki gün bir öğrencinin Oo yaralanmasından sonra dün de saat 12.00 
sıralarında ,Eletrik Fakültesi öğrencisi Ali Rıza Saral 2 Devrimci Sol taraftarının saldırısına uğradı. Saldırıda DGB üyesi yüzünden yaralandı. 


Olaydan sonra okulda bulunan polislerin iki sal- 


dırganla birlikte DGB üyesini de» karakola götürdükleri bildirildi 


Bu arada İTU-DGB üyeleri Devrimci Sol taraftarlarının iki saldırganı korumak için 5'e yakın yalancı tanık gösterdikleri öğrenildi. 
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sın etmeye başladılar. 


umuyorlardı. 


taydılar. 


Kürsüde Yunus 


ondan tanımıştır. 


ruz. 


ladı. 


şoförü geliyor... 


liye edildi. 


dere ne yaptı? 


selamet! 


Ortada yok ki bir şey yapsın. Hakkında gıyabi tevkif var, kendisi kayıp! 

Leblebici suçları, ortada olmayan sanığın üstüne yıkıp tahliye oluyor. 

Şimdi bakarsınız, gider ikinci başkan Kanlıdere'yi bir yerde bulur. (Tabii eğer öldürülmediyse) Oturup ifadeyi bir güzel yeni baştan düzerler. Sonra da Kanlıdere bu yeni düzmece ifade ile gelir. O da paçayı kurtarır. Sen sağ ben 


Ve delillerin yokedilmesi ihtimali karşısında sanığın tutuklanacağı kuralı da usul kanunların- da yazılı kalmaya devam eder... 


Çiçek Sineması 


(K.MARAŞ DA VASINDAN NOTLAR) 


MHP'li avukatlar ellerinde dilekçeleri, sinir- li bir şekilde savcının iddianameyi bitirmesini bekliyorlardı, Davayı, iddianameyi, suçlamaları tamamen bir yana bırakarak gazetemize veryan- 


Akılları fikirleri, katledilen halkı savunan Aydınlık'taydı. Bir kez Aydınlık'ın yazdığı gerçekler üzerinde şüphe yaratabilirlerse o zaman sanık sandalyesinden de kurtulabileceklerini 


Bu yüzden, bir yandan TİKP müdahil olarak kabul edilmesin diye çırpınırlarken, bir yandan da esas muhatap olarak mahkemeyi veya savcıları değil, TİKP ve Aydınlık'ı almak- 


Böyle yapmaya devam edeceklerini, duruşmaya ara verildikçe görüştükleri herkese söylemekten de çekinmiyorlar. 

*** 

Avukatların Aydınlık'a saldırıyı artırmaları, sanıkları da şişirmiş olacak veya öyle talimat almış olacaklar ki, Çiçek Sinemasını bombalama sanıkları da, sorgularında durmadan Ay- » dınlık'ı suçlamaya gagnar: 

Ihan. Sorular karşısında çelişkiden çelişkiye düşüyor. Nasıl bir yolunu bulsam da paçayı kurtarsam diye çabalıyor. Hakimin sorularını anlamazlığa vuruyor: 

—Kardeşim Metin İlhan, Ökkeş Kenger'i tanımazdı, görmemişti, şaşırmış olacak. 

—İyi ama, Ökkeş'i 14 kişinin arasından hiç tereddüt etmeden seçmiş. Buna ne diyorsun? 


İnsan hiç görmediği birini, bir bakışta 14 
kişinin arasından nasıl seçer? 

—Efendim Kahramanmaraş olaylarıyla ilgili maksatlı yayın yapan Aydınlık gazetesi Ökkeş' in kocaman posterini yayınladı. Orada görmüş 


—Sizin eve Aydınlık mı giriyor? 


—Aydınlık okuyor musunuz? 
—Arasıra, ....Şey... Biz bütün gazeteleri oku- 


kkk 


Mehmet Leblebici sanık kürsüsünde. Hakim bir çelişkiyi izah etmesini istiyor: 

—Sana korkunç işkenceler yapıldığını iddia ediyorsun. Ama işkence altında alındığını söylediğin ifade ile savcılıkta verdiğin ifade arasında hiç fark yok. Bunu nasıl izah edersin? 

—Ben işkence altında bile şerefimi korudum, istedikleri ifadeyi vermedim. ....Ökkeş de namusunu korumak için istedikleri ifadeyi imza- 


İşkence, namus ve şeref... 

Bu sözleri bir MHP'linin ağzından duyunca, insanın aklına Etlik katliamında yere yatırılıp kafasına kurşun sıkılanlar ve ırzına geçilen taksi 


##* 


ÜGD Birinci Başkanı Mehmet Leblebici tah- 


Bütün suçları İkinci.Başkan Mustafa Kanlıdere'nin sırtına yıkmıştı... j 

"Mustafa Kanlıdere'yi bana ÜGD Genel Merkezinden Burhan Kavuncu tavsiye etti. Ben de iyi bir insan olduğunu zannederek kendisini ikinci başkan yaptım..." 

"O gün saat 11.00'de derneğe gittim. Sinemaya bomba atıldığını söylediler. Bana bunu Mustafa Kanlıdere söylemişti..." 

“Sinemada patlayan bomba olayından ve tertipçilerinden haberim yok. Mustafa Kanlıdere yaptıysa bilmiyorum." 

Peki diyeceksiniz bu kadar suçlanan Kanlı- 


ÜSS hazırlıkları tamamlandı 


ANKARA (ÖZEL) 
Üniversite Seçme Sınavn, 15 Haziran günü 
35 ilde ve Kıbrıs'ta yapılyor. Bu yıl yine 350 
binin üzerinde aday açıkta kalacak. 

ÜSYM Başkanı Prof. 
Altan Günalp TRT'ye yaptığı açıklamada bu yıl sınavlara 434 bin adayın katılacağını, bunlardan yaklaşık 200 bin adayın bu yıl lise ve dengi okulları (o bitirecek öğrenciler olduğunu bildirdi. Prof, Günalp adayların 180 bin kadarının da geçen yıl mezun olup herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna gireme- 


Yenler olduğunu belirtti 


Büyük bir gizlilik içinde basılan sınav soruları- nın özel kasalı kamyonlarla sıkı güvenlik önlemleri altında sınavların yapılacağı 15 Hazirandan bir gün önce sınav merkezlerine gönderileceği bildirildi. Sorular sınav merkezlerinde sınav gününe kadar yine özel ekiplerce korunacak. 

Bu arada Gençlik ve 
Spor Bakanlığı sınava girecek adayların beslenme barınma ve ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor, 

Sınavın yapılacağı 35 
ilde öğrenci danışma büroları oluşturuluyor. Danışma bürolarında 11 Haziran tarihinden 16 Hazirana kadar saat 7.30'la 23.30 arasında adaylara gereksinmeleri konusun- 


da yardımcı olunacak. 
Adayların kalması için, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yatılı okullarda, bazı kamu kuruluşlarının misafirhanelerinde yer sağlandı. Adaylar bazı kuruluşların yemekhanelerinden de yararlanabilecek, 

35 ilde oluşturulan 
danışma bürolarında adaylara kalacakları ve yemek yiyecekleri yerleri belirten tanıtma kartları verilecek. Bu tanıtma kartları belediye otobüslerinde de paso olarak kullanılabilecek. 

Öte yandan 11 ilde sınava girecek adaylann bazılarının aileler yanında konuk olması sağlanacak. Ankara, İstanbul, Antalya, Denizli, Edirne, İçel, İzmir, Konya, Sakarya, Samsun ve Zonguldak'ta gerçekleştirilecek uygulamaya göre sınava girecek adaylan yanlarında konuk etmek isteyen aileler Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlıgına, İstanbul'da Yurtlar Bölge Müdürlüğüne ve öteki illerde Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri - ne başvuruyorlar, Sed 

TRT Ankara Televizyonunca sınava katılacak adaylara yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "Sınava Doğru" programlannda 9 ve 10 Haziran günlerinde gereken bilgiler verilecek, 


zi 


9 Haziran 1979 


6. Uluslararası Silifke Folklor ve 


Müzik Festivalinden (2) 


D 


CELAL NECATİ ÜÇYILDIZ 


Libya Halk Oyunları Topluluğu "Denizci" oyunu- 


nu sunarken.. 


Libya Halk Oyunları Topluluğu Başkanı 


FAZIL FAZILLAH: 


“Folklor ve müzik, ülkemiz kültürünün can damarıdır” 


Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ülkemize gelen dost Libya ülkesinin halk oyunları grubu 6. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivaline de katıldılar ve büyük ilgi gördüler... Sıcak ilgi o kadar yoğundu ki Silifke'de bu ndukları sürece büyük sevgi gösterileriyle karşı karşıya kaldılar, 

Libya ekibinin başkanı Fazıl Fazallah ve Adana Libya ve Türk Dayanışma Demeği Başkanı İbrahim GÜNEM'le bir söyleşi yaptık. 


lu 


cı 


e 
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—Grubunuz hakkında bilgi verir misiniz? 


—Grubumuz 10 yıl önce kuruldu. Grubumuzu oluşturan arkadaşların bir kısmı öğretmen, bir kısmı öğrencidirler... Çalışma dışında bütün zamanları folklor çalışmalarına harcamaktadırlar. Tamamen amatörce bir çalışma düzenimiz var, Oyunlar bölgeden kendi elemanlarımızca derlenip öğretilmektedir. Derneğimiz Derne'de bulunmaktadır. Bugüne kadar Londra, Lübnan, Mısır, Tunus, Kuveyt, Cezayir gibi ülkelerde gösterilerde bulunduk. Tür- 

ve'ye ilk olarak 1970 yılında İzmir'e gelmiştik. Bu ikin- 


işimiz olmaktadır. 


—Folklor konusunda ülkenizin çalışmaları nasıldır? 
Folklorunuzun yapısını neler oluşturmaktadır? 


—Folklor dalında ülkemizde geniş bir çalışma vardır. 


Folklora çok önem verilmektedir. Ana temel, dini ve ahla- ki adetleri, gelenekleri içerir. İnançları halkın birliğini; 

hizmetine sokma görevini yükler bize folklor, FolkT konusuyla ilgilenen bakanlık Ham ve Vessefeka Bakanlıgıdır. Bize bütün olanakları bu bakanlık sağlar. 


—Folklor halka neler veriyor? Halk izliyor mu? 
—Folklor halkı eğlendirmez, halkın birliğini, beraber- 


liğini sağlama yönü ile büyük yararlar taşıyor. Halk bu oyunları zevkle seyreder, Hatta bu oyunları oynar. Oyunlarımız herkes tarafından oynanır. Oyunlarımızın özelliği her yerde aynı olması... Diyebiliriz ki oyunlarımız otantik bir yapı taşımaktadır. Folklor ve müzik ülkemiz kültürünün can damarıdır. 


—Oyunlarınız konusunda bize bilgi verir misiniz? 
—Oyunlarımızı daha önce de belirttiğimiz gibi kendi- 


miz derleyip kendimiz öğretiyoruz. En iyi oynayanlara ödül veriyoruz. Bir festivale mi katılacağız? Hemen işyerinden izin “aliniyor. Kimse buna engel olmuyor. 
Müzik ve kültürel konuda devlet bize bütün gücü ile destek oluyor. İstediğimiz yerden bize eleman gerektiğinde alabiliyoruz. 


Libya'da genel olarak halk türküleri sazsız, koro 


kibimizde şimdilik 


ile söylenir. Flüt, zimmara ve darbuka ile de düğünlerde kadın, erkek ayrı ayrı yerde söyler ve oynarlar. Bunda bütün sazlar bulunur. En büyük müzik grubu, keman, ut, kanun, darbuka, dabıl, bindir çalgılarından oluşur. Son zamanlarda org ve akordiyon müziğe girmiştir. Oyunlarımız devrimden sonra uyuşukluğundan silkinerek hareket kazanmıştır. Oyunları kız ve erkekler ayrı ayrı yerde oynar. Ama günümüzde bu kanı yıkılmakta olup kız ve erkek oyuncular birlikte oynamaya başlamıştır. Bizim iki kız oyuncu bulunmaktadır. 
Önümüzdeki yıllarda bu çoğalacaktır kanısındayız. 


—Libya'nın kültür ve ekonomi politikası hakkın- 


da bilgi verir misiniz? 


—Ülkemizin kültür ve ekonomi politikası bağımsızlıkçı 


bir tavır içindedir. Bağımsızlık mücadelesi veren tüm uluslara karşılıksız yardım ilkemiz var Devrim Komite Konseyi Başkanımız Muammer El Kaddafi şöyle diyor: "HİÇ BIR MİLLETİN HİÇ BİR MİLLET TARAFINDAN SÖMÜRÜLMESİNE TARAFTAR DEĞİLİZ. HERKES HÜRDÜR HÜR OLMALIDIR, HER EVDE KULUN KU-LA KÖLE OLMASI KALDIRILMIŞTIR EVLERDE HİZMETÇİ, UŞAK BULUNDURMAK KESİNLİKLE YASAKLANMIŞTIR." Bu ilke, başka uluslara yardımımızın temel unsurudur. Bugün içimizde bir sızı vardır. 
Acı sızı. Filistinliler ülkesinde eziyet ve işkence görürlerken biz huzur içinde olamıyoruz. Onun içindir ki Filistin halkı bağımsızlığına kavuşuncaya kadar, yanlarında bir tek Libya kalsa da ayrılmayıp destek olacağız... 


Türkiye halkına iletilmek üzere bir mesajınız 


ar mı? 


-Türkler bizi kardeşten daha iyi karşıladılar. Biz 


Tünel Kültür Sanat Evi 


5-15 HAZİRAN 


İSVEC KONSOLOSLUĞU YANI İSTİKLALCAD. 483/5 TÜNEL 


sonuçtan çok memnun kaldık. Tüm Türkiye halkının mutlu günlere doğru gitmesi en büyük dileğimizdir. Şunu belirtelim ki bağımsızlık yönündeki bütün uğraşların- da yanlarında destek olarak bizi bulacaklardır. Libya' daki Türklerden çok memnunuz. Onun için Libya olarak ne kadar çok ilişkide bulunursak iki kardeş ülkenin o kadar gelişeceğine inanıyoruz. Sömürgen güçler iki ülkenin kardeş kardeş yaşamasını istemezler. Bazen arayı açmak için girişimlerde bulunurlar. Biz bunlardan etkilenmemeliyiz... Birliğe doğru yürümeliyiz... Karşılıklı anlayış karşılıklı sevgi ve karşılıklı alış-veriş... Hepsin- de güzel olan aynı inanç doğrultusunda olmamız. Bu bizi Türklere bağlayan en büyük etmendir, Görüyorsunuz ki biz her gittiğimiz yere iki liderin resmini götürüyoruz. 
Atatürk ve Kaddafi... Biz devrimimizin ışığını Atatürk' ten aldık, Onun bağımsızlık ateşi bizi de bağımsız kılmaya yetti. İngilize karşı o güçle savaş verdik. Yine o güçle devrim yaptık. 1 Eylül 1979'da devrimimizin onuncu yılını kutluyoruz. Büyük, coşkulu bir halk oyunu grubuyla Türkiye'nin de yanımızda olmasını diliyoruz... 


sanat 


kültürel 


SSCB” de azınlık milliyetler üzerindeki 


>edebiyat 


baskı ve 


A.Kabacalı” ya küçük bir not 


FATMAGÜL BERKTAY 


Çarlık Rusyası, ünlü deyimle, bir “milletler hapishanesiydi." Lenin'in önderliğindeki Ekim Devrimi, bu hapishanede yaşayan azınlık milliyetleri, özgürlüğe ve ulusal varlıklarını her türlü baskıdan uzak bir biçimde geliştirme olanağına kavuşturdu. 
Bu olanağın elbette en önemli öğesi, azınlık milliyetlerin kendi kültür ve sanatlarını koruyup geliştirebilmeleri ve bunu gerçekleştirebilmek için öz dillerini özgürce kullanabilmeleri hakkıydı. 

Halkların baskı altında tutulduğu ülkelerin karşıtı olarak sosyalist ülkeler, geçmişin mirası olan kültürel geriliklerinin üstesinden gelmede ulusal azınlıklara yardımcı olurlar ve bu konuda özel bir çaba harcarlar. Çeşitli milliyetlerin birarada yaşadığı bir sosyalist ülkenin kültür ve sanatı, bütün milliyetlerin kendi ulusal özelliklerini kattıkları, farklı renklere ve biçimlere sahip bir kültür ve sanattır. Yani çok uluslu bir sosyalist ülkenin ortak kültür ve sanatı, özü açısından enternasyonalist biçimi açısından ise ulusal olmaya devam edecek, her milliyet ortak kültüre kendi ulusal biçimini koruyarak katkıda bulunacaktır. Emperyalizmin yeryüzünden tümüyle silinmediği, ulusal devletlerin ortadan kalkmadığı ve'sınıfların varlığını sürdürdüğü koşullarda, bunun tersi düşünülemez. 

Çok çeşitli milliyetlerin birarada yaşadığı günümüz Sovyetler Birliği" nde, ülke dışında izlenen emperyalist yayılmacılık siyasetine paralel olarak, azınlik Milliyetler üzerinde kültürel baskı uygulanıyor ve üstelik bu işin teorisi yapılarak minare kılıfa sığdırılmaya çalışılıyor. Bundan sonra sözü bir Sovyet eleştirmenine K. Zelinski'ye bırakıyor ve böylece "tarafsız olmama" suçlamasını da bertaraf etmiş oluyorum! 

K. Zelinski, Konuk Yayınların- dan çıkan Sovyet Edebiyatı adlı kitabında, "ulusal kültürlerin gelişmesinin sosyalist yolunu" şöyle ortaya koyuyor: "Bir yandan ulusal öğe serpilip (o gelişirken, öte yandan, halkların birbirine ideolojik yönden yaklaşmasıyla, büyük bir insanlık toplumunun kurulmasını engelleyen etkenlerden biri olan DİLSEL ENGELLERİN ORTADAN KAL-DIRILMASI" ve Zelinski'ye göre bu sözümona sosyalist yolun "'en iyi örneği de Sovyet edebiyatıdır” Sovyet yazarı insana söyleyecek fazla bir şey bırakmıyor. .“Ulusal öğenin serpilip gelişmesi" gibi süslü sözler, ardından da "dilsel engellerin ortadan kaldırılması. " Peki bir ulusal azınlık kendi dilini kullanıp geliştirmeden "ulusal öğe" nasıl "serpilip gelişebilir"? "'Dilsel engelin ortadan kaldırılış" biçimi de ilginç tabii. 
Yazar açıkça Rusçanın giderek yaygınlık kazandığını söylüyor ve bunun savunmasını yapıyor. Bu savunmanın teorik temeli de zaten elinde hazır. Değil mi ki Sovyetler Birliği "bütün halkın devletidir”, değil mi ki "sınıflararasındaki farklılıkların ortadan kalkması ve komünist toplumsal ilişkiler düzeni, ulusların toplumsal benzerliklerini artırmaktadır", öyleyse "kardeş “ulusların " ayrı ayrı dillerde konuşmasına, yazmasına ne gerek vardır? Üstelik de Rusça gibi, yalnızca Sovyetler Birliği'nde değil, bütün dünyada artık "birleştirici bir rol oynayan yetkin bir dil hazır dururken!” 

Sovyet yazarı ülkesindeki gerçeğin sosyalizmin ilkelerine uymadığını görünce, sosyalizmi varolan gerçeğe uydurmağa çalışıyor. 
“Ulusal tarz, bir dar ulusçuluk aracından, insanları ayıran bir öğeden başka bir şey olamaz, olmayacaktır" diyor."'Eskiyen tarz, gelişmeyi durduran bir engel haline gelince artık ondan vazgeçeriz" diyor. Gerçekten de bugün Rusya'daki azınlık milliyetlerin kendi özbenliklerini korumaları, Büyük Rus şovenizmi önünde,. bir engel. Bu durumda elbette "'ulusal tarz" mahkum ediliyor, "dilsel engeller" aşılıyor ve Rusça yaygınlaşıyor: ve "ortak enternasyonalist kültür" adı altında Ruslaştırma süreci hız kazanıyor. 

Zelinski, yalnızca Sovyetler Birliği'nde Rusçanın egemen kılınmasının diğer milliyetlerin dillerinin baskı altına alınmasının savunmasını yapmakla kalmiyor. Rus dilinin "birleştirici rolünün beklenmedik boyutlarda ve hızla arttığından" dem vurarak, Rusçanın önünde de tıpkı İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi parlak bir gelecek olduğunu söylüyor, İngiliz, Fransız ve Alman dillerinin " birleştirici dil" olma özelliklerinin ardında yatan gerçek, 


Fasin'in yeni sergisi 


Ankara'da açıldı 


Rasin'in yeni 


resim sergisi, 6 Haziran 


Çarşamba günü Ankara Vakko Sanat Galerisinde acıldı. Sanatçının 55 yapıtı- nın yer aldığı serginin 30 Hazirana kadar 


süreceği bildiriliyor. 


Rasin'in sergilenen bir bölümü 
.çının Bedreddin 


resimlerinin önemli portrelerden oluşuyor. Sanatüçlemesi ve Yunus Emre 


portreleri de sergide yer aliyor. 


bunların, dünyayı paylaşma mücadelesi veren emperyalist ülkeler olmalarıydı. Bir emperyalist ülkenin yıldızının parlaması, sömürgelerinin ve etki alanlarının genişlemesiyle birlikte, o ülkenin dilinin de bir kültürel baskı aracı olarak yaygınlaştığı bilinen bir olgu. İşte Rusçanın "birleştirici"' bir uluslararası dil “olma yolunda ilerlediği tezi de aynı maddi temelden kaynaklanıyor. Ve Zelinski gibi kendi emperyalistlerinin hizmetindeki yazarlar, Rus emperyalizminin yayılmasının bu göstergesini haklı çıkarmak için ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ama bütün çabaları, Sovyetler Birliği'nin bugün ne yazık ki yeniden bir "milletler hapishanesi" haline geldiğini açığa vurmakta başka bir işe yaramıyor. 


Peki bütün bunların Alpay Kabacalı ile ne ilgisi var diyeceksiniz. A. 
Kabacalı, nisan ayında Kazakistan Sovyet Cumhuriyeti başkenti Alma Ata'da yapılan Asya-Afrika Genç Yazarlar Kongresine Türkiye temsilcisi olarak katılmış. Kongre izlenimlerini de 21 Mayıs tarihli Milliyet Sanat Dergisine yazmış. Belirttiğine göre, toplantıda şu üç konu ele alınmış: 1. Genç yazarın toplumda- ki işlevi ve yeri, 2. Kitle iletişim araçları. 3. Dünya çocuk yılı dolayısıyla, yazarların çocukların yetiştirilmesine katkıları. 


Kabacalı'nın aktardığı izlenimlerden, toplantıda bu konuların nasıl ele alınmış olduğunu anlamak pek mümkün olmuyor. Yazar, genellikle konuşmacılara şöyle bir değinip geçtikten sonra özellikle iki delegenin konuşması üzerinde duruyor ve onlardan alıntı yapıyor. Alıntı yaptığı ilk konuşmacı Vietnam delegesi Kien. Kabacalı, Kien'in konuşmasını özetledikten sonra onun "Çin'in Vietnam'a saldırısı üzerinde de durarak bugünkü Çin yöneticilerinin tüm dünya halkları için bir tehlike olduğunu, oysa edebiyatın her zaman barış savaşımının, emperyalizme karşı olma savaşımının esprisini taşıdığını" söylediğini aktarıyor. Anlaşılan Vietnam delegesi, ve tabii bu arada Alpay Kabacalı, bu konuşmanın yapıldığı sırada Vietnam askerlerinin ve tanklarının sosyalist Kamboçya'yı işgal altında bulundurduğunu ve Kamboçya halkının da Rus emeperyalistlerinin kışkırttığı Vietnam'a karşı kurtuluş savaşı vermekte olduğunu unutmuş: Olabilira, insan bu unutur! 


Kabacalı'nın uzun uzadıya alıntı yaptığı ikinci konuşmacı ise, Uygur delegesi. Delege, "Çin'de 8 miyon Uygur yaşar ama Uygurca yasaktır, bir milyondan fazla Uygur hapistedir" demiş.Sovyetler Birliği'nde yapılan üstelik de Çin'in temsil edilme diği bir toplantıda, Sovyetlerde yaşayan bir azınlık milliyet mensubu- 


nun böyle şeyler söylemesinde şaşıla- 


cak bir şey yok.Ama Türkiye adına bu toplantıda bulunan bir yazarın gözü-kapalı bir şekilde bunu aktarması insanı şaşırtıyor. Kabacalı, gerçeği araştırmak zahmetine neden hiç gerek duymamış, yoksa Sovyetler Birliği'nde edilen her sö-Zü, tartışmasız gerçek olarak mı kabul ediyor? Şu, Uygurcanın Çin'de yasak olduğu konusuna dönelim, Geçen yıl, Uygur-Sincaing Bölgesine giden gazeteci arkadaşlarımızın gözleriyle gördüklerine dayanarak anlattıkları bir yana şu anda benim elimde Mao Zedung'un "Seçme Eserleri” nin beş cildinin de Uygurca baskıları var. Eserleri ikinci bas-Kıya hazırlarken diğer çevirilerinin yaRı sıra ondan da yararlanıyorum. 
Ayrıca Uygurcaya biraz daha aşina olabilmek için "Milletler", "Kızıl Bayrak” vb. (dergilerin isimleri aynen böyle) teorik dergilerden ve aktüalite dergilerinden de yararlanıyorum. Üstelik bu kitap ve dergilerin baskı adedi. yüzbinlerle ifade ediliyor. "Çin'de Uygurca yasak"' ama Uygur dilinde yüzbinlerce kitap basılıyor. Buna karşılık Rusya'da "dil 

sel engeller ortadan kaldırılıyor’! 


A. Kabacalı, Alma Ata'da yaptığı konuşmada yazarın görevinin, ""... 
halkının ve dünya halklarının gözü, kulağı, dili olmak, halkla birlikte halk için çalışmak" olduğunu, belirtmiş. Bu tesbite katılmamak mümkün değil. Özellikle yurtdışın- da ülkelerini temsil eden yazarların olabildiğince nesnel davranmaya özen göstermeleri, gittikleri yerin propagandasından çok gerçeği aktarmaya çabâ harcamaları gerekir. 
Bu, hiç bir yazarın sırt çeviremeyeceği bir sorumluluktur. Ne var ki, Alma Ata'da Türkiye'yi temsil eden Alpay Kabacalı'nın bu sorumluluk la hareket ettiğini ve halkının gerçekten "gözü, kulağı" olduğunu söyleyebilmek oldukça zor. 


Rasim'in sergisindeki 


eserlerden 
"Bedreddin" tablosu 


a 


i 
A 
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Fenerbahçe Cemil 


: İSTANBUL (AA) 
Fenerbahçe Kulübü İktidar Grubu dün gece yaptığı toplantıda takım Kaptanı Cemil'e kulüp aleyhine demeç vermesi nedeniyle 10 
bin lira para cezası verdi. Aynca kaptanın Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında oynatılmaması kararlaştırıldı. 


Kulüp Genel Sekreteri Yüksel Günay'ın görevinden ayrılmasından sonra toplanan ve kulüp çevresinde Kadıköy Grubu olarak bilinen İktidar Grubu, Cemil ve Alpaslan'ın satılacağı yolunda basında yeralan ve Başkan 


Hatuniç 


Yabancı sporcu yasağı ka 


© Federasyon, Türk sporunu yalnızca Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş olarak görüyor 


Paunoviç 


rarı konusunda 


Futbol Federasyonu üç büyük kulübün yanında 


EN 


$ 


İvançeviç 


© Cankurtaran, vabancı sporcu yasağı kararına meydan okuyor:”Bu kararımın altına Türkiye'de kimse taş koyamaz. Federasyon yasağı diyeceksiniz, vız gelir” 


SPOR SER VİSİ 

Uzunca bir süredir tülkemizde, yabancı sporcu ve antrenör yasağının kaldırılması için tartışmalar poir yor Özellikle karardan etkienen çevreler daha da hızlı bir şe-Kie bu kampanyayı yürütüyorar. 

Bu kararın kaldırılması için bakın en esaslı olarak kimler mücadele ediyor. Galatasaray Başkanı Ali Uras, Fenerbahçe Başkanı Faruk Ilgaz, Beşiktaş Başkanı Gazi Akınal ve Emin Cankurtaran. . 

Ortak savunma noktalari ise 

“yabancılar, sporumuzun gelişme- 


Cemil, Cumhurbaşkanlığı Kupasında oynatılmayacak 


ide bir kenara atiyor 


sıne katkıda bulunuyorlar.” 

Bu konudaki en kafa tutan tavrı ise Fenerbahçe'nin eski başkanı Emin Cankurtaran ortaya koyuyor. Cankurtaran, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: 

"Ben Emin Cankurtaran olarak ilan ederim ki, bir gün kulübüme tekrar başkan olursam Fenerbahçe'nin antrenörü Didi'dir. Bu kararımın altına Türkiye'de kimse taş koyamaz. Federasyon yasağı diyeceksiniz, -vız gelir. Ona da çare buldum. Başkan olduğum ve Didi'yi getirdiğim gün çareyi de sevgili Fenerbahçelilere açıklarım. 


Görüldüğü gibi Cankurtaran. 
yasak masak dinlemiyor" Ben her şeyi ezer geçerim" diyor. 

İşin ilginç yanı Federasyon Baş kanı Cemal Saltık ve bazı spor yöz neticilerimiz de bu görüşteler. 
Hem ülke sporunu geliştirmek için bir adım atmazlarken hem de bu 

in, platformunda mücadele ediyorlar. 

Ne dersiniz federasyon yetkilileri: ~ "ülke sporunu geliştirmek için mi çalışıyorlar, yoksa, üç kulübün çıkarları için mi çalışiyorlar biraz kendilerini gözden geçirmeleri gerek miyormu?"' 


Faruk Ilgaz tarafından verildiği ileri sürülen demeç ile bu demece ilişkin Kaptan Cemil'in sözlerini, görüşme 


konusu yaptı. 
Dr.Semih Bayilken'in Başkanlığında Fenerbahçe 


dinlenme tesislerinde yapılan toplantıda Kulüp Başkanı Faruk Ilgaz, söz konusu demeci kendisinin vermediğini bildirdi. Buna karşılık Cemil'in başkasına ait olan bir demeci söz konusu ederek, kulüp aleyhinde konuşmasını uygun görmeyerek, kaptanı on bin lira para ve Trabzonsporla yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kupasında oy- 


namama cezasına çarptırdı. 

İktidar Grubu ayrıca Yüksel Günay'ın Genel Sekreterlikten ayrılmasının, Yönetim Kurulundaki uyumu etkilemediğinibelirtti. Yönetim Kurulu üyeleri Antiç ve Engin'in yabancı takımlara transferi ile kulübün 7 
milyon lira döviz sağladığını ifade etti, 

Yönetim Kurulu, İktidar Grubunun görüşleri doğrultusunda hareket edileceğini bildirdi. Buna göre Kaptan Cemil, Trabzonspor maçında oynatılmayacak, ayrıca kaptandan 10 bin lira para cezası kesilecek, 


1952 yılında kurulan Hürriyetspor, futbolun dışında basketbol voleybol dallarında faaliyet gösteriyor. Ancak bu dallarda bile düzenli bir yapı sözkonusu değil. Bu faaliyetler hentbol şubesiyle birlikte düzenli bir görünüm kazanmaya yeni yeni başlamış, ” 

Bölgenin hiçbir tesislerinden yararlanamadıklarını belirten 41 yaşındaki 22 yıllık futbolcu ve takımın kaptanı olan Enver Özgen, antrenmanlarını Çağlayan sahasında gidermeye çalıştıklarını belirterek en önemli sorunlarını şöyle dile getirdi: > 

“1975 yılında, Hürriyetspor Gençlik Kulübünün kendine ait sahası, MC hükümetleri zamanında, birkaç sivil kişilerin baskıları sonucu elimizden alındı. Bu kişiler sahanın gelirine el koydular... Şimdi aynı şeyleri yeniden yaşıyoruz. 
Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz ve o yazışmdlarımiız bir sonuç getirmedi. Sahamızı en kısa zamanda yeniden istiyoruz." 

Kulübün giderlerini futbolcu ve yöneticilerin katkılarıyle kar- 


verilmemesini hayretle karşılıyoruz” 


İzzet Sefa 


Serbest giriş kartları 66 ilde 


verildi, İstanbul'a 


Hürriyet Kulübü takımı 


şuamaya çalıştıklarını, çoğu kez kendi maçlarına dahi parayla girmek zorunda kaldıklarını belirten Özgen, Serbest Giriş Kartlarının önemini vurguladı ve "Serbest Giriş Kartları 66 ile verildi, İstanbul'a verilmemesini hayretle karşılıyoruz. Bu adaletsizlik bir an önce çözülmeli, kartlar sahibine verilmelidir'' dedi 


Hürriyetspor , Gençlik Kulübü, dördüncü kümeden başlamış, üçüncü ve ikinci kümede şampiyon olarak, birinci kümeye dek terfi etmiş. 
Ancak, 1976 yılında yeniden ikinci kümeye düşmüş. Kulübün çeşitli dönemlerde üç kez centilmenlik kupası aldığını belirten Özgen, — "Hakemlere karşı yapılan her harekete karşıyız. Saha içinde nasıl tutum almak gerektiği bir eğitim sorunudur. Biz, üç kez centilmenlik kupası alarak, yeterli bir seviye- ye geldiğimizi sanıyorum" dedi ve son olarak "AYDINLIK'a teşekkür ediyor. Amatörlere karşı gösterdiğiniz ilginin devamını diliyoruz"'dedi. 


Cumhurbaşkanı 
17 Haziranda başarılı 
sporcuları kabul edecek 


ANKARA (ÖZEL) Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası alanda Türkiye'yi başarı ile temsil etmiş bir dönemin başarılı sporcularının yer alacağı 41 sporcuyu kabul edecek. Ayrıca kabul töreninin de 1978-79 döneminin başarılı sporcuları da bulunacak. 

17 Haziran Pazar günü 
yapılacak kabul törenine vefat eden sporcular adına en yakınları katılacak. Çeşitli nedenlerle yurt dışında bulunan sporculara mesaj ve şiltleri adreslerine gönderilecek, 

Cumhurbaşkanlığı köşkünde kabul edilecek 
41 sporcu şu isimlerden 
oluşuyor. 

ATLETLER: Enver Aziz Göknil (merhum) Semih Türkdoğan, Hakkı Süslüay, Mehmet Ali 
Aybar, Veysi Emre, 
Haydar Asan, Yani Karakaş- (Amerika), Muzaffer Baloğlu, Melih Kotanca, Arat Ararat (Kanada), Faik Önen, Fikret Taygün, Turan Çetinbaş Ekrem Koçak. 


TENİS: Sedat Erkoğlu ` Vahram Sirinyan 

ESKRİM: Enver Balkan. 

GÜREŞ: Nuri Boytorun, Mustafa Çetinkale, Abbas Sakarya, Saim Arıkan, Hüseyin Erçelik, Mehmet Çoban, Hüseyin Erkmen ,Yusuf Arslan, 

GÜREŞ: Yaşar Doğu 
(merhum) Celal Atik (merhum), Nasuh Akar 
Adil Candemir, Halil Kaya, Kenan Olcay, Halit Balamir, Mahmut Çeterez. 


ONUR BELGESİ 
VERİLECEK 
SPOKCULAR 


Öte yandan 1978- 
1979 döneminin başarılı 
sporcularına da Cumhurbaşkanı F.Korutürk tarafından onur belgesi ver'- lecek. 

Onur belgesi verilecek sporcular şöyle: 

1978 yılı: Halim Kalkış (yelken), Sabri özün (yüzme), Ahmet Kırman (Traap), Sli Griut (skeet bayanlar) 

1979 yılı: Aslan Seyhanlı, Şenol Tenekeci, Esat Metin (güreşçi). 


Fıratlı, Teknik Kurulu uyardı 


ANKARA (THA) 
Atletizm, o Federasyonu Başkanı Jerfi Fıratlı'nın, atletlerin mevsim başından hu vana aldıkları başarısız $onuçlar karşısında, Federasyon Teknik Kurulundan 
“Ya doğru dürüst takım seçmelerini ya da istifa elmele. 
rini istediği" öğrenildi, 10-27 Maziran tarihleri arasında Sovyetler Birliği'nin Bakü kentinde yapılacak ortak kamp ve hazırlanmaya gönderilecek kişilerin saptanması da hoşnutsuzluklara yolaçtı. Sakat olduğunu Söyleyen ve atletizmi bir Süre önce biraktığını açıklayan Menmet Yurdadön'ün kadroya alınması tepki çekti. 


Atletizm Federasyonu yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Yurdadön, SSCB'ye sakatlığının tedavisi için götürülüyor. 


Geçtiğimiz hafta yapilan Teknik Kurul toplantisina ilk kez katilan Federasyon Başkanı Fıratlı'nın yaptığı sert konuşmada "Aij nan Sonuçlar ortada..' Bugüne kadar teknik konular- da hiç bir kârarınıza karışmadım. Ama başarısızlıklar sürerse bu tutumu değiştir. 
mek zorunda o kalacağım. 
Ya doğru dürüst takım saptar ve çalışmaları denetlersiniz, ya da istifa edersiniz" dediği öğrenildi. 


9 Haziran 1979 | ydırılıkğ 
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Alyanak” ın başkanlığı tehlikede 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
ki Emniyet ifadesini reddetti. Oysa Kenger K. 
Maraş Emniyetinde kendi el yazısıyla verdiği ifadesinde de suçlarını itir: etmişti. Ökkeş Kenger, işkence tesiriyle şuurunu kaybetmiş olduğunu iddia ederek, savcı- 


lık ifadesini de reddetti, 

Aydınlık gazetesinin 
"K. Maraş'ta tertibi başlatan adam" diye başlık atıp ifadesini yayınla- 


yarak, kendisini suçlu gösterdiğini, öne süren Kenger, bomba olayın- 


dan önce ve sonra neler yaptığı ve Ankara ÜGD Genel Merkezine iki kez telefon etmesi konusunda çelişkiye düştü. 

"Güneş Ne Zaman 
Doğacak" filminin sahipleri ile görüşme ve sinemada slogan atılması konuhnds da çelişkilere düşen Kenger, işkence şikayeti üzerine kendisini muayene eden askeri doktorun da siyasi husumet yüzünden doğru rapor vermediğini öne sürdü. 

Kenger'in bütün ifadelerini reddetmesi üzerine Başkan, altında Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Tayyar Argun'un imzası bulunan 

; olay zaptını okudu. Bu “olay zaptında, Ökkeş Kenger'in General'in 


önünde, "Yalan söylemeye devam etmenin faydası olmadığını, daha önce poliste alınan ifadesinin doğru olduğunu" söylediği yazılıydı. 

Buna karşı ne söyleyeceği sorulan Kenger, bu belgeyi de inkar ederek, Generale, sadece kendisine işkence yapıldığını söylemiş olduğunu öne sürdü, 

MEHMET LEBLEBİCİ 

Kenger'den sonra sorgusu yapılan K. Maraş 
ÜGD Başkanı Leblebici de olayların tertipçisi olduğunu inkar etti. Leblebici de kendine işkence yapıldığını öne sürerken, "Ben şerefimi korudum, yanlış ifade imza- 


lamadım, yanlış ifade ımzalatılan Kenger ise namusunu korumak için böyle yaptı" dedi. Leblebici, halen yakalanmamış olduğu için kendi suçlarını üstüne yüklediği ikinci .Başkan Mustafa Kanlıdere ile ilgili olarak, daha önceki ifadelerinde bulunan suçlamalara itiraz etmedi. 
YUNUS İLHAN 

Leblebici'den sonra sorgusu yapılan Yunus İlhan da eski ifadeleri- nin işkenceyle alındığını, 


öne sürerek reddetti. 
"Eğer Çiçek Sinemasına bomba atsaydım, 


İçişleri Bakanının, Çiçek Sinemasına bomba atılması, K. Maraş olaylarının başlangıcıdır, sözünü duyunca kaçardım" dedi. 

Heyet Başkanının Yunus İlhan'a yönelttiği, "'Yüzleştirme (o zaptında Ökkeş Kenger'le karşılıklı söyledikleri arasındaki çelişkilerin izahı" yolundaki soruyu ısrarla anlamazlıktan gelen İlhan, Başkanın beşinci kez sormasından sonra, "Bunlar Salman Ilıksoy'u kurtarmak için düzenlenen tertiplerdir, Polisler bizi birbirimize düşürmek için öyle bir zabıt tutmuşlar" dedi. 

TAHLİYELER 

Çiçek Sinemasına patlayıcı madde atılması olayının faillerinden Muhammet Demirbaş, Mustafa Özdemir ile Güngör Gencay'ın evinin bombalanmasından sanık Ahmet Baraklı'nın sorgularının tamamlanmasından sonra, tahliye taleplerini görüşmek üzere, duruşmaya on dakika ara veren Mahkeme Heyeti, daha sonra sanıklardan Mehmet Leblebici, Muhammet Demirbaş ve Ahmet Baraklı'nın tahliyelerine karar verildiğini açıkladı. 
Sanıklardan Ökkeş Kenger, Yunus İlhan ve Mustafa Özdemir'in tahliye talepleri ise reddedildi. 

Duruşma, cenaze töreni olayları sanıklarının sorgularının yapılması için pazartesi gününe ertelendi. 


igin 


16,30 SINAVA DOĞRU 


17.00 HABERLER 


17.05 EVDEKİ DOKTOR: (13.bölüm) 17.30 FLİPPER: Dizi filmin midye hırsızı adlı 


bölümü yayınlanacak. 


18.00 HAVA HARP OKULU: Hava Harp Okulu 


ve buradaki eğitim ve öğretim tanıtılıyor, Ya- 


pım: Kayhan Öztepe. 


18.30 HAYVANAT BAHÇELERİ: (3.bölüm) Anvers Hayvanat Bahçeleri 

19.30 LOGAN'IN KAÇISI: Dizi filmin 12.bölümünde Logan, Jesika ve Rem başka dünyadan gelen uzaylıların eline düşerler. 


20.30 HABERLER 


21.15 BEŞ DAKİKA: "Hakkı Beyin Hakkı" adlı bölümde memurlarin atama ve yükselmeye ilişkin bazı sorunlar anlatılıyor. Rol alan sanatçılar, İhsan Sanıvar, Teoman Özer, Yapım: Yavuz Ki Yönetim Ayhan Karapars. 


21.20 YERL 


DİZİ (HAYATIM ROMAN): Dizi 


filmin son bölümü yayınlanacak. 
21.15 ZAMAN ZAMAN İÇİNDE 23.15 BARETTA: (ESKİ DOST) 


24,00 HABERLER 


TRT! 


05.00 Açılış,Program ve 

Kısa Haberler 

05.05 Türküler ve Oyun Havaları 

06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 

10.01 Arkası Yarın 

10.21 Oyun Havaları 

13.00 HABERLER 

13.15 Hafif Müzik 

15.40 Şarkılar 

16.40 Tangolar 

17.00 Kısa Haberler 


17.50 Hafif Müzik 

19.00 HABERLER 

20.35 Fasıl 

21.17 Şarkılar 

21.30 Dinleyici İstekleri 

22.30 Beraber ve Solo Şarkılar 

23.00 HABERLER 

23.10 Cumartesiden Pazara 

00,55 Günün Haberlerin- den özetler 

01.00 Program ve Kapanış 

01.05 Gece Yarısı 


TRT2———— 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Türküler Geçidi 

10.30 Şarkılar 

11.30 Türküler 

12.15 Kadınlar Topluluğu 

12.45 Türküler 

13.00 HABERLER 

13,15 Çeşitli Klasik Müzik 

13.30 Halk Ozanları Bölge Sanatçıları 

14.00 öğretmenler Odasi 

14.35 Türküler 

15.00 Dilden Dile 


15.50 Türküler Geçidi 16.20 Arkası Yarın 
16.40 Hafif Müzik 
17.00 Şarkılar 

18.00 Okulda Müzik 
18.45 Türküler 

19.00 HABERLER 
20.30 Haftanın Ülkesi 21.00 Müzik Söyleşiler! 
21.30 Erkekler Faslı 
22.30 Hafif Müzik ` 
23.00 Caz Sevenler İçin 23.30 HABERLER 
23.55 Program ve Kapanış 


TRT 3————— 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.03 Merhaba 
11.00 öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 12.03 İngilizce Haberler 12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Müzik Köşesi 
13,45 Müzik Bahçesinden 


15.00 Günün Konser| 
16.00 Anıların Müziği 17.00 Türkçe Haberler 17.03 İngliizce Haberler 18.00 Gençler İçin 
19.00 Dünden Bugünden 22.00 Türkçe Haberler 22.03 İngilizce Haberler 23.00 Cumartesi Konseri 24,00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve Kapanış 


wimba BAYAŞ Basın Yayın AŞ adna 


Aydınlık 


bewe Yonetinen 


ORAL ÇALIŞLAR 


UKRİLİLSEYER 


Yazı İşleri Müdürü: MUHMLI ATABERK 


Maher ve Makalelerden Sorumlu Müdür 


S AYDOGAN BUY UKOZDUN 


Miwesssse Müdürü: O GÜRHAN ERTÜR 


Leblebici serbest bırakıldı... _ 


TKP'NİN SÂLDIRISI 


Kahramanmaraş davası nedeniyle MHP'li avukatlar: Türkiye İşçi Ki lü Partisi'ne yön dırılarıni sürdürürken, TKP'de saldırılarını artırdı. 

"TKP'nin Sesi" radyosunun dün saat 11.00' 
deki yayınında, bu konuda şöyle deniyor: 


“Bu arada Maraş kırımma provokasyonlarıyla ortam hazırlayan Pekin' 


in Beşinci Kolu Perinçek takımının Maraş olayını politik yatırım yapmak için kullanmaya kalkıştıkları görülüyor. Pekin uşağı Doğu Perinçek, davanın başladığı gün 1981 genel seçimlerinde Maraş'tan adaylığını koyacağını açıkladı. Halkımız baş katil eli kanlı faşist Türkeş" in, gerici Demirel'in yargılanmasını, Maraş kırımının öteki suçluları arasında yer alan Pekin ajanlarından hesap sorulmasını istiyor." 


MHP” li komandolar ... 


(Baştarafı 1. Sayfada) maları erteledi ve duruşmalar yapılmadı. 

OLAY NASIL OLDU 

Öğleden sonra yargılanmak üzere mahkeme koridorunda bekleyen çeşitli suçlardan tutuklu, 
10 kadar MHP'li sanık, önce sözle ve çeşitli hareketlerle muhabirimize sataştılar ve tahrik ederek olay çıkartmaya çalıştılar. Ancak bunu başaramayan komandolar, muhabirimizin üzerine yürüyerek küfürler ettiler. Bu saldırı görevlilerin müdahelesi ile engellendi. Bu olaydan hemen sonra bir MHP'li sanığın kararının açıklanmasını izlemek için duruşma salonuna girmekte olan muhabirimize komandolar yumruk ve tekme ile saldırarak vurdular. Komandolar bu arada "bu gazeteci duruşmalara girerse olay çıkarırız. 
Alın götürün bu adamı" diye tehditlerde bulundular. Duruşma sonunda salondan çıkarak kendisine saldıranları Askeri Savcıya gösteren muhabirimiz burada da tekrar saldırıya uğradı. Yargılanan MHP'li sanığında 15 
yıla muhkum olması üzerine komandolar mahkeme heyetine hakaretler- de bulunarak "hesap soracağız. Ülkücüler susturulamaz"' diye tehditlerde bulundular. Bu arada saldırganlar kendilerini götürmek isteyen güvenlik kuvvetlerinede saldırıda bulundular. 

Sıkıyönetim o Mahkemesi bu olaylar üzerine gerekli güvenlik önlemlerinin olmaması ve hava- nın gerginliğinin giderek artması üzerine yapılacak olan duruşmaları erteleyerek başka bir güne bıraktı, 

Öt yandan uzun süredir Sıkıyönetim Mahkemelerinde yapılan duruşmaları izlemeyen Her- 


gün gazetesi de dün ikı muhabir göndermişti. Bu arada MHP'li avukatlar olaylar sırasında Askeri Savcıların ve Hakimlerin sanıklarla tartıştığını iddia ederek, mahkemelerin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürdüler, 

Muhabirimiz Şenol 
Konukçu kendisine saldıran, Hasbi Selvi, Ali Akkan, Dücane Canlıoğlu Suat Sarı, Tevfik Ağansoy, Yaşar Alçiçek, Coşkun Akbulut, ömer Demirci, ve Erdem Karakoç adlı MHP'li komandolar- dan şikayetçi olarak haklarında soruşturma açılması için ilgili mercilere başvurdu. 

MHP'Lİ KULLUK: 

HESAP SORACAĞIZ 

Fatih Emniyet Amirliği önünde 19 Şubat 
1977 günü ODTÜ öğrencisi ve CHP Gençlik Kolları üyesi Ahmet Ağaoğulları'nı öldüren MHP Fatih Gençlik Kolları üyesi Ümit Deniz Kulluk 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Sanık komando aynca ömür boyu kamu hizmetlerin- den men edilecek ve cezaya eşit oranda yasal kısıtlıhk halinde bulundurulacak Sanık ayrıca silah bulundurmaktan da on ay hapse mahkum oldu. 

Aynı olaydan sanık 
MHP Fatih Gençlik Kolları üyesi Raci Özbek ölümle sonuçlanan kavga- da maktule el uzatmak, silah kullanmak ve bulundurmak suçlarından 3 
yu iki ay hapis cezasına mahkum oldu. Diğer 


sanık komando Osman 
Barlas ve Fikret Oğuz- 


türk suç delilini saklamaktan 2 yıl hapis cezası yedi. 

Komando Ümit Deniz 
Kulluk karar açıklandıktan sonra mahkeme heyetine hakaretler ederek "Hesap soracağız", "Ülkücüler susturulmaz" diyerek bağırdı. 


işgüzar'ın... 


(Baştarafı 1. Sayfada) edilirken, Başbakan Bülent Ecevit'in bu makamı, İşgüzar hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar boş tutma eğiliminde olduğu bildiriliyor. 


Kulislerde bu bakanlık için bağımsız milletvekillerinden Fikri Pehli- 


vanlı (Ankara) ve Nurettin Yılmaz (Mardin) adları en çok geçen kişiler. 
Ancak Ecevit'in diğer bağımsız bakanlarla yaptığı görüşme sonucu bu konuda beklemeyi düşündüğü belirtildi. 

Anayasaya göre boşalan bakanlığa 15 gün içinde bir atama yapılması gerekiyor. Şimdi bu göreve vekalet etmekte olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın süre sonunda bu göreve asaleten atanabileceği ve bu defa Tan'ın bakanlığı- nın boş bırakılacağı ifade edildi 

Soruşturma o hazırlık komisyonunun bir aylık süresi içinde İşgüzar hakkındaki kararı olumlu çıktığı ve İşgüzar hakkındaki iddialar ispatlanamadığı takdirde Tan'ın eski görevine dönerken, İşgüzar'ın yeniden kendi *bakanlığına dönebileceği ileri sürüldü. 

İŞGÜZAR, 


Sosyal Güvenlik Bakanlığından istifa eden İşgüzar istifa etmesi için kendisine hiç kimsenin 


baskı yapmadığını bildirerek, "Türkiye'nin yarısının tapusuhu çıka- 


ranlar bizim hakkımızda konuşuyor" dedi. 

Hilmi İşgüzar, dün verdiği demeçte şöyle dedi: 


"SSK her yıl sadece seruma 75 milyon, ilaca ise 1 milyar 17 milyon 
613 bin lira veriyordu. 
Kurduğumuz serum ve ilaç fabrikası ile SSK'nın tüm hastanelerinin serumunu karşıladığımız gibi, 


Adres Nuruosmaniye Cad 23 

Cayaloğlu - İstanbul 

Tel: 26 52 44 

İvare Tel 265437 

Digi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baski İsi GUNTUR 
Dagitim: GAMLDA 


dışarıya da vereviliyoruz İlaç fabrikası tam verdiya 


çalışmadığı halde ilaç tü- 


ketiminin dörtte birini karşılayacak şekildedir. 
Yani 300 milyon liralık tasarruf sağlanacaktır, Bu özel sektörün serum ve ilaçtan elde ettiği kârdan her yıl 400 milyon lira eksilmesi demektir. Özel sektör, ilaç sanayii kendi tekelinde olduğu için devlet öğrensin istemiyor du. Ama girdik ve öğrendik... 


KOMİSYONLAR 


Mobilya Komisyonu ve İşgüzar hakkında kurulan soruşturma hazırlık komisyonu,12 Haziran 
Salı günü toplanarak başkanlarını seçecektir. Başkan seçildiği takdirde çalışmalarına başlayacak olan komisyon daha önce hazırlanan raporu benimsemesi halinde rapor Genel Kurula getirilecektir. 


AP” li Yılmaz, 


Baykal hakkında 
Meclis araştırması 


istedi 


AP'li Yılmaz ve 14 
arkadaşı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı hakkında Meclis araştırması istedi. 


Önergede, akaryakıt darlığı nedeniyle CHP' lilere imtiyazlı davranıldığı, rafinerilerin yanm kapasite ile çalıştırıldığı, dışarıdan ürün ithalinin ton başına 30- 
40 dolar zarar edildiği 
öne sürülerek çözüm yolları tespit etmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı hakkında Meclis araştırması açılması istendi. 


BUROLAR 


ANKARA; Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 
İZMİR Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak 

Tel: 13 1090 -- 25 25 54 
ADANA: Atatürk Cad. 113. Sok, Sefer İşhanı, Kat: 3, 


IRABZON: Cumhuriyet Mah Kasim Sok, 27/10 Tel: 39 00 


— — 141 de Anayasa... 


(Baştarafı 1. Sayfada) vekilleri TCK'nın 141, 


maddesinin Anayasaya aykırı olduğundan bahisle bu maddenin 


Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi yolunda 30.3.1979 tarihli 19 
sayfadan ibaret olan dilekçesini vermişlerdir. 
Halbuki sanıklar hakkın da açılan davada TCK' 
nın 141/1 maddesinin sanıklara tatbiki talep edilmiş olup, Genel 
Kurulu da gene hareketlerinin . TCK'nın 141. 
maddesinin 1, bendine uyduğunu kararında belirtmiştir, Bu itibarla mahkememizce. : TCK' 
nunun 141. maddesinin birinci metni esas alınarak gerekli tahkikat yapılmıştır. TCK'nın 141. 
maddesi 1 Mart 1926 tarihinde kabul edilmiş olup aradan 53 sene yani yarım asırdan fazla bir zaman geçmiştir. Kabul «tarihindeki siyasal, o sosyal ve ekonomik şartlar ile bunlara bağl' olarak özgürlük anlayışı tamamen değişmiştir, Nitekim 
1961 Anayasamızın kapsadığı özgürlük hükümleri de çağdaş özgürlük anlayışından kaynaklanmıştir, 


Mehal İtalya Ceza Kanununda 1930 yıllarında yer alan ve tarihte hiç benimsenmeyen bir devlet biçimini korumak için konulan bu madde şu anda 1961 Anayasamız gibi çağdaş bir Anayasa ile yönetilen 1979 Türkiyesinde uygulanmaktadır. 


"Maddenin kaynağı olan İtalyan Ceza Yasasından çıkarılmış bulunan bu madde tüm çağdaş devletlerde uygulama alanı, bulmamaktadır. 
Maddenin Anayasaya aykırılığının en belirgin yönü budur. 


"Bunun yanısıra 141, maddenin birinci bendi- nin düşüncenin özüne sınır getirmiş olmasıdır. 
Eylemi değil de düşünce- yi cezalandırmakta, bu yönüyle de Anayasaya aykırılık iddiası ciddi görülmektedir. Anayasanın 20. maddesi kanaat ve düşünce özgürlüğün- 


den bahsetmekte, 25. 
madde de herkesin önceden izin almaksızın 


dernek kurma hakkında sahip olduğunu hükme bağlamaktadır. Çoğulcu sosyal örgütlenme hakkını tanımak gerekir. 
Anayasamızın 56. mad- 


150 bin... 


(Baştarafı 1, Sayfada) tutturamayan öğrencilere, sözde yüksek öğretim olanağı sağlamak amacıyla Mektupla Yüksek Öğretim Kurumu geliştirildi. Böylelikle, sözde öğretmen acığının da sağlanacağı (o diişünülmüştü Bu aldatmaca program ile, o yıl, açıkta kalan 
öğrencilerden 60 bin 500 
öğrenci Mektupla Yüksek Öğretime: kayıt oldular. 

Ancak, bu düzmece program, açıkta kalan öğrencilerin gözünü kapatmaktan öte bir şey değildi. Nitekim, 1974- 
75 öğretim yılında, kayıtlı öğrencilerden 31 bin 529'u sınava girdi ve ancak, sınava girenlerden yüzde 9,8'i sınıf geçebildi. 

Bu aldatmaca sistemle, öğrencilerden 750 lira kayıt ücreti ve 500 lira ders mektupları ücreti alındı., 


ÖĞRENCİLER 
ÇIKMAZA 
GÖTÜRÜLÜYOR 


Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu sefer de çıkmazda olan mektupla öğretimin, yerini almak amacıyla YAY-KUR'u kurdular. Bu sistemle açıkta kalan öğrencilerden de 
500 lira kayıt ücreti 
ve 750 lira ders kitapları ücreti alındı. 

Ancak, ne ders kitapları zamanında geliyor- du, ne de imtihanlar zamanında yapıldı. Geçtigimiz eğitim döneminde yapılması gereken üç sınav da birlikte yapıldı. 
Tabii ki, sonuç yine olumsuz ve sınıf geçme başarısı, yüzde 5 oranında. 

Ve, şimdi YAY-KUR'akayıtlı 150 bin civarındaki öğrenci geleceklerini merak ederlerken, bu 
yıl açıkta kalacak 350 
bin öğrencinin de aynı çıkmaza (o sürükleneceği gün gibi ortada... 


desi siyasal parti kurma özgürlüğünü benimsemiş ve devamı olan 57. maddesinde de bu özgürlüğün kısıtlanmamasını belirtmiştir. 141/1. maddenin iptali isteğini bu maddenin zıt anlamı ile yorumlayarak maddede belirtilen görüşün Anayasamız tarafından benimsenmediği ve Anayasamızın bu düşüncelere kapalı olduğu yolundaki bir fikir ile reddetmek Anayasayı yanlış (değerlendirmek olur. Zira önemli olan 141/1. maddede belirtilen düşüncelerin Anayasamız tarafından benimsenip benimsenmediği değil, bu düşüncelerin. 
yasaklanmasının Anayasaya aykırı olup ; olmadı- 


gıdır. Düşünce Anayasa tarafından benimsenmese bile yasak edilmemelidir. 


"Ancak o zaman gerçek anlamda ileri bir demo krasi sözkonusu olabilir. 

"Dikkat edilmesi gereken nokta Anayasamızın Demokratik Hukuk devletini ilke kabul etmesi ve bu doğrultuda tüm düşüncelere özgürlük tanımasıdır. Aynca sosyal sınıf terimi açıklığa kavuşmuş değildir. Bunun için tam anlamıyla yasal bir tanımı yapılmadığı için uygulamada farklı kararlar verebilmekte ve bu da "“Kanunilik"' ilkesini zedelemektedir. 

"Bu itibarla sanıklar vekillerince ileri sürülen ve mahkememizin bakmakta olduğu bu davada sanıklara uygulanması istenen TCK'nın 141. 
maddesinin 1. bendini Anayasanın 20, 21, 2, 4, 
12 ve 33. maddelerine 
aykırı olduğu görüşü ciddi bir iddia olarak kabul edildiğinden sözkonusu maddenin iptali için Anayasanın 15. maddesi gereğince dosyanın ilgili bölümlerinin fotokopileri çıkartılarak , Anayasa Mahkemesine gönderilmek üzere Cumhuriyet Savcılığına verilmesine ve Anayasa Mahkemesinin vereceği karara kadar davanm geri bırakılmasına oy birliği ile karar verildi." 


Pekin Operası... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


de ilk kez sanatseverler tarafından hayranlıkla izlenmiş ve tanınmış oluyor. Slaydlar aracılığıyla Türkçe açıklamalı olarak sunulan oyunlar, geleneksel Çin öykü ve efsanelerinden yararlanılarak hazırlanmış bu öykü ve efsanelerin yeniden yorumlanmasıyla oluşturulmuştur. 


Bugün saat 15.00'te" 
uzun oyun "Beyaz Yılanın Öyküsü", 20.30'da "Kavşak", "Çiu Çian Irmağı", "yeşim Bilezik", ve "Yandang Şan Dağı" 
adlı oyunlar sunulacak. 
Pazar akşamı 20.30'da "Beyaz Yılanın Öyküsü" salı ve çarşamba akşamları da kısa oyunlar sergi lenecek. 


Carter MX... 


(Baştarafı 1. Sayfada) yapımına karar verdi. 

Amerika'nın Sesi Radyosu, 8 Haziran tarihli yayınında Beyaz Saray tarafından bu konuda yapılan açıklamaya yer verdi. Açıklamada MX füzelerinin nerede ve ne zaman mevzilendirileceği bildirilmedi. Beyaz Saray sözcüsü bu kararın, füzenin maliyetine bağlı olduğunu açıkladı. 

MX füzelerinin yapımına Carter tarafından karar verilmesinin "Şahinlerin"' çabalarının bir ürünü olduğu gözüyle bakılıyor. 

MX'lerin yapımı bir süredir söz konusuydu. 


MX FÜZELERİ 
NEDİR?MX füzeleri kıtalərarası çok başlıklı nükleer bir füzedir. Sözkonusu füzeler 30 kilometrelik bir hendek içinde hareket edebilen bir platform üzerine (o yerleştirilebilecek. Böylece Sovyetler Birliği'nde geliştirilmiş olan tahrip derecesi yüksek füzelerin saldırısına karşı daha çok korunabilecek. 

MX füzelerinin yayılma payi hemen hemen sıfıra indirilebilecek, Aynı zamanda bu füzeler patladıkları anda çok yüksek bir tazyik oluşturabilecekler. 


YURTDIŞI BÜROLARI 


Burgstr, 78 


No: 16, Tel:103 42 


Tel: 
0611 437 


ALMANYA 


6 Frankfurt 
[M 60 


FRANSA 
95, Rue de.la 
Jonguiere 

i 


75017 Paris 


BELÇİKA 
188 rue 
Josaphat, 
1030 Břùxelles 


595 64 72 120 


Diyarbakır’ 


(Baştarafı 1. Sayfada) yünde toplayarak çatışma ortamı yaratmaktadır. Köyde hava oldukça gergindir. Bismil jandarma Komutanı Cuma Dokuyucu ise bu duruma tamamen sessiz kalmaktadır. Bu komutan bir süre önce de ağa ile köylüler arasindaki sürtüşmede ağa Muharrem Üstün'ün köylülere saldırmasına göz yummuş, ağanın yanında yer alarak, suçsuz yere 8 köylüyü gözaltına almıştı. Köy muhtarı ve köylüler adına çeşitli defalar ilgili mercilere komutan hakkında şikayet te bulunulmuşsa da komutan hakkında halen bir işlem yapılmadı. 

Köylüler , Jandarma 


Komutanı Cuma Dokuyucu'dan cesaret alan ağa Muharrem Üstün'ün böl gede kendine ikinci bir hükümet kurduğunu ve terör estirdiğini ilgili leri ağa Muharrem Üstün ün bu kışkırtmalarına karşı önlem almaya çağırdıklarını, aksi tak dirde doğacak olaylardan sorumlu olmayacaklarını belirtiyorlar. 

Öte yandan 29 Mayıs tarihli yayınımız üzerine Bismil Jandarma Komutanı Cuma Dokuyucu tarafından gözaltına alınan ve Diyarbakır Sıkıyönetim Cezaevinde yatan 8 
köylü serbest bırakıldılar. 
Köylüler şimdi de Jandarma Komutanı Cuma Dokuyucu'nun görevinden alınmasını veya başka bir yere gönderilmesini isti- 


ın Çatal ve... 


yorlar. 

Konuyla ilgili olarak Türkiye İşçi Köylü Partisi basına bir açıklama yaparak , ilgililerden köyde olacak kışkırtmalara karşi tedbir alınmasını istedi. TİKP Diyarbakır İl Örgütünün açıklamasında şöyle deniyor: 

"29 Mayıs 1979 günü Aydınlık gazetesinde yayınlanan ağa Muharrem Üstün'ün köylüleri zorla köyden sürmek istemesiyle ilgili olarak çıkan bir haber üzerine, ağa Muharrem Üstün çevre köylerden topladığı adamlarını Çatal ve Kelemo köylerine yığmakta ve yoksul köylüleri tehdit etmektedir. Bu durum tamamen bir çatışma ortamı hazırlamakta ve yoksul köylüyü kırdırtmayı o hedeflemektedir. 
TİKP olarak bu durumu ağa Muharrem Üstün'ün hazırladığı bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz. Yetkililerin bu konuda tedbir almasını, ağanın bu köylere dışar- dan getirttiği ve içlerinde kaçak mahkumların da bulunduğu kişilerin köyden çıkartılmasını, çatışma ortamının yok edilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Partimiz Türkiye'nin birliğini zedeleyecek olan ve halkı bölen bu tür kargaşalıklara karşı sonuna kadar mücadele edecektir. 
Yetkililerin bu durum üzerine eğilmesini ve ağa Muharrem Üstün'ün bu oyununun boşa çıkanlmasını talep ediyoruz." 


Ecevit:” Den ana muhale 


ANKARA (AA) 

Ecevit, dün Korutürk' 

le yaptığı görüşmeden çıkarken gazetecilere verdiği demeçte, Demirel'in dünkü sözlerini eleştirerek, "Denetimden kaçan ana muhalefet partisinin kendisidir. Hem de yıllar- dan beri bu kaçış içindedir" şeklinde konuştu. 
Başbakan Ecevit, Cumhurbaşkanı Korutürk ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Korutürk'e iç ve dış gelişme- 


etimden kaçan fet partisidir” 


lerle hükümet çalışmaları hakkında bilgi verdigini' söyledi. 

Öte yandan Ecevit, 
U-2'ler konusunda ABD" 
den yeni bir haber gelmediğini, bu konuda bilgileri dahilinde yeni bir gelişme olmadığını söyledi. 

Ecevit, dün verdiği demeçte, "dostlarımız arasında Türkiye'ye yardım isteği güçlenmiştir" dedi. 
Ecevit, OECD dışında ay rıca, Dünya Bankasın- dan kredi sağlandığını 

į bildirdi. 


aaaea 


Taşıtlara... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


verilecek. Aynca akarya kıt bayilerindeki dağılı mın düzenli olması ve olabilecek herhangi bir olaya meydan verilme mesi için, bayilerde iki zabıta memuru ile iki po lis memuruda görevlendi rilecek. 

Valilik her aracın ala cağı benzin ve mazot mik tarlarını da belirledi 

Valiliğinin belirlediği listelere göre çeşitli araçlara verilecek aylık ben zin veya mazot miktarları şöyle: Ticari araçlara verilecek benzin miktarları litre olarak; taksiler 


500, dolmuşlar 600, minibüsler 600, küçük otobüsler (15 kişilik) 750, otobüsler 900, pikap ve kamyonetler 450, kamyonlar 750, deniz motorları 400. 


Mazot kullanan ticari araçlar: Taksiler 500, dolmuşlar 600, minibüsler 600, küçük otobüsler 
(15 kişilik), otobüsler 900, pikap ve kamyonetler 750, deniz motorları 
400 litre mazot alacaklar, 

Aynca tenezzül tipi veya spor amaçlı deniz motorlarıda ayda 40 litre benzin alacaklar. 


Kızıltepe Lisesinde... 


(Baştarafı 1. Sayfada) altına alınması tepkiyle karşılandı. Konuştuğumuz halktan kişiler, "bütün Mardin gözaltına mı 


MHP Kurultayı bugün yapılıyor 


ANKARA (AA) 

MHP'nin 14, Kurultayı bugün başlıyor., Ankara Atatürk Spor Sarayin- da yapılan Kurultay iki gün sürecek. 

Kurultayda Türkeş'in açış konuşmasından sonra Genel tdare Kurulunun rapor. okunacak. 
MHP 14. Kurultayı, Pazar günü yapılacak Genel Başkan Genel İdare Kurulu, Yüksek Haysiyet ve Denetleme Kurulu seçimleriyle sona erecek 


alınacak" dediler, Mardin'in ilçelerinde bazı güvenlik kuvvetlerinin ev ev dolaşarak, Kürtçe bant bulunduranları gözaltına aldığı, Kürtçe türkülerin bulunduğu bantları bulundukları yerde imha ettikleri de bildiriliyor. Bu konuda görüşlerini belirten, adını vermek istemeyen bir dükkan sahibi, " Kürtçe bant toplamakla, Kürtçe konuşmayı yasaklamakla bölücülük önlenmez. Aslinda bu tür girişimlerle özgürlüğe baskılarla bölücülük yapılmakta ve bölgede kışkırtmalara girişen gruplara güç sağlanmaktadır" dedi. 
—— 
KAYIP—4281 Sicil nolu ehliyetimi kaybettim 

Hükümsüzdür. 
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İZMİR (ÖZEL) 

İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak'ın başkanlığı tehlikede. 2 yıl önce Belediyede çalışan 
47 kişinin emekliye sevkedilmesi sırasında, Danıştay kararlarına uymayarak görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle,Alyanak hakkında davalar açılmıştı. Aynı suçtan iki defa mahkum olan İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak'ın halen Yargıtay'da bulunan mahkumiyet kararların- dan birinin onaylanması halinde görevden alınması gerekiyor. 

Kanunsuz olarak emekliye sevkedildiği için Alyanak'tan davacı olan Ölçü ve Ayar Müdürü Fehim Atay'ın açtığı davada Belediye Başkanının mahkumiyetine karar verildi. İzmir Birinci Asliye 


Ceza Mahkemesi, uzun sii- 


redir süren davanın sonunda Yargıtay Ceza Ge- 


nel Kurulunun bu davay- 


la ilgili olarak daha önce aldığı karara uyarak Alyanak'ın cezalandırılmasına karar verdi. 

Başka bir davadan da gene görevini kötüye kullanmaktan muhkum olan Alyanak'ın,bu cezası halen onaylanmak üzere gittiği Yargıtay'da bulunuyor. Yargıtay'ın cezayı onaylaması halinde ayni suçtan iki kez mahkum olma durumuna düşen Alyanak'ın cezalarının tecil edilmesi de imkansız hale geliyor. Bu durumda Alyanak'ın 6 ay kadar hapis yatmasının yanısıra, başkanlık görevini de 


ie’ 
Maden-iş” le 
CHP Seydişehir 
Kadınlar 
Kolunun düzenlediği ee ee ee yürüyüş se ee . 
sönük geçti 
SEYDİŞEHİR (ÖZEL) 
Maden-İş ve CHP Seydişehir Kadınlar Kolunun ortaklaşa diizenlediği Kadınlar Yürüyüşü, 
150 kişinin katılmasıyla 
sönük bir şekilde yapıldı. Yürüyüşe katılanların önemli bir bölümünün Akşehir'den geldikleri öğrenildi. Bu arada Kadınlar Yürüyüşüne Devrimci Derlenişçi 10-15 kadın da katıldı ve bir ara öne geçme konusunda İKD'lilerle aralarında sürtüşme çıktı. 
Genellikle sahte T'KP' 
nin sloganlarının yer aldığı pankartların taşındığı yürüyüş, Vilayetin önünde tamamlandı, Burada CHP Kadın Kolları Başkanı Mediha Saygan, bir konuşma yaptı, Daha sonra topluluk dağıldı. Topluluğun yürüyüş alanına getirilmesi ve götürülmesinde Seydişehir Belediyesine ait 


araçların kullanılması dikkat çekti. 


Aydınlık... 


(Baştarafı 1. Sayfada) leter Devrimci Aydınlık dergisinden, seçmeler yayınlayan Aydınlık Yayınlarının, sadece bu kitapta 7 kez 142 suçu işlediği de iddia edilerek Leyla Yurdakul'un toplam 10 kez ifadesine başvuruldu. 


bırakması gerekiyor. 

Öte yandan İhsan Alyanak'ın görevden ayrılmasının söz konusu olduğunu gören Kemaraltı esnafının avukatlar: da davaya müdahil olarak girmek istiyorlar. Alyanak'ın giriştiği yıkımlar- dan dolayı işlerini kaybetme durumuna gelen Kemeraltı esnafı,başkanı görevinden edecek bu davaların Alyanak aleyhine sonuçlanmasına çalışıyor, 


Ökçün-Yazdi görüşmesinde 
Orta Doğudaki 

durum ele alınacak 


ANKARA (ÖZEL) 
Dışişleri Bakanı Gündüz Ökcün bugün üç günlük bir resmi ziyaret için İran'a hareket ediyor. 
İran'da Dışişleri Bakanı Dr. İbrahim Yazdi ile görüşmeler yapacak olan Ökçün'ün, Ayetullah Homeyni tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. 

Ökçün ile Yazdi'nin 
Orta Doğudaki durumu değerlendirecekleri ve iki ülkenin bölücülüğe karşı işbirliği üzerinde de duracakları bildirildi. 

Görüşmede iki ülke arasında ticaretin artırılması olanakları araştırıla- 


cak, Türkiye'nin sanayi 


mamüllerini satarak İran' dan petrol alma talebi de gündeme getirilecek. Tür- 


kiye'nin mevcut sıkışık durumu atlatmak için İran'dan kredili petrol 


isteyeceği bildirildi. 
Devlet Bakanı Hikmet Çetin'in FER yıl ziyàreti sırasında İran'açimen- b to, cam ve tarım ürünleri satılması, karşılığında petrol alnması için bir anlaşmaya varılmıştı. 


Parlamento fiilen tatile girdi 


ANKARA (ÖZEL) 
Millet Meclisinin önce- 


ki gün 3 Temmuzda tati- © ta 


le «girme kararına bağlı olarak, Anayasa gereğince Senato da aynı tarihte çalışmalarını kesecek, 

Ancak, yaklaşan senato seçimleri nedeniyle meclislerin 3 Temmuza kadar bile çalışamayacağı, birçok parlamenterin seçim bölgelerine gitmeleri nedeniyle oturumu açmak için yeterli çoğunluğun sağlanamayacağı belirtiliyor. 

Bu arada CHP'nin bedelli askerlik yasası, sikıyönetim sona erse de sıkıyönetim mahkemelerinin çalışmalarını öngören yasa değişikliği ve kamu personeline olduğu gibi Silahlı vetler mensuplarına da bir derece yükselmesi ve gösterge düzenlemesi getiren yasayı çıkartmaya çalışacağı bildirildi. 

Ayrıca parlamentonun sıkıyönetimi iki ay daha uzatmak üzere 25 Hazi- 


randa toplanması gerekiyor. 
Ancak sıkıyönetimin 


uzatılmasından yana olan CHP, Kontenjan ve Milli Birlik Gruylarıyla ;bağımsız parlamenterlerin oyu, gerek TBMM'nin toplanmasını, gerekse sıkıyönetimin uzatılmasını sağlamaya yeterli, 


BAŞSAĞLIĞI 


Yurtsever öğretmen 


NEVZAT YILDIRIM 


faşist katiller tarafından vuruldu 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Kuv- 


Emperyalistler Türkiye'yi o sömürgeleştirmek Için Sevr Anlaşmasını daattıkları günlerde Kürt- 

Deri büyük bir kısmı bu anlaşmaya tepki gösterirken Doğuda ibret verici bir ihanet yaşandı. Bu ihanet Koçgiri isyanıdır. 
Koçgiri isyanı ve isyan- dan sonra Büyük Millet Meclisi'nin tutumu ve verdiği demokrasi dersi Sovyetlerin Doğuda, alabildiğine bölücülüğü kışkagi bugün açısından çok kıymetli tecrübelerle doludur, 


Baytar Nuri Sevr Anlaşmasının uygulanmasını 

istiyor 


İngiltere bir yandan anlaşma sürdürürken, bir yandan da Doğuda kendi isteklerini haklı gösterecek ve Kürtlerin a Himaya sinde sözde bağımsız bir devlet isdiklerini edecek olaylar yaratma- an peşindeydi. Bu amaçla İstanbul'daki Kürt Teali Cemiyetinin İngiliz işbirlikçisi başkanı ve Ọsmanlı Mebusu Abdülkadiri Doğuya göndermişti. 
Abdülkadir Doğuda kışkırtmalarını sürdürürken daha sonra Koçgiri isyanının başını çeken ve A zırlayan Nuri Dersimi (Baytar Nuri) de İstanbul 


İSLÂM ÂLEMİ 


VE BİYOGRAFYA LUGATI 
UYAR muc - kuvert 


eti o karıştırdı. 


badan kalma 


r tarafına ranlıları 


yaret ederek, girmesini sağladı. 


Mehmed Paşa ile bekir'i şehrin dı. Bu 


kurtardılar ve 


dan ve kovan 


tamamlandı. 


SAN 
Diyarbekır'daki idare tarzı daha 

sonra 
Malatya'dan 
Beyazıt ve 
Şehrizor”a kadar bütün topraklar üzerinde uygulandı. 


Dadbadb re 


görüşmelerini. 


ispat- 


İSLAM ANSİKLOPED 


TARİH, COĞRAFYA, ETNOGRAFYA 


AOS 


Çaldıran muharebesi Kürdistan'daki vazif Hisn-Kayfa'yı alik Halil Siirt'i tekrar ele geçirerek, batopraklarına doğru yürüyordu. 
Şasunlu Muhammed Be dele halindeydi. Meyyafarıkınli Ahmet Bey, mil Kasım Bey, Palulu Camşid Bey Osmanlu eçmişlerdi. 

usul'dan kovmayı başarmıştı. Said Bey Sohran, Arbil ve Ker ti. Birçok Kürt be i İran'a sadakatlerinde kararsız vaziyetteydiler. İdris, bu beyleri zi- 
25'inin padişah tabüyetine 


alnız kalesi İranlıların elinde kaladiselerden sonra 

danı Kara-Han Bağdad ve Kerkük tarafınandan saldırıda bulundu. Kürtleri ardin halkı, İranlıları şehri işgale davet etti. İki ordu Nusaybin-Urfa yolunda paroyagir İranlılar mağl h Mehmed Paşa Mardin man Han'ı teslim olmaya mecbur etti. Bundan sonra Nusaybin, Dara, Meyyafarıkin, Diyarbekir ve Sincar havalisi tamamen iş-EA edildi ve idari teşkilat 

Diyarbekir 


bölgesine 


dan Koçgiri gönderiliyordu. 
Nuri Dersimi amacını kendi yazdığı "Kürdistan Tarihinde Dersim" adlı kitapta şöyle açıklıyordu; 


"Kangal İlçesinin Yalı ca Nahiyesi Hüseyin Abdek tekkesinde ` önemli bir toplantı yaptırmıştım Bu toplantıya Canbegan, Kuürmeşan ve diğer aşiretler ve mıntıkadaki bijtün Kürtler iştirak etmişti. Toplantıda hazır bulunanların hepsi anliçerek Sevr Muahedesinin uygu lanmasını ve Diyarbakır, 


' Kurtuluş Savaşında en çetin mücadelelerden birini Antep yaşa: 


Van, Bitlis, Elazığ, Der sim-Koçgiri omınlıkalarını kapsayan bağımsız bir Kürdistan kurulmasını başarmak için silaha sarılmaya ve bu uğurda sonuna kadar savaşmaya itlikfakla karar verdiler.” 
(s. 126) 


Görüldüğü gibi Nuri Dersimi'nin hedefi açıktı: ngiliz yle istediği şekilde Doğuda İngiliz boyunduruğunda bir Kürdistan kurmak. 
Dayanağı ise emperyalistlerin dayattığı sömürge anlaşması olan Sevr'di. 


3. BÖLÜM: BİRİNCİ BÜYÜK MiLLET MECLİSİNDE 


Hazırlayan: 
AYDOGAN 
BUYUKOZDEN 


Koçgiri ayaklanmasından sonra Kürtlere baskı yapmaya kalkan 
Nurettin Paşa' yı 
Meclis görevden aldı 


Baytar Nuri'nin elindeki ingiliz kaması 


Nuri Dersimi Anadolu'da işgale uğramamak ve sömürgeleşmemek için Kürt-Türk demeden birleşip canla başla savaşan halkın arasına İngilizlerin kamasını sokuyordu 
Aynı zamada kendi milletine de en büyük ihaneti yapıyor, sonu kölelik 


olan halkı birbirine bogaz» latma yoluna koşmaya 


ex 


, Fransız saldırısına karşı 


silaha sarılan halk aylarca şehri korudu. Yukardaki fotoğrafta Antep müdafaasına katılanlar 


bir tören sırasında, görülüyor. 


kaybeden ranlılar ile müca- 


ezire Valisi, l- 


ük'ü ele geçirmiş- 


DİYERBAKIR” DA DURUM 


Selim 1'in Tebriz'den dönüşünden sonra Şah İsmail'in Diyarbekir ve Hisn ayr ya takviye kıt'aları göndermesi üzerine, İdris Kürtlerden kuvvet topladı ve İran'ın Kürdistan Valisi Kurd Bey'i bozguna uğrattı. 
İranlıların muhasara ettiği Diyarbekir ri, Bıyıklı Mehmed Paşa tarafından imdat kuvvetleri ice e kadar dayandılar. 

dris, il birleşerek, İranlıları mağlup ettiler. 


ürtle- 


Hisn-Kayfa'da iyarardin'i aldılar. Bu 


ranlıların kuman- 


oldular. Bıyıktutunan Sulay- 


de 


eyaletinde 11 


Hakkari'de göçebe aşiretlerdeki Kürt erkeklerine özgü giyim eşyaları. 


sancak Türk beylere verildi. Beş sülale, ha dan oğula geçmesi suretiyle, varlıklarını korudular, 


Daha sonra buna benzer bir teşkilat tarzı, Malatya'dan Bayezid ve Şahrizur'a kadar, bütün topraklar üzerinde uygulandı 

İranlılara yalnız Kirmanşah eyaleti kaldı. 
İdris cömertçe mükafatlandırıldı ve kendisine, isiri yerleri boş bırakılmış birçok tevcihatfermanları gönderildi. 


KASR-I ŞİRİN ANLAŞMASINA KADAR 


Şah Tahmasp 1530'da Muslu kabilesine mensup Zulfikdr'dan savaşlar yeniden başladı. Sultan 
ordusunu 1533, 1534, 1535 
1564 tarihlerinde 
seferinde Bağdad orduları zur Kürtlerini yendi. İranlılar bu sırada Gürcistan'da uğraşıyorlardı. 


Abbas 1, 1590 anlaşması ile Türklere, Azerbaycan, Şahrizur ve Luristan dahil olmak üzere, bütün balı eyaletlerini terk etli. 
Fakat 1601'den itibaren; savaş yeniden başladı ve 1612 anlaşması neticesinde, İran elinden çıkan eyaletleri, Şahrizur hariç , yeniden elde etti. 


Türkler Kuvvetlerini 


ğunlaştırdılar. Hafız 


ÇALDIRANDAN 1700' LERE KADAR KÜRTLER 


çalışıyordu. 

Nitekim bu ihanet yolu Nuri Dersimi'nin teşvikiyle "Dersimliler Adma" Büyük Millet Meclisine çekilen bir telgrafla açıkça belgeleniyordu. 
Telgrafta şunlar söyleniyordu: 

“Ankara Büyük Millet Meclisi Riyaseline, 

“Sevr Muahedesi geregine Diyarbakır, Elazığ, 

'an ve Bitlis vilayetlerin- de bağımsız bir Kürdistan kurulması lazım geliyor. 
Aksi takdirde bu hakkı silah okuvetiyle almaya mecbur kalacağımızı beyan ederiz.' (Nuri Dersimi, Kürdistan Tarihinde Dersim, s. 129) 

Nuri Dersimi bunları söylerken Kürtlere mi dayanıyordu? Hayır. . . O, gözünü efendilerine dikmişti. Millet Meclisindeki Kürt Milletevekilerinin ve Doğudadi Kürt ileri gelenlerinin emperyalistlerin karşısına dikilmeleri üzerine telaşa kapılıyor ve derhal efendilerine heyetler gönderiyor, onların ardımına sığmıyordu. 
Nuri Dersimi, bu olayı kendi ağzından şöyle anlatıyor: p 

“Ankara hükümetinin aldatmasına kapılan Kürdistan milletvekilleri İtilaf Devletlerine: bir telgraf çekerek Türkiye'den ayrılmayacaklarını bildiriyorlardı. . . Dersimliler adına etraflı bir rapor düzenleyerek Kürdistan 


idarecilerine, 


Şah Abbas 


rinde (1623), ordusunda Kür! kuvvetleri var idi. ürtler cesaretli hareket ediyorlardı. 
Fakat hücumları püskürten ranlıların 


İdris tarafından gönderdikleri kuvvetlerin saldırıları Mardin 'e adar uzandı 


8 sancak yerli 
kimiyetin baba- 


Bağdad" aldı. 


1548, 1553 ve 
İran'a karşı sevketti, Son elkas ve Şahri- 


15.000 Kürdü, 
Türkleri önlemek üzere, Horasan hududun- da yerleştirdi. 


ah 'Abbas'ın saltanatının sonuna doğru Bağdad üzerine yo-Paşa'nın birinci sefe- 


Uzun 
Süleyman 


Hakkari yöresindeki Kurt kadınlarına özgü "Kirazlı Fistan" ve birlikte kullanılan 


baş süsü, 


yürüdü. 
kabilesi 


du. Husrev 


azam Husrev Pa 


Bağdad'ı aldı 


Şah Abbas'ın ölümünden sonra vezir-i şa 1629'da Bağdad'a karşı 'Amadiya'dan Sayyid Han, 

Bey Sohran ve Kürt Arap È 

Husrev Pa; 
Ahmed Han Türkle 


Mira arışımı Bacilan şa'ya yardım ederken, ri yandan tehdit ediyor-Paşa Senna ve Hemedan 'a kadar ilerledi. Geri dönerken, Türkler Çamçamal ve Dartan civarında bir İran kuvvetini diler. Bununla beraber, Bağdad dayan Husrev Paşa çekildiği zaman, Ahmet Han yeniden Şahrizur'u ele geçirdi. 


Murad IV. ancak 1638'de, kati olarak, ve erlesi yıl Kasr Şirin'de 


e 
1 ve 


Teali Cemiyetivasıtasıyla İtilaf Devletlerine gönderdik. Bu raporda Ankara hükümetinin zorlamasıyla çektirilen mahiyeli yukarda yazılı telgrafta bahis konusu olan iddiayı red ve tekzip etmekle beraber Bağımsız bir Kürdistan'ın yaratılmasını , istedik" ` (Nuri Dersimi, Kürdistan Tarihinde Dersim, s. 125) 


İsyancı Alişir geçmişte Rus işgalcilerinin de hizmetine girmişti 

Nuri Dersimi, İstanbul dan gelir gelmez Koçgiri haretetinin ikinci önemli 


adamı olan Alişirile temas kuruyor ve onu da 


harekete geçiriyordu Alişir, emperyalislerin Doğuya sömürgeleştir- 


mek için yaptığı oyunları görmeyen, sadece kafasına koyduğu "Bağımsız Kürdistan” fikrini gerçekleştirmek için çalışan bir adamdı. Nitekim bu yüzden Birinci Dünya Savaşı işgal eden Çarlık ordusunun hizmetine girmekten bile çekinmemişti. 
Ənlar vasıtasıyla Doğuda. 
Rusya'ya bağlı özerk bir Kürdistan'ın kurulması içir. çalışmıştı. Bu konuda bizzat Nuri Dersimi şunları anlatıyordu: "Alişir, 1974 Cihan 


DİYARBEKİR'DE 11 SANCAK TÜRK, ANCAK KÜRT BEYLİKLERİNE VERİLDİ «2'si 


ler. 


edere 


sırasında Doğuyu.. 


dar olan sahayı yeniden işgal etmeye muvaffak oldu. Fiilen bütün Kürtler bu suretle Osmanlı hakimiyeti altında birleştiler. Artık İranlılardan korkmayan Türkler, sistemli bir surette, merkezileştirme faaliyetine girişti- 


Ayrıca 1638'de Diyarbekir eyaletine vali tayin edilen Melek Ahmed aa, Murad IV. 
devrinde, Sincar yezidilerine kar. 
açtı. Bilahare (1655) Van'a nakledilen bu zat bumıktakayı hakimiyet altına aldı. 1666' da Amadiya havalisinde, Abd Allah adk bir Kürt yoo oğlu, Muhammed'i mahdi ilan 

, etrafına birçok adam topladı. Bu 


Harbinde Kürdistan istik lalini sağlamak amacıyla Rus ordusuna iltihak et mişti. Koçgiri, Sivas, Malatya ve Dersim mıntıkalarının Kürt temsilcsi sıfa liyla Rus himayesi altında muhtar bir Kürdistan idaresi kurulması için çalışmışlı. Ne yazık ki, Küs orduları geri çekilmeye başlamış ve bu sebeple Alişir onlardan ayrılmaya ve Dersim'e dönerek burada kalmaya mecbur olmuşlu'' (age, s. 280) Alişir, şimdi de İngilizlerin o hizmetindeydi. 
Nuri Dersimi ile birlikte isyanın hazırlıklarını: yapmakla meşguldü şte 
Koçgiri isyanı bu işbirlik- 


çi mantık içinde hazırlandı 

Alişir, Nuri Dersimi bölgeye gelmeden önce de Kürt Teali Cemiyeti 


ile ilişkiliydi. Abdülkadir" den aldığı talimatlar doğrultusunda bölgede faali yel yürütüyordu. İmranlı ürt Teali Cemiyeti sek reterliğini de yapan Alişir, burada Jepın adıyla bir gazete cikariyordu 
Bu gazetede özellikle 
Sevr anlaşmanı: ı dayauldiğı günlerde yoğun bir propagandaya başlamıştu 
Koçgiri aşiretinin büük kısmı Hafik, Zara, uşehri, Refahiye, Kemah, Kangal, Ovacık, Kuruçay bölgelerinde yaşı- yer ve toplamları 40 bin işiye ulaşıyordu. Diğer 


krk 
Safevi Osmanlı 


önemlerini kavrattı. 
Şerefname Kürt kobile ve beyliklerinin derebeylik 
hayatlarının 1596 
yılındaki görünüşünü anlatan çok önemli bir Kürt tarih kaynağıdır krk 


ı bir sefer 


7777 


İran ile anlaşma yapıldı. Bu anlaşma XIX. 
asra kadar Türkiye-İran hudutlarının tayini- ne esas oldu. Böylece İran Zagros Dağları- 


nın arkasına çekildi. 


Safevi-Osmanlı mücadelesi Kürtlerin siyasi önemlerini kavramalarına yol son AE name Kürt kabile ve beylerinin derebeyli hayatlarının 1596 yıllarındaki görünümünü anlatır. Bitlis Hanının bu eseri Kürt tarihi- nin kaynakları arasında müstesna bir yer tu- 


© MUHTAR KÜRT EMİRLİKLERİ KüÇÜLÜYORDU 


Şerefname 'de anlatılan muhtar Kürt emirliklerini ihtiva eden genis bölge, Diyarbekir ve Van'a en yakın olan sancakların Türk idaresinin girmesi ile artık küçülmüş bulunuyordu. 1639 anlaşması İran'ın batıya do; ir enini durdurmakla kalmadı, Safevi 

ükümdarlarının idaresi esnasında Osmanlı İmparatorluğu bazen kuzey Kafkasya'ya ka- 


hareketi Musul beylerbeyi Pehlivan Ali Pa-A Amadiya hakimini ile birlikte bastırdı. 
akalanan Seyyid Muhammed de, padişah tarafından ajfedilerek, Enderun'a alındı. 
Kudretsiz Şah Husayn devrinde, Iraki Acem Kürtleri 1719'da Hemedan'ı kuşattılar ve başkente kadar olan sahayı tahrip ettiler. 1722'de, Şah Tahmasp II'nin emri üzerine Kürt reislerinden Fandun efganlıların işal cregi İsfahan 'ı geri almaya teşebbüs etti. 
akat bu hareket Ermeni mahallesine karşı bir hücumdan ibaret kaldı. Efganlılar Fandun'u E çekilmeye mecbur ettiler, O da memleketine zomp: Türkler tarafına geçti. 
Safevilerin talihleri aksi gidiyordu. Á bbas zon Han Ardakan bile Hasan Paşa'ya boyun eğdi. 


YARIN:19 Yüzyılda Kürtler 


sayısız defa isyan ettiler 


ye ELERİN İSCİLERİ VE 


cdımlık 


ÜN 


İLEN HALKLAR, BİRLEŞİN' 


BAYTAR NURİ İNGİLİZLERE BAŞVURUP SEVRANLAŞMASININ UYGULANARAK 


DOĞU'DA 


KÜRDİSTAN KURULMASINI ISTIYORDU... 


(Bel. Türk Tarihi, Cilt 11-12, sayı 67-68, s. 39 meclisin açılışı) İnönü'nün Türk ve Kürt temcilerin toplandığını söylediği Birinci Büyük Millet Meclisinin açılış töreni. 


Bugün Doğu'da İngilizlerin yerini alarak Koçgiriler yaratma hevesindeki Rusya'nın kışkırtmalarına alet olanlar bu tarihi tecrübeyi dikkatle incelemelidirler. Ayrıca Koçgiri’ ye “milli devrimci” diyenler de bu tutumlarıyla Rusya'nın Koçgiri'lerine karşı mücadele edemezler 


Kürt aşiretlerinde olduğu gibi bunlarda da otorite aşiret reisinin elindeydi. 
Koçgiri aşireti 5 büyük kabileden oluşuyordu. 
Bunlardan en büyüğü Alişan ve Havdar Beylerin reisi olduğu İbo kabilesiydi. Aynı zamanda İmranlı Bucak Müdürlüğü yapmakta olan Haydar 
Bey daha Mondros Mütarekesi zamanında Kürt Teali Cemiyetine üye olmuş ve İmranlı'da bir şubesini açarak başkanlığına geçmişti. Alişir ise bu cemiyetin sekreteri olarak çalışıyor ve esas siyasi faaliyeti o yürütüyordu. 

Mustafa Kemal ise da- da başında İbolar kabilesi reislerinden Alişan Beyi uyarıyor ve ona "Kürt Teali Cemiyeti Başkanı Seyit Abdülkadir'in Ferit Paşa hükümetine bir alet ve bir İngiliz uşağı durumuna düşmüş olduğuğunu"söylüyor ve İngiliz emperyalizmine karşı birlikte mücadele etmelerini istiyordu. (Nuri Dersimi, Kürdistan Tarihinde Dersim, s. 123) Bu uyarıya rağmen, Alişan Alişir ve Haydar İngiliz uşağı Abdulkadir'le ilişkilerini sürdürmeye devam ettiler. 

Nuri Dersimi'nin geliinden kısa bir süre sonra kim 1920 sonlarında 
Alişir etrafına topladığı 
150 kadar adamla harekete geçiyor ve Kemah akınlarında bazı köyleri İsak Türklere saldırıor ve buna karşı çıkan ürtlere eziyet ediyordu. 
Ankara o sıralarda Ege' 
de Yunan Koçgirilere ve Anadolu'da Osmanlı sultanının düzenlediği diğer gerici ayaklanmalar ile uğraşıyordu. Bu yüzden uzun süre LR üzerine gidilemedi: Ankara Haydar ve Alişan Bey. 
lerden Alişir'i yaptıklarından vazgeçirmek üzere konuşmaya gönderdi. Aslında aynı kafadan olan Haydar ve Alişan Beyler Alişir'le görüştüler ve uz- 


laşmanın sağlandığını söylediler. Ancak sükunet sağlanmadı 

Koçgiri isyanı bu 


olaydan kısa bir süre sonra, 4 Mart 1921'de bir Süvari Alayı yakaladığı 10-15 kadar kaçağı Zara" ya götürürken, bölgede dolaşan eşkiyalardan Kör Rıfat ve Karaman'lı Nuri' nin saldırısına urady ve Zara'ya sığındı. Bölgede- 


SİVAS KONGRESİND 


ki askeri kuvvetin varlığından rahatsız olan Nuri ve Alişir, bu olay üzerine "Zaten bunlar Kürtleri de Ermeniler gibi yok etme- e gelmişti"' diyerek hal-Yi içinde bir tepki yaratmaya çalıştılar ve topladıkları 1500 kadar silahlı adamla İmran'lıya saldırdılar, 12 pi ışmadan sonra İmla aldılar, Ankara 
Kürtler arasında çok sözü e eski Danıştay üyesi 


Şefik Beyi (o İmranlı'ya göndererek isyanın ele başları ile görüştürdü. 


Ancak bu da Sönüç vermedi. 

Bu sırada Alişan Bey, 
26 Martta Pülümür aşiretlerine bir mektup yazarak "Kürdistan'ın bagımsızlığının Avrupa 

evletleri tarafından bile tanınmış olduğundan" bahsederek onları da isyana katılmaya çağırı - yordu. Ancak gelen cevapta Pülümürlüler bu ihanet talebini kesinlikle reddediy orlardı. 

Olayların büyümesi üzerine Ankara hükümeti Merkez Ordular Komutanı Nurettin Paşa ayaklanmanın bastırılması için görevlendiriliyordu. 
Giles halka çağrı yapılıyor ve isyanın ele başlannı teslim etmesi isteniyordu. Ancak bir cevap çıkmayınca askeri harekat başlıyor ve ayaklanma Haziran 1921 ortalarında Alişan ve Haydar Beylerle dağılan kuvvetlerinden geri kalan 500 
kadar adamıyla teslim olmasıyla bitiyordu. İngiliz işbirlikçisi Nuri Dersimi ise arkasında 500'den fazla Kürt ölüsü bıraka- 
"k kayıplara karışıyor- 

u. 


Meclis'in demokrasi dersi 


Ancak Nurettin Paşa bu noktada durmuyor, 
Genel oKuTmaya bu olaylardan ders alınmasını sağlamak için bölgede esaslı ve ciddi bir operasyon daha yapılmasını" ,öneriyordu. Nurettin Pape teklifine göre asi 

öyleri Anadolu'nun başka köylerine yer yer serbistirerek (o "kendilerine Türk olduklarını" aşılamak gerekiyordu. (Türk İstiklal Harbi-içayaklanmalar, s. 171) Nurettin 


Paşa, daha sonucu bekle- 


EN SONRA 


YAYINLANMAYA BAŞLAYAN HAKİMİYET-İ 


MiLLİYE GAZETESİN 


İN iLK SAYISI 


meden, bölgenin Örfi 
İdare Komutanı olarak bazı uygulamalara başlıyor, pien ve Malatya'da da köylülerin köylerinden çıkmalarını yasaklıyordu. 

Nurettin Paşa.nın bu teklifinin ve yaptığı uygulamaların Mecliste: duyulması üzerine özellikle bugüne kadar Türk ve Kürtlerin birliği için ellerinden gelen herşeyi yap Doğu milletvekili eri aşta olmat üzere büyük bir tepki doğuyordu. Ve Meclis derhal meseleyi görüşüyor, Nurettin Paşa" nm görevinden alınmasını ve mahkemeye verilmesini kararlaştırıyordu. Dahiliye vekaleti de Mecli sin kararını yerinde - rünce Nurettin Paşa görevinden alınıyordu. (Nutuk, 2, s. 630) 

Büyük Millet Meclisi bir demokrasi dersi veri- ye Erzurum ve Sivas 

ongrelerinde birliğin te- 


meli olarak atılan "bütün toplumların ırki, sosyal eşitliğine ve karşılıklı saygıya' dayanan demokratik ilkesinden sonra, Meclisin bu kararı Kurtulu Savaşında birliğin nası bir demokrasi temelinde kurulduğunu göstermesi bakımından tarihi bir urtseverlik örneğidir. 
eclis, düşman saldırılarının en kritik anında İniliz işbirlikçileri tarafın- an aldatılan yoksul halkın, ayaklanma bastırıldıktan sonra ezilmesini kabul etmiyordu. Onlara bir daha dostluk ve kardeşlik elinin uzatılmasını 

istiyordu. 
u tarihi dersten bu- 


gün iki şekilde yararlanmak gereklidir. Birisi bugün .Doğuda İngiltere" 


nin yerini alana Rusya' nın çıkarmaya çalıştığı eni Koçgirilere alet oanlar içindir, Koçgiri'ye hakim olan emperyalizm işbirlikçisi karakter, bu hareketin (o bağımsızlığa değil tam tersine köleliğe hizmet ettiği kabul edilel Bugün de Rusa' 
nın Koçgirisi aynı şeye , hizmet etmektedir. Koç iri'ye "milli devrimci" areket denerek Rusya' 
nın kışkırttığı bölücülükle mücadele edilemez. 

Diğer ders ise, "Kürt" kelimesi geçince tüyleri diken diken olan ve "asmaktan, kesmekten, ezmekten” başka bir gey düşünmeyenler içindir. 
Bu fikirler mahkum edilmeden Büyük Millet Meclisinin gösterdiği demokrasi yolundan ilerleme- den birlik sağlamaz. Kafası ırkçı düşüncelerle dolu olanlar sadece ve sadece Rusya'nın yaratmak istediği yeni Koçgirilere yardımcı oluyorlar. 

Buna karşılık Erzurum, Sivas Kongreleri ve Meclis'in demokratik tutumu bize bugün en fazla ihtiyacımız olan birliğin yolunu da gösteriyor. 
Eninde sonunda da Kurtuluş Savaşında olduğu gibi "eşitlik ve demokrasi'' fikri hakim olacaktır. 
Ya Kürtler de Türkler 

e birlik o istemektedir. 
Bölünme ve boğazlaşmayı isteyen ise Rusya ve 


onun hizmetinde olan Alişirlerdir 
“YARIN: —, la Türkiye i 
| halkının l 
| enyiğit | 
| evlatları 
| Türklerve | 
| _Lürtlerdir” J 


